Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


Yağlara da 


zam geldi 


Ayçiçek yağı 36, 125 gramlık margarin 4,5 lira oldu 


Bakanlar Kurulunun dün yaptığı toplantıdan sonra tespit edilen yağ fiyatları Başbakan Yardımcısş Faruk Sükan tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, ilk elde ham yağların fiyatı 23 li- 


RCD genişletiliyor 
Pakistan ve 
Türkiye Dışişleri 
Bakanları ilke 


anlaşmasına vardı 


İSTANBUL (ÖZEL) 

24 saatlik bir ziyaret 
için Türkiye'ye gelen Pakistan Dışişleri Bakanı 
Ağa Şahi'nin Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün ile yaptığı görüşmelerde kısa adı RCD olan Kalkınma 
İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatının kapsamının ve üyelerinin genişletilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Ancak kimlerin üye olarak alınacağı konusu kesinlik kazanmadı. İlke olarak sanayi bakımından çok gelişmemiş ancak mevcut üyeler iin Türkiye ve (Devamı sa.7, sü.7'de) 


Pakistan, 
Afganistan'ın suçlamalarını reddetti 


İSLAMABAD(AA) 
Pakistan Devlet Başkanı Ziya Ül Hak, Afganistan hükümetinin ülkesine yönelttiği suçlamaları reddederek, Afganistan'ın içişlerine karışma niyetinde olmadıklarını 


söyledi. 
(Devamı sa.7, sü.7'de) 


ra olarak belirlendi. Tespit edilen yeni fiyatlar tüm yurt çapında eşit olarak uygulanacak. Buna göre mutfak margarinlerinin iki kilogramlık paketlerin perakende satış fiyatı 73.50 kuruş, 
10 kilogramlıkları 337.50 
TL sofra margarinlerin kağıt ambalajlılarının 
125 gramlık paketleri 4.5 
lira, 250 gramlıkları 9.5 
lira, 500 gramlıkları 19 lira olarak tespit edildi. 
Tenekeler içerisindeki ayçiceğinin litresinin 
yeni fiyatı da 36 lira 25 

(Devamı Sa.4, Sü. 8'de) 


BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim 


BÜTÜN ÜLKELERİN İ 


LERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


@ IMF’ siz IMF formülüne rağmen 


maliyeciler, 


dış yardım konusunda karamsar 


@ Paketin aynısı Kıbrıs'ta uygulanıyor 


Waldheim'ın yeni önerileri Rum yönetimine sunuldu 


LEFKOŞE (AA) 


Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Galindo Pohl, Kıbrıs'ta toplumlararası görüşmelerin başlamasına ilişkin yeni önerilerini Kıbrıs Rum Hükümeti Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis'e sundu. BM gene! Sekreteri Kurt Waldheim 


(Devamı Sa. 7 Sü. 2'de) 


Amasya'nın Suluova lilçesınde sokağa çıkma 


yasağı dün de sürdü 


Elazığ'da beş yere patlayıcı madde atıldı 


BASY. 


Ecevit'in önündeki zaman azalıyor 


pa . 

Doğu Perinçek 

CEVİT Hükümetinin “önlem paketi "nden 

ilk çıkan şey zam oldu. Bu zamların enflasyonist gidişi önleyemeyeceği apaçık ortadadır, Hükümet üretimi artırıcı hiçbir getiremiyor, enflasyonu önlemek için tüketimi kısmaya çalışıyor. Oysa zam yapılan benzin , gaz, şeker, sigara gibi maddelerin talebi esnek değildir. Ne kadar zam yapılsa da, bu maddele - daralma olmayacaktır. 
Üstelik özellikle petrol ürünlerine yapılan zam, akaryakıt sanayinde tarımda ve taşımacılıkta kullanıldığı için hızla bütün mal ve hizmetlerin fiyatlarına yansıyacaktır. Türkiye'de yirmi yıldan beri görülmedik bir hız kazanan fiyat artışları azalmayacak, hatta yükselerek devam ede- 


rin talebinde önemli bir 


cektir. 


tedbir 


(Devamı sa 7, sü 9'da) 


© önceki gece meydana gelen patlamalar, 
Bingöl Belediye Başkan Yardımcısının klazığ Hastanesine kaldırılmasıyla aynı saatlere rastladı 


© Patlayıcı maddenin atıldığı bütün yerler 
MHP” lilere ait 


Önceki gece saat 
20.30 sıralarında 15 dakika içinde Elazığ'da beş yere patlayıcı madde atıldı. Patlayıcı maddelerin atıldığı üç ev, bir sendika ve bir dernek lokalinde hasar meydana geldi. Patlamaların dış mahaller- den başlayarak şehir merkezine doğru gelme si ve ayrıca patlamaların, Bingöl'de yaralanarak E lazığ Askeri Hastanesine kaldırılan Bingöl Beledi- 
(Devamı , sü.1'de) 


ANKARA (ÖZEL) 
Dün sabah Bakanlar 
Kurulu toplantıya girerken, Başbakan Ecevit bir açıklama yaparak paketin açılışının bir gün da ha ertelendiğini bildirdi. 
Böylelikle, Bütçe görüşmesinin son günü açıklanacağı belirtilen “ön 
lem pakati"' üzerinden 20 
gün geçmesine rağmen hâlâ açıklanamadı 
Bakanlar zam dışın daki önlemler konusunda 


hiçbir anlaşmaya vara madılar. Bakanlar, İşve ren kuruluşları sendika konfederasyonları ve 
Devlet Planlama 'Teşki 


latı bazı zamların oran ları ve diğer önlemler konusunda değişik gö rüşleri tartışırken ülke de yokluk. karaborsa ve stokçuluk yüzünden halk teme! ihtiyaç maddeleri ni bulamadı, bulduğu za man da çok yüksek kara borsa fiyatlar ödemek zorunda kaldı. Ayrıca ön lem paketinin ve yüksek oranlı zamların aynı anda Kıbrıs'ta da uygulamaya 

(Devamı sa.7, sü.4'de) 


İşçi-turist ve bazı dış satım ürünleri için 
1 dolar 35 lira olacak 


“Önlem O Paketinde" 
yer alan bir maddeye göre işçi, turist ve bazı dışsatım ürünleri için farklı kur uygulanacak Öğrenildiğine göre, yurt dışındaki işçiler ile Türkiye'ye gelecek turistler ve bazı ihraç ürünleri için 1 dolar 35 lira (Devamı Sa.4, Sü, 8'de) 


mmm 


ÇARŞAMBA 


21 


MART 1979 
350 kuruş 


21 günde ancak zamlar açıklandı. Önlem 
paketinin tamamının açılması bir gün daha ertelendi 


Bakanlar zamdan baş hiçbir konuda anlaşa 


(amimi a m 


Savunma yaptı 


« : j 


Ecevit: ' 


ANKARA (ÖZEL) 
Başbakan Bülent Ece vit dünkü Bakanlar Ku rulu toplantısından önce yaptığı konuşmada, zam ların açıklanmasındaki gecikmeyi teknik ayrın tların ohesaplanmasının, 


(Devamı sa.7, sü, 5'de) 


| 
| 
TE a a E E e G a a 


Istanbul Valisi, zamlar devam ederken, 


stokçuları suçladı 


Tekin: “Halkın mutfağına uzanan eller kırılacak” 


TIKP, Mersin Soda 
Sanayideki yasa dışı lokavtı protesto etti 


ANKARA(ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü Partisi Merkez Komitesi bir açıklama yayınlayarak Mersin Soda Sanayide yasa dışı işten atılma uygulanarak 780 
işçinin işten atılmasını protesto etti TİKP Merkez Komitesi tarafından yapılana çıklamada özetle şöyle denildi 


(Devamı sa.7, sü.7'de) 


ODTü'de öğrenci temsilciliği konseyi seçim propaganda çalışmaları 


ODTÜ temsilcilik seçimleri bugün 


ANKARA (ÖZEL) 

ODTÜ öğrenci Temsilciliği Konseyi seçimleri bugün yapılıyor. Öğrenciler 150 sınıf, bölüm 


temsilcisi seçecek. 


Seçimlere katılan 8 grup bir hafta boyunca afiş ,pano asarak ve forumlarda konuşarak propaganda faaliyeti 


yürüttü. 


Dün de ODTÜ Kapalı Spor Salo 


rini açıkladılar. 

Seçimlerin sonucunun bu akşam saat 21.00'de belli olması bekleniyor, Oy tasnifini yapmak üzere 6 dekan, 
4 ÖTK Yürütme Kurulu üyesi görevlendirildi. (Devamı sa.7, sü,8'de) 


ve yurt 


TÖB-DER gibi 


nunda genel bir forum yapıldı. Forumda 8 grubun temsilcileri görüşle- 


İSTANBUL ÖZEL) 


Zamlardan sonra İs tanbui'da stokçularla ka raborsacılara karşı alınan önlem ve operasyonlar hakkında, dün İstanbul Valisi İhsan Tekin bir ba sın toplantısı yaptı 

Vali İhsan Tekin ba sın toplantısında, İstan bul halkının günün şart larını kavrayarak yardım cı olmasınm gerektiğini 


belirtti ve özetle şunla rı söyledi: 
“Fırsatçı, o vurguncu, 


çabuk ve meşru olmayan yüksek kazanc peşinde çok az kimse bulundu ğunu görmek ve izlemek ten üzüntü duymaklayım 
Var olan bir malın gizlenmesine, bulunmadığı gö rüşünün yaratılmasına yo laçanlara karşıyız. Kara- 

(Devamı Sa.4, Sü.10'da) 


DİSK'in ihtar 


eyleminin 1. yıldönümü toplantısı Sıkıyönefimce 


yasaklandı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
DİSK Ajansı tarafından yapılan bir açıklamaya göre, DİSK'in Merter' deki Genel Merkezinde 
TMNOB, İstanbul Barosu, Tüm-Der, TüMöD, örgütlerle ortaklaşa düzenlenen, 
"20 Mart Faşizme İhtar Eyleminin 1. yıldönümü değerlendirme toplantısı İstanbul Sıkıyönetim komutanlığı tarafından yasaklandı. 

DİSK tarafından daha önceden yapılan bir açık lamada, DİSK Genel Merkezinde 20 Mart günü saat 14'te, "Faşizme Íh- 

(Devamı Sa.4, Sü. 8'de) 


“Ücretler fiyat artışlarını karşılıyor” 


Birliği'nin “birleştirdik” dediği köylüler: 


“Eskiden ağalara yoğurt götürüyorduk, şimdi Emeğin Birlikçilerine ” 


ka madı 


-pe 


| Metin Toker: 
| "Ne Türkiye 
| Şili'ye 
| benzemektedir 
| ne de Ecevit 
| 
| 
| 
| 


Allende'ye” 


© Üstündağ: “Demirel'e Pinochet olma imkanı verilmeyecektir” 


Cumhurbaşkanlığı 
Kontenjan Grubu Üyesi Senatör Metin Toker, Demirel'in, Ecevit'in gidişini oAllende'ye benzeten demeciyle ilgili ola- 


(Deyamı Sa, 7 Sü, 2'de) 


© Başbakan, zamların bu kadar yüksek olmasını vergi yasalarının engellenmesine bağladı 


© Ecevit, her zamma bir gerekçe buldu 


Türkiye'de doğan her 100 çocuktan 15'ibir yaşına basmadan ölüyor 


Türkiye'de doğan her 100 çocuk tan 15'inin bir yaşına varmadan öl rın düğü, 1-4 yaş arası ölüm oranının ise zukluğu saplandı. Kırsal kesimde yüzde 50.9'a vardığı saplandı yaşayan Çocukların yüzde 24.2 
Genel olarak cocuk ölümlerine ne sinde, kentlerde yaşayan Çocukların den olan hastalıklarda birinci sırayı ise vüzde 15'inde kansızlık olduğu zatürre, ikinci sırayı ishal, üçüncü Sı tespit edildi 


TEP Davası, Anayasa 


Mahkemesinde en erken Mayıs ayında ele alınabilecek 


ANKARA (ÖZEL) 


e Başsavcı, tüzüğünde Kürt Türkiye Emekçi Partisi (TEP) davasının Anayasa Mahkemesinde en erken 


halkı” denildiği ıçın IEP” in Mayıs ayında ele alınabileceği bildirilikapatılması istemiyle Anayasa 2? naşı Mahkemesinde şu anda TEP Mahkemesine başvurmuştu 


(Devamı sa./, sü.7'de) 


rayı da kızamık alıyor Yapılan bir araştırmada çocuklayüzde 30'unda beslenme bo-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ISTANBUL IKINCI ASLİYE 


cik 


Aİ 


me 


| CEZA MAHKEMESİ KANALIYLA 57. Aydınlık SS 


ALDIĞIMIZ TEKZIPTIR 


meclisi 


Gerçek MHP'li adam öldürmez 


AYDINLIK Gazetesihin 8 Kasım 1978 tarihli nushasının ikinci sayfasında, “Aydınlık Meclisi" sütununda “ÖLENDE ÖLDÜREN DE MHP'Lİ” başlığı ile 


yayınlanan yazı, saçmalıklarla ve yalanlarma doludur 


Davadan dönenlerin vurulduğu yalanını Aydınlık Gazetesi öteden beri dili- 

ne dolamıştır. Ve Aydınlık Gazetesi böylesine saçma bir yalanla MHP'yi kara- 
, lamaya çalışmaktadır. bu gayret boşunadır Gazeteniz yalan ve iftirada o kadar ileri gitmektedir ki, MHP İstanbul İl Başkanı merhum Recep Haşatlı ve oğlunun MHP'liler tarafından öldürüldü- günü ileri sürerek basın ve ahlak yasasını çiğnemekten de kendini alamamak- 


tedir. 


Bu. iddianız ispatlamanız gerekmektedir. ispatlayamaz iseniz sizin iftira mimari olduğunuz açıklık kazanaçaktır. Yalan ve iftira sizin sermayeniz olmuştur. Bu sermayenizle bir yere varmanız mümkün değildir. 


Mahut dönme Ah 
Her ikisi de a 


yetişti. 


İkincisi Ecevit'in zaman zaman Ra lığından geri kalm 
Abdi İpekşi'n 
Aşırı değildi ama | nist bir aydın tipine doğruyu yazdı 
Ne olursa © 

lun ortalığı karıştırma P 


silâh ne kötü 


Yaşar Okuyan 


MHP Genel Sekreter Yardımcısı 


Bu da Fedai dergisinden yorumsuz bir haber 


ABDİ İPEKÇİ met Emi 


akıl hocasi ki hmetli Menderes hükü azdı. © 

in fikir yönü el kalemi soldaydı. 
benzerdi. Nâd 


ğı da olurdu. A 4 
H A Üzüldük Abdi İpekçi'ye. 
lanı bu, Yazık © 


şey. 


kıl hocalığını kimsey 


kadar, ı olduğu metine akıl hoca” 


n Yalman'ın tezgâhın da 


e vermezdi. 
birincisi de 


bette bizden değildi. 
Masonik usüplu ümairen de olsa arada bir 


Aşırı $0- idu. Fikre karşı 


HALKIN SESİ; 


ÇAL DENİZLİ 


Dağmarmara köyü tütün üreticileri 


12 AYLIK EMEĞİMİZİN 
KARŞILIĞI BU MU OLMALIYDI? 


Dağmarmara köyü 

TO hane. 60 hanesi tütün üretiyor, Tütüncülük köy- de yeni. Dört beş senelik bir mazisi var, Köye tütün tarımı gireli köylüler Denizli ovasındaki pa- k ağalarna mgathk apmaktan kurtul— 
, muşlar. Kurtulmuşlar ama gözü gibi canı gibi severek ve bakarak yetiştirdikleri tütünlerine günün geçim şartlarına uy- un bir fiyat istiyorlardı. 
Piyasa ile ilgili hazırklarını bitiren Dağmarara tütün üreticileri 80 
liralık maliyetin dikkate alınmasını ve baş fiyatın 
85 liranın altına düşmemesini o istemekteydiler, Halkın gönlünde yatan buydu. Üreticilerin bir 


başka ortak sorunu da tütün eksperlerinin kalite tespiti yaparken adil davranmamaları. Üreticiler aynı kalitedeki tütünün başka başka eksperler tarafından değişik fiyatlarda tespit edildiğini belirtiyorlar. Tütün yetiştiricileri ve üreticilerin korunması için üreticilerin de katılacağı bir kalite tespit komitelerinin ku rulmasını istiyorlar. 

Konuyla ilgili olarak Dağmarmara köylülerin- den Hüseyin Ünal, İbrahim Ateş, İsa Kayhan, 
Ahmet Macun, Mustafa 
Ünbal ve 25-30 kadar Dağmarmara köylüsüyle konuştum. 

Soru: Kendinizi tanıtır mısnız? Kaç kilo tütünü- 


BULMACA 


o Na WsEN 4 


SOLDAN SAĞA: 1) 

! Kusurlu kendiiyken, bùyük bir pişkinlikle karşısındakine yüklemeye çakşanlar için söylenen bir deyim. 2) Nükleer santral 

| ve bomba yapımında kul- 
* lanılan bir maden- Tersi bir 
| tahıl, 3) Ekmek (eski dil) - 
Tersi sportif veya mesleki dal. 4) Orta „Afrika'da. bir devlet - Bir haber ajansı. 5) 


BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 


Manisa'nın zengin linyit yataklarıyla tanınan ilçesi - Bir erkek adı. 6) Eskiden kullanılan troleybüsün benzeri bir taşıt. 7) Tat vermek için yemeklere koyulur- Su (eski dil) - Üzme (eski dil). 8) Kendi çıkarları için aralarında birlik oluşturmuş topluluk, güruh - Eski Mısır 


imparatorlarına denir. 


YUKARIDAN AŞAĞI:1) Eğitilmeye çok yatkın 


bir balık - İlave 


2) İspanya'da tarihi bir bölge yada 


çağdaş bir Fransız yazar ve şairi. 3) Teisi sebze ve 


meyva satan - Boru sesi. 4) 


Öğütülmüş tahıl - Tersi bü 


yük pulluk. 5) Alfabemizin son harti-i - Tersi Kimya- da Zirkonyum'un simgesi. 6) Özet (eski dil). 7) Tersi 

bir soru eki - Anadoluhun bir çok yöresinde amca" anlamında kullanılan bir sözcük. 8) Doğu bölgelerimiz- de çok kullanılın bir giysi 9) Deneme imtihan etme. 
10) Tersi bal yapar - Tersi yada.11) Bir tavla unsuru-Tersi uzak, 12) Tersi Birleşik Amerika'nın kısa yazılı 


şı - Ün,san. 


nüz vardı. Kime hangi fiyatla verdiniz? Memnun musunuz? 

Hüseyin Ünal: Sekiz çocuk babasıyım. Bu sene 1000 kilo tütünüm vardı. 43 liradan Tekele verdim. o Memnun olmama imkan var mi? Yaptığım masrafa göre en az 
80 liradan gitmeliydi. 
Çünkü geçen seneye göre aldığımız. herşey çok zam yedi. Geçen sene 
140 liraya aldığım tütün 
zehiri "Tamaran 50Yibu sene 250'den bulamıyoruz. 

Ahmet Macun: Yedi nüfusum var. Bu sene 
400 kilo tütünüm vardı. 
51, 40'dan Tekele verdim Bir kilo yaprak tütüne yaptığım masraf verilen baş fiyattan fazla tutuyor. 

İsa Kayhan: 400 kilo tütünüm vardı. 61 liradan Tekel'e verdim. Aldığımıza günde zam gelirken yıl 
12 ay emeğimizin karşılığı bu mu olmalıydı? 

Soru: Bir kilo tütün 

isize kaça mal oluyor? 
Baş fiyati ve hükümetin 
Ege ekici tütün piyasasını nasıl buluyorsunuz? 

Hüseyin Ünal: En düşük yevmiye 110 lira iken ben bu tütüne 7 -8 ay emek sarfediyorum. Yani Şubat Mart, Nisan, aylarında fidelik tütün ocaklarını yetiştiriyorum. 
Mayıs içinde o fidanları tarlaya dikiyorum. Haziran Temmuz, Ağustos, çapalama ve ilaçlama, üç defa yaptığımız "kırımlarla" geçiyor. Ayrıcı balyalama nakliye ilaçlama masrafları da var. Depolama da ücretli oluyor bazen. 

Tüm bu giderlerin sonucu bir kilo tütün en düşük 80 liradan satılma lı ki kurtarsın. Baş fiyata 
5 lira üretici kârını da eklersek 8ö lira olmalıydı. 

Ben bu tütüne sekiz ay emek harradığıma göre sekiz nüfusla karşılığını almalıydım. Halbuki 
1000 kilo tütiinüm 43 liradan 43 bin lira yapıyor. İlgililere soruyorum. Sekiz nüfusla 
bu hayat pahalılığında 43 
bin lirayla 12 ay nasıl geçinilir? Meclise yekilimiz olsunlai diye gönderdiklerimiz bizim 12 


Taksim-Levent özel otobüs yolu üzerine 


İlk izlenimler 


1 Mart 1979 Pazartesi sabahı... Osmanbey meydanına çıktığımda karşılaştığım manzara ilginçti. 
Yollar bomboştu. Alışılagelmiş o trafik kargaşası yolun bu kesiminde sona ermişti. Duraklarda toplanmış olanların büyük bir bölümü YOLA 
TAŞMADAN otobüs bekliyor, henüz yönlerini belirleyememiş geri kalanlar ise, sağa sola koşuşturarak nerede beklemek gerektiğini soruyorlardı. Yetkililer dahil istisnasız herkes, elinden geldiği kadar soru soranlara yardım etmeye çalışıyordu. o Topluluğa bir canlılık hakim olmuştu. Bu canlılık, otobüslerin önüne asılı "KAMU TAŞIMACILIĞINDA 
AŞAMA: ÖZEL YOL" 
afişiyle birleşiyor ve bize oldukça yabancı sihirli bir hava yaratıyordu. 
Bindiğim otobüs, başka bir belediyenin İstanbul Belediyesine katkı olsun diye verdiği araçlar- dan biriydi. Ön kapıdan binip arka kapıdan inmek gerekiyordu. Yolcular, yanlışlıkla arka kapıdan binmeye çalışanları uyararak, hep bir ağızdan ön kapıya gitmelerini söylüyorlardı. Bu durum karşısında, yeni gelen yolcuların yüzünü bir tebessüm kaplıyor ve daha sonraki 


Teodoros Maçi 
Inşaat Mühendisi 


A A a m a mm mma pa, 


SİTE SİNEMASININ KARŞISINDA, TEK YÖNDE 


VE TRAFİĞİN EN 


OĞUN OLDUĞU 


SAATTE YAPILANSAYIM(5) 


Geçen 
Yıl 


1969 100 
1977 80 


1000 
600 


duraklarda onlar da koro- ya katılıyorlara: “Ön kapıdan, ön kapıdan." 

Yeni uygulama, ilk bakışta bir canlılık getirmiş, halk içinde yardımlaşma duygularını geliştirmiş ve belirli ölçülerde bir disiplin sağlamıştı. 


Kitle ulaşımı 


Türkiye'de, kitle ulaşımı kavramı on yılı aşkın bir süre önce fikir planında filizlenmiş, giderek geniş çevreleri etkilemiş ve özellikle 1973 yılın- daki petrol bunalımından sonra daha da taraftar toplamıştır. (1) Bugün ise artık eyleme dönüştürülme aşamasındadır. İstanbul Belediyesince uygulanmakta olan Taksim- 


Hüseyin Unal, Dağmarmara köyünden. Sekiz nujusa bakıyor. Yetiştirdiği tütünü içmek için bulamıyor. 


ayda aldığımızı bir ayda fazlasıyla alıyorlar. 


isa Kayhan: Tekelin baş fiyatı bile göstermeliktir, 60 üreticisi olan iki köyümüzde iki kişi baş fiyattan sattı. Köyümüzde ortalama tütün fiyatı 
53, 80 liradır. Bu mu emekten yana olmak? 

Soru: Tütün eksperlerinin değerlendirmelerini nasıl buluyorsunuz? 

Hüseyin Ünal: Balyalar dikkatli incekenmiyor. 
Bir balyadan çekilen sadece birkaç yaprağa bakılarak kalite tespiti ya- 


pılıyor, Eksperin yaptığı yer iyi çıkmayabilir. 
Ama öbür tarafları da öyledir diye bir kanun yok. 
Her tarafından bakılması lazım. Tekelin ayn kollardan yaptığı alımlarda korkunç farklılıklar var. 
Aynı mıntıkada yetiştirilen fakat ayrı yerlerde değişik eksperlerce bakılan tütünlerin kalite tespitleri çok farklı. Bu iş tümüyle eksperlerin insiyatifine bırakılmamalı. 
Bence üreticilerin de katılacağı tütün tespit kalite komisyonları kurulmalıdır. 


HAYDAR ÇEÇEN 


1944 
19 MART 1979 


Değerli arkadaşımız, Kaynakçı Hay dar Çeçen' geçirdiği ani rahatsızlık nede- 

i niyle kaybettik. 


Tersane işçileri olarak arkadaşımızın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler,acılarını paylaşırız. 


Camialtı Tersanesi İşçileri 


Araç Sayısı 


Ot obüs Dolmuş 


Levent Özel Otobüs Yolu Projesi bunun bir örneğidir. 

Kent içi ulaşım sorununda esas, ev-iş yolculuklarıdır. Diğer yolculuklar ikincildir. Durum bu olunca neyi esas almak gerekir? İnsanların mı, yoksa araçların hareketini mi? Kitle ulaşımı politikası ya da toplutaşınci politaka,bu soruya, “insanların o hareketini" diye cevap verir. Eğer bunu değil de diğerini seçerseniz, ilave yol, köprü, kavşak, park yeri vb. 
inşa eder durur, sonuçta ise yine aynı keşmekeşle karşılarsınız. Ülkemizde ve özellikle kentimiz- de şimdiye kadar esas olarak yapılan budur. 

Kitle ulaşımı politikası herşeyden önce bir sistem seçme meselesidir. 
Yalnızca "ne kadar?" 
sorusuna cevap vermeye çalışmaz. "Nasıl ve ne kadar?" sorularını birlikte ele alır. (2) 


Kitle ulaşımı araçları, otobüs, katarlaşmış tramvaylar, hafif metro, hızlı tramvaylar ve klasik metrodur. (3) Bu araçların seçimi nasıl yapılır? Diyelim ki belirli bir güzergah söz konusu. Bu güzergahta, bir yönde ve bir saatte insan trafiğini bilmek gerekir. (4) İnsan trafiği 2000 civarında ise, otobüs kullanılır. 
2000 ile yaklaşık 7000 arasında ise, özel otobüs yolu uygulamasına geçilir. İnsan trafiği yaklaşık 7000'i aşıyorsa artık raylı sistem söz konusudur. 
7000 ile 20000 arasında 
hızlı tramvay veya hafif metro, 20000'i geçen trafikte de klasik metro kullanılır. 


Taksim-Levont yolu 


Taksim-Levent o Özel 
Otobüs Yolu projesinin amaçları nelerdir, düşünülen yararları ne olacaktır? 
Yukarıdaki tabloya göz atmakta yarar var: 


1969 yılında geçen 
toplam araç sayısı 1700 
iken bu sayı 1977 yılında 1980'e yükselmiş, taşınan yolcu sayısı ise tam tersine 10000'den 8700'e düşmüştür. Gerek otobüs ve dolmuş sayısı, gerekse otobüs ve dolmuşla taşınan yolcu sayısı azalırken, özel oto ve özel oto ile taşınan yolcu sayısı artmıştır. 

Yukarıdaki durum- dan, özel otobüs yolunun amaçları kolaylıkla belirlenebilir. Özel otobüs yolu, birinci olarak, insanların toplutaşın gereksinmesine cevap verecektir. Bu uygulamayla, saatte 120 otobüsün geçmesi ve „otobüslerle saatte 
7000 yolcunun taşınma- 
SI sağ'anacaktır. Hiç ol mazsa hedef budur diye biliriz. (6) İkincisi, ekonomik yarar sağlamak 
(yakıt ve zaman tasarrufu) ve sıkışıklığı gidermek için, özel araç yolculuklarının otobüs yolculuklarına dönüşmesini teşvik edecektir. 

Özel otobüs yolu projesinin sağlayacağı parasal kazançlar, İETT'nin ve kişilerin net kazancı ve yine kişilerin zaman kazancı olmak üzere 100- 
150 milyon mertebesinde 
ölçülmektedir. (7) 

Konuya genel olarak bir de zaman açısından bakarsak şöyle bir olgu ile -kaşılaşırız. Örneğin, özel otobüs yolu uygula- 


Taşınan Yolcu 


4000 
2400 


masından önce Taksim-Mecidiyeköy arası ortalama 34 dakikalık bir süreyi kapsamaktaydı. 
Şimdi, Taksim-Zincirlikuyu arası 18 dakikaya inmektedir. 


Bu arada, "mobilite" 
ya da "'hareketlilik'' denilen kavramı da unutmamak gerekir. Hareketlilik, araçlarla bir günde yapılan toplam yolculukların toplam nüfusa oraoranıdır. İstanbul Avrupa kentleri ile kıyaslandığın- da "hareketsizliğin” hüküm sürdüğü bir kent olarak kabul edilebilir. Ancak, bu konuya da tek yanlı bakılmamalıdır. Konutların işyerlerine yakın olması ve bunun sonucu ev-iş yolculuklarının 2sgariye indirilmesi, son tahlilde ve uzun vadede arzulanmayan bir şey degildir. Mevcut toplum koşullarında, hareketliliğin ancak, çeşitli gelir grupları arasındaki göreceli farklılığı incelendiğinde bir anlamı olabilir. 

neğin, Istanbul'da hareketlilik üst gelir grupları için 0.9,alt gelir grupları için ise O.1'dir. (8) Görüldüğü gibi bir adalet- 
“sizlik söz konusudur. Özel otobüs. yolu projesi bu farkı asgariye indirmeyi hedefler. 


Şimdi meselenin diğer yanına da bakalım. 
Birincisi, daha önceleri, projenin uygulanmasına 1978 yılının Eylül ayında başlanacağı belirtilmişti. 1979 Martında başlandığı göz önünde bulundurulursa, 7 aylık bir gecikme söz konusudur. Oysa bu ebatta bir projenin ( gerçekleştirilmesi o kadar uzun süreyi gerektirmez. Burada işin içine işletme ve organizasyon konusu girmektedir. 2 dakikada bir otobüsün geçtiği ve hızların göreceli olarak yüksek olduğu dikkate alınırsa, dogacak aksaklıkları gidermek için, anında müdahale eden, işi sıkı tutan 
` esnek bir işletmeye gereksinme vardır. Bu konuda Belediyeye büyük görev düşmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, anılan 7 aylık gecikme pek güven verici olmamıştır. "Beklerse beklesin" anlayışına karşı © kılmalıdır. Aksi taktirde girişim ekonomik yarar yerine zarar getirebilir. 


İkincisi, bilindiği gibi İstanbul kent-içi ulaşı - mında yetkili merciin kim olduğuna dair berrak bir örgütlenme yoktur. 
Bunu sağlamak için kurulmuş olan İl Trafik Komisyonu çeşitli kuruluşların temsilcilerinden oluşmaktadır.ancak, kendi içinde bir eşgüdüm sağladığı söylenemez. Özel Otobüs Yolunun Taksim- 
Levent güzergahı dışındaki yan etkileri dikkate alındığında, hele hele genel planda ulaşım sorununun kentleşme ile olan ilgisinin büyük boyutlarda düşünüldü; ünde sağlıksız ve plansız bir şekilde kendiliğinden gelişen İstanbul gibi bir kent için, yalnızca ulaşımda eşgüdüm sağlayan yetkili bir örgüte değil, kentin bütün sorunlarıyla dolaysız olarak ilgili ve yetkili bir örgüte ne kadar gereksinme duyulduğu açıkca görülebilir. Bir keşmekeşten çıkıp başka bir keşmekeşe girmemek için bu sorunun da ele alınması gerekmektedir. 

Üçüncüsü, servis kapa- 


sitesi sorunu nasıl halledilecektir? Bunun için şimdikinden dört misli fazla otobüs gerekmektedir. 
Bu sayı yaklaşık olarak 4000'dır. Bugün bile Belesiyenin elindeki otobüslerin yaklaşık üçte “biri ça lışamayacak durumdadir. 
Bu arada, bu konuya ilişkin, duraklarda bekleyen yolcuların daha şimdiden hoşn"tsuzluklarını be- 


lirtmeve (o başladıklarını söyleyelim. 
Dördüncüsü, kamuo- 


yunun yeteri kadar aydınlatıldığına, görüş ve önerilerinin alındığına kani değiliz. Bu konuda sayın Doç. Dr. Yahya Akyüz'ün Ankara özel otobüs yolu ile ilgili bir yazısının bazı bölümlerini aktarmakta yarar görüyoruz: 


"Örneğin, o kamuoyu bu girişime ilişkin yeterince aydınlatılmış, kamuoyuna danışılmış mıdır? Yol niçin yapılmaktadır? Ne zaman bitecektir? Başkentte öncelikle ele alınması gereken hizmetler arasında yeri ve önemi nedir? Yararları nelerdir? Sakıncaları var midir?" 


",. . kamuoyunun aydınlatılması son derece gerekli ve yararlıdır. Bunun ilk yararı, kendilerine hizmet götürülmek istenen yurttaşların içten katılmasını sağlamak olur... Uyarma, aydınlatma, danışma ve olgulara dayanarak tartışma, demokrasinin temeli değil midir? Aslında her ulusal sorun, böyle bir yaklaşımla daha iyi çözümlenemez mi?" (9) 

Son olarak, bu yola girildikten sonra artık geri dönülemeyeceğinin bilinmesi gerektiğini vurgulamalıyız. 


Sonuç 


Özetlersek, özel “otobüs yolu: 


1.Toplutaşın (o gerek-. 
sinmesine cevap vermeyi 

2. Özel oto yolculuklarını otobüs yolculuklarına dönüştürmeyi, 

3. Alt-gelir grupları ile üst-gelir grupları ara- 


sındaki (o "hareketlilik" farkını asgariye indirmeyi, 

4. Ekonomik yarar sağlamayı hedeflemektedir 

Taksim-Levent Özel 

Otobüs Yolunu ileriye 


dönük bir adım olması açısından esas olarak olumlu karşılıyor ve yetkilileri cesur davrandıkları için kutluyoruz. Bununla birlikte: 

1. İşletmenin uyanık davranması, 

2. Konunun, kentleşmenin diğer boyutları ile birlikte ele alınıp kente özgü merkezi bir örgütlenmeye gidilmesi, 

3.Otobüs kapasitesi- nin artırılması ve en önemlisi, 

4. Bundan sonra atılacak adımların bir. 
kampanya haline getirilerek halkin katılmasının da sağlanması gerektiğini vurgulamalıyız. 

Ayrıca, kent sorunlarının kır-kent ilişkisi içinde tartışılması gerektiğini de eklemeliyiz. 


KAYNAK VE 
ACIKLAMALAR 


(1) OPEC ülkelerinin uygulamış olduğu ambargo, gelişmiş kapitalist ülkeleri bunalımın eşiğine getirdi. Bu ül-Kelerin, bunalımın sonuçlarını bizim gibi ülkelere yüklemek istemeleri kendi karşıtını da doğurdu. Ülke Içindeki milli güçler seslerini daha güçlü bir şekilde yükseltme olanağını buldular. 

(2) Ya da öyle olması gerekir. Çünkü kitle ulaşımı meselesini ilke olarak benimsemek yetmez. Doğru uygulamasını da yapmak gerekir. 
(3) Kentimizdeki durum açısından minibüsler de yabana atılmamalı 

(4) Verilen rakamlar insan trafiğinin an yoğun olduğu saate tek-bül eder. 

(5) Ulaşın Plancısı Sayın Atilla Alpöge'nin, 28 Şubat 
1978 tarihinde İTÜ Mimarlık 
Fakültesi:.de İstanbul'un Ulaşım Sorunu ve Metro konusunda verdiği Konferanstan. 
(6) Aynı yer. 

(7) Gazeteler. 

(8) Aynı yer. 

(9) 3 Temmuz 1978 Miliiyet Gazetesi, Kentler ve Tahsisli Yollar. Doç. Dr. Yahya Akyüz. 


Sina Çıladır 
Bu “ittifak”... 
kime karşı?.. 


Bu satırların yazıldığı günlerde Aydınlık'a haftada iki yazı vermemiz sözkonusuydu. Okurlardar gelen istekler bunu bir bakıma zorunlu kılıyordü. 
Ancak, ulaşım meselesini nasıl çözümleyecektik? 
Eldeki ulaşım olanaklarına göre haftada tek yazı- dan çift yazıya geçmek için ilk zamanlar yedekte birkaç yazı bulunması gerekiyordu. Bu durum geçici bir süre için, güncel olaylar izlememizi zorlaştıracaktı. 

Sanırım öyle de oluyor. Siz bu yazıyı, yazılışın- dan en erken on-onbeş gün sonra okuyacaksınız. 
Zamanla bu durum düzelecek elbette. Eğer bu geçiş aşamasında okurlarımız güncelliğini yitirmiş olaylara ilişkin yazılarımızla karşılaşırlarsa, bizi mazur görsünler. Mazur görüleceğimizi de samyoruz. Çünkü Aydınlık okurları, hayatın heralanında ki geçişlerin kendisine özgü bazı zorlukları ,a ksak - lıkları beraberinde taşıdığını bilirler. 

*+kk 

Bugün, bazı sol grupların kendi aralarındaki bir "İttifak”tan sözedeceğiz. İttifaka ilişkin haberi Aydınlık'ta okuduk. Ayrıca, ittifaka katılan gruplardan birisinin yayınladığı bir gazete var elimizde. 
Bu döküman elbette çok yeterli değil. Ama yine de bazı sonuçlar çıkarılamayacak kadar "Yoksul" da değil. 

Bir kısmı “THKP-C kökenli" birkaç grupla, "TKP"nin yandaşı durumundaki'bir grup «anlaşıldığına göre - "Resmen" ittifak yapmış. İttifak “Eylem Birliği” adını taşıyor. 

Aydınlık okurları "Eylem Birliği" sözüne yabancı değillerdir. “Eylem Birliği", ülkemizin çeşitli meseleleri üzerine yutdışından maval okuyan düzmece TKP'nin özellikle son birkaç aydır “goşist” grupları "kafaya alma" taktiğinin "plt. 
form" etiketi! Öyle anlaşılıyor ki, "TKP", "goşist gruplardan bazılarını gerçekten de ardına takmış Bu durum ilk bakışta şaşırtıcı gibi görünüyor. Çünkü Türkiye'de hiç bir "goşist” grup yoktur ki “TKP"ye laf düzeyinde. tavır almamış olsun... 

Ama eskilerimiz ne demişler? Lafa değil, işe bak! Aslında lafa da bakmak gerekir. Hele solculuk, devrimcilik savındakilerin laflarına çok dikkatle bakmak gerek. 

Ülkemizde devrimcilik savındaki birçok grubun laflarının üstündeki şatafatlı cilayı şöyle bir kazıyın, altından neler çıkar! En azından halk kitlelerine tepeden bakan, halkı "hareketsiz kalabalık" olarak gören küçük burjuva pozculuğu çıkar. Yahut, tam tersi, halk dalkavukluğu çıkar... Bu iki tavır aslında, bir madalyonun iki yüzü gibidir. Al 
birini, vur ötekine! ... 4 

"Eylem Birliği"ne girişen grupların lafları ile faaliyetlerini şöyle bir düşündük. Üstlerindeki farklı cila kazınırsa birbirinin aynı. Tencere yuvarlan: miş kapağını bulmuş! Sahte TKP'nin son zamanlarda "goşit" grupları ardına takma manevrasını hızlandırmasının nedeni budur. "TKP", aynılan aynı yerde toplama zamanlamasını doğrusu iyi ayarlıyor. 

Bir soru: 

Peki bu "Eylem Birliği" kime karşı? 

Biz "Faşizme karşı" falan gibi laflar bekliyorduk. Bu gibi grupların anti-faşistliği laf da oka, bunu bekliyorduk. 

Bir bakıma öyleymiş de. Şu farkla ki, "Eylem "Birliği" aynı zamanda "Aydmlıkçı Hainler"e de karşıymış . Yani anlı-şanlı "TKP", daha dün denilebilecek yakın bir zaman öncesine kadar liderlerini meşhur "radyo"'dan "ajanşrovokatör" ilan ettiği bir grup genci ardına takmış, "faşizme ve Aydınlık Hainlere Karşı" savaşa girişiyor! ... 

“TKP"nin gerçekte halka karşılığını uzun-uzadıya anlatmaya bile gerek yoktur. "TKP" gibi siyasi gericiliğin en azgın yanı ile ittifaka girişenlerin, kendi çerçevelerinde bile "temiz" kalmaları da olanaksızdır. Ama, "TKP'"pisliğine bulaşmamak, bir subjektif niyet meselesi değildir. Hayatın diyalektiği bunu zorunlu kılıyor 

“Eylem Birliği'nin "Kafaya alınan" unsurun siyasi gericiliği ideolojik mücadele yönteminde de sırıtıyor. Faşistlere karşı ciddi bir mücadele örneği veremeyenler, dahası taktik siyasetleri ile onların değirmenine su taşıyanlar "Aydınlıkçı Hainler"'e karşı arslan kesiliyorlar! "Aydınlıkçı Hainler"i "fizikman ortadan kaldırmak" için "savaşım" bayrağını göklere çıkaranların gönüllü "'as- 


Ülkemizde ideolojik mücadeleyi zorbalıkla sürdürmeye çabalamanın tarihi çok eski değildir; 1970'lerin başlarında TİP Genel Merkezinin basılması olayı ile başlar. "Aydınlık Sosyalist Dergi'nin 1970'lerdeki sayılarını karıştıranlar, orada bu olayın "teori"'sinin yapıldığını göreceklerdir. (*) "Aydınlık Sosyalist Dergi'nin Marighella'lardan falan aktarılan meşhur "teori"sinden sonra nice iyiniyetli, azimli genç arkadaş, "ideolojik mücadele" nin kazazedesi olduydu. "İdeolojik mücadele" uğruna gözünü yitiren mi ararsınız, kolu-baca kırılan mı; ve hatta, canından olan mı... Saymakla tükenmez! 

Peki sözgelimi TİP eli sopalı "ideolojik mücadele"mi kitlelerden tecrit ettiydi, yoksa hatalı siyasi çizgisi mi? Elbette ikincisi! ... 

Anlaşılan o ki, "TKP'ile aynı potayadüşenler bu çok basit gerçeklerin bile bilincinde değillerdir. 
Eğer aksi olsa, kendilerini "TKP" potasına düşüren hatalı siyasi çizgilerinden ve onun ideolojik teorik temellerinden arınma yolunu tutarlar. Bu herşeye rağmen, mümkündür de , 

Ama, düzmece TKP'nin kucağında "Faşizme ve Aydınlıkçı Hainlere Karşı" mücadele mümkün değildir. 

Neden mi? 

Dünyanın neresinde görülmüştür halka karşı 

'anti-fasist"" mücadele verildiği? 

(*) Aydınlık Sosyalist Dergi 1968 Kasımında çıkmaya başladı. Dergiyi çıkaranlar 1970 yılı Ocağından itibaren iki ayrı yayın organı çıkarmaya başladılar. 
Yazıda kastedilen Mahir Çayan ve Mihri Belli'nin çıkardığı dergidir. Doğu Perinçek ve arkadaşları da o yıllarda Proleter Devrimci Aydınlık'ı çıkarıyorlardi. 
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Karamanlis, 


Balkan birliğinde ısrarlı davranıyor 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Fedeml Almanya'da yayınlanan Frankfurter Allgemeine Zeitung. gazetesi, Yunanistan Başbakanı Karamanlis'in Balkan gezisi ve Yugoslavya Devlet Başkanı Tito ile yaptığı görüşmeleri'konu alan bir yorum yayınladı. 

‘Aşağıda, söz konusu yorumun önemli bir bölümünü yayınlıyoruz: 

“Tito, Yunanistan Başbakanının Balkan ülkelerinin çok taraflı bir işbirliğine girmelerini sağlamak için gösterdiği ısrarlı çabaları şimdiye kadar olduğundan daha büyük bir güçle açıkça desteklemiştir. Karamanlis bu konuda Bükreş'te Başkan, Çavuşesku ile de görüşmelerde bulunacak ve Nisan ayında Bulgaristan Devlet Şurası Başkanı Jivkof ile Atina'da aynı konuyu ele alacaktır. Hareket serbestileri Moskova tarafından oldukça kısıtlanan Bulgarlar Yunanistan ile ikili ilişkiler içine girmek ve bunu "dozunda" bırakmak istemektedirler. Karamanlis ile Tito, Yugoslavya ile Yunanistan arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin ve dostluğun vurgulu bir biçimde dile getirildiği bu üçüncü buluşmalarında, doğal olarak devletler arasındaki ilişkileri de oldukça yakından ele aldılar. Bu ilişkilerin şimdi her düzeyde artırılması öngörülüyor. Bu ifadenin özellikle ekonomik temaslar, ticari ilişkiler, ulaşım konuları, kültür ve turizm alanında geçerlilik kazanacağı tahmin ediliyor. 

"Yunanlılar Belgrad ile yaptıkları ticarette verdikleri açığı kapatmak istiyorlar. Tito, diplomatların “çalışma yemeği dedikleri 


bir davet sırasında, konuğunun kendisinden dünya çapındaki prestijini kullanarak Balkanlarda barışın ve statükonun istikrara kavuşturulmasına katkıda bulunmasını iste mesini, a çıkça büyük bir memnunlukla karşıladı. 

“Yunanistan Hükümeti Başkanı, Yugoslavya Romanya, Bulgaristan, Türkiye, Yunanistan ve belki de Arnavutluk arasında bir bölgesel işbirliği yaratma umudunu aslında 1976 Ocağında Balkanlar konferansının suya düşmesi üzerine aklından çıkarması gerekirdi. Ama 72 yaşında bir Makedönyali olan Karamanlis'in inatçı karakter yapısı onun bu hedefi gözden kaybetmesini önlemiştir. / 

“Türkiye ise bu Atinalı devlet adamının gezi - sini ve bundan kısa bir süre önce Suriye ve Suudi Arabistan'a yaptığı ziyareti dikkatle izinmektedir. Türkiye simdi kulak kabartarak, Atina'daki hükümet başkanının o hedefinden şaşmayan ve şimdiye kadar bir çok alanda başarılı olan hareketliliğini izliyor. 

“Karamanlis, Dışişleri Bakanı Rallis'in Moskova'da yaptığı hazırlıklardan sonra, bu yıl nihayet Sovyetler Birliği'ne de bir Ziyarette bulunacak" 


Sovyetler, Muhafazakar Partinin yeni hükümete katılmasını istemiyor Finlandiya'da muhafazakarlar seçimlerde önemli ilerlemeler kaydettiler 


HELSİNKİ 


Finlandiya'da Pazar günü yapılan seçimlerin resmi 


olmayan sonuçlarına göre, muhalefetteki muhafaza karlar birilerleme kaydettiler. Parlamencodaki 200 sandalyenın. 52'ini Sosyal-demokrat Parti, 46'sını ise mubalazakar, Ulusal Koalisyon Partisi kazandı 

Daha önce parlamentoda 40 sandalyesi bulunan Moskovacı Finlandiya "Komünist'' Partisi, beş üye- 


lik sosyaldemokratlar ise üç üyelik kaybettiler 


“Komünist Partisinin 1945 yılından bu yana en düşük oyu aldığı bildirilmektedir 

Siyasal göylemeiler, Sosyal-demokrat Partinin, "Ko münist ”, Merkez ve Liberal Parti ile yeniden bir koalisyon kurarak, iktidar için gerekli çoğunluğu sağlaya bileceğini soyluyorlar. Ancak, parlamentodaki sandal- ye sayısı artan muhafazakarların da, hükümet üzerinde geçmişe nazaran daha etkili bir denetim yürütebileceklerini belirti yorlar 

Öte yandan Muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisinin de yeni hükümeti kurma talebinde bulunabilece ği bildiriliyor. Böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi için 


Ulusal Koalisyon Partisinin Merkez ve Liberal rarti ile birleşn esi gerekiyor SOVYETLER'İN MUDAHALESİ Hatırlanacağı uzere, Finlandiya'daki genel seçimlerım yayınlayan Sovyet Pravda 


le ilgili olarak bir 


yazelesi, muhafazakar partinin yeni hükümete katılmasının. mlenmesini istemişti. Pravda, muhafazakar partimin hükümete katılması halinde, dostluk ilişkilerinin Zedeleneceğini, bunun ise Fin-Sovyel "'Dostluk ve Divanısma'" anlaşmasına aykırı olduğunu ileri sürmüştü 

Weak Finlandiya'da yayımlanan bazı büyük gaze teler, Pravda'nın yorumunu ülkenin iç işlerine karışmak ve genel seçimleri etkilemek olarak pitelendir 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


İran'ın Sanandaj kentinde bazı silahh Kürt gruplarıyla hükümet kuvvetleri arasında meydana gelen ve önceki gün sadece 55 dakika durulan çatışma- 


lar yeniden başladı. 


Son çarpışmalarda hükümet kuvvet- 


Deniz Hukuku 
Konferansı sürüyor 


47'ler grubu, sanayileşmiş ülkelerin derin deniz yataklarına 

sahip çıkma girişimlerini kınadı 


DIŞ HABERLER SERVİSİ Gelişmekte olan ülkelerden oluşan 77'ler grubu, Cenevrede süren Deniz Hukuku Konferansı çalışmaları ile ilgili olarak bir bildiri yayınladı. 

Bildir:de derin deniz yataklarını işletme hakkını tek taraflı olarak elde etmek için kanun çıkarmaya hazırlanan bazı sanayileşmiş ülkeler kınanıyor. 

77'lerin bildirisinde şöyle deniyor: 

"Bu girişimin amacı, haklı bir uluslararası ekonomik düzenin kurulmasını sağlayacak genel bir anlaşma için harcanan çabaları başarısızlığa uğratmaktır." 


Ne demeli? 


lerinin isyancılar üzerine makinalı tü- 


fek ateşi açtıkları, isyancıların da buna şiddetle karşılık ve 


aynı diriliyor, 


Öte yandan Sanandaj ve Mahabad kentinde harekeie geçen isyancılar, Hürmüz boğazı yakınlarında stratejik bir adayı ele geçirmek için girişimde bulundular, Ancak hükümete bağlı askerlerin karşı koyması üzerine bundan 


vazgeçtiler, 


Bilindiği gibi, üç günden bu yana İran'ın Kuzey Batısındaki Kürt bölgelerinde bir ayaklanma başgöstermiş, çatışmalar sırasında 170'den fazla in- 


san ölmüştü. 


MISIR İRAN'IN 
BLOKSUZLARA 
KATILMASINI 
ONAYLAYACAK 
Bir Kahire yetkilisi bloksuzluk hareketinin kurucularından olan Mısır'ın, İran'ın bloksuzluk hareketine katılmasını onaylayacağını söyledi. 
Aynı yetkili, Mısır'ın, bloksuz ülkelerin sayısı- nin artmasının, bu hareketi ve bloksuz ülkeleri güçlendireceğine inandığını, bu nedenle İran'ın isteğini destekleyeceğini açıkladı. 


Karamanlis- 
Çavuşesku 

görüşmeleri 

başarılı gecti 


BÜKREŞ 
Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis Bükreş'de Romanya Dev let Başkanı Nikolai Çavuşesku barışçı yollar dan çözüm aranması ko nusunda tam bir görüş birliğine vardı, Romanya Devlet Başkanı Çavuşesku, Türkiye-Yunanistan ve Kıbrıs anlasmazlığının da barışçı yollardan çözülebileceğini söyledi Çavuşesku, Balkanlarda bağımsızlığı tehdit eden ner türlü girişime karşı olacağını belirttik ten sonra Balkan ülkeleri arasındaki işbirliğinin devletlerin egemenliğine ve hağımsızlıklarına hizmet edeceğini açıkladı Cevabi Oo konuşmasın da, Karamanlis, bölgede ve dünyada barışın ko runması için bağımsızlık ve özgürlük ilkelerine sa daka. o gösterilmesinden yana olduğunu söyledi Karamanlis, Balkan ülke leri arasında ikili ilişki lerin yanı sıra, çok yanlı işbirliğinin geliştirilmesi gerexliğine de dikkat cekti 


WALDHEIM: 
"Bugünkü askeri müdahaleler, büyük devletlerin çıkarları doğrultusunda hareket eden küçük devletler taratıtin.. 
yapıyor 


DIŞ HABERLEK 
SER V 
Birleşmiş Milletler Ge nel Sekreteri Kurt Wald heim, son zamanlarda sı tan askeri müdahalelerin büyük devletler hesabına ya da büyük devletlerin çıkarları uğruna küçük devletler tarafindan ya pıldığını söyled. 
Yugoslavya'da ayın lanan haftalık Jul dergi sine bir demeç veren Waldheim, "belli bir çatışmada, çalışan tarallar dan birinin yanınde yer alan büyük devletlerin, benimsemedi kloritasarıla rı derhal veto etmeleri Birleşmiş Milletlerde artık sık sık rastlanan olaylar haline geldi. Güney 
Doğu Asya'daki olaylar bunu açıkça doğruluyor” dedi 


rdikleri bil- 


Kamboçya'daki kukla yönetimin Dışişleri Bakanı demiş ki; "Çin, Hindiçin'i Vietnam, Kamboçya ve laos diye üç parçaya bölmek istiyor," 

Bunu, Çin'in, Moskova'nın emriyle kurulmak istenen Çinhindi Federasyonuna karşı çıkmasıyla ilgili olarak söylüyor. 

Şimdi ne demeli ki Heng Samrin' in bakanına; 

Çinhindinde Vietnam, Laos ve Kamboçya diye üç ayri ülke yok mu, bu toprakların üzerinde değişik milliyetlerden insanlar yaşamy or mu? 

Coğrafya sıfır, tarih sıfır ama uşaklıkta üstüne yok! 


“Tedhişçi Meydan Okuyor” adlı kitabın yazarı Sole: 


“MORO'NUN 
ÖLDÜRÜLMESİ İLE 


ANLAŞMANIN PAZARTESİ GÜNÜ 


İMZALANMASI BEKLENİYOR AMA 


İsrail, Sina'dan geri çekilme tarihini erteletmeye çabalıyor 


e İsrail kabinesi Amerikan planını onayladı e Nısır ABD'den askeri yardım talep ediyor 


DIŞ HABERLER 
S ER Ves 
İsrail Bakanlar Kurulu dün yaptığı toplantıda 
15'e karşı 2 oyla ABD' 
nin önerdiği barış planını kabul etti. Hükümetin bu tasarıyı kabul etmesinden sonra anlaşma metninin Knesset'e su nulması kararlaştırıldı 
Tel - Aviv'deki gözlemci ler, İsrail Parlamentosu- nun da büyük bir çoğunlukla tasarıyı onaylayacaklarını belirtiyorlar. 
Fransa radyosunun bildirdiğine göre, toplam olarak 120 kişilik Knesset'te 90 milletvekili anlaşmanın lehinde oy kullanacak. Moskova yanlısı Partinin 4 mensubu ve aşırı-sağcı dinci grubun milletvekilleri de anlaş- 


Aldo Moro'nun kaçırılmasından 1 


maya başından beri karşı çıkıyor. Öte yandan Begin'in Likkud Partisi içindeki çok küçük bir azınlk grubunun da anlaş- 


manın aleyhinde oy kullanacağı tahmin ediliyor 


WASHİNGTON'DA 
10 MİLYAR DOLAR 
NASIL 
PAYLAŞILACAK? 


ABD'nin vaadi üzerine barış anlaşmasının imzalanması koşulu ile Mısır ve İsrail'e verilmesi düşünülen 10 milyar dolarlık yardım konusunda görüşmeler sürüyor. Mısır Savunma Bakanı Hasan 
Ali, ve İsrail Savunma Bakanı Ezar Weizman Washington yetkilileri ile 


yıl sonra 


İTALYA'DA İSTİKRARSIZLIK YARATILMAYA ÇALIŞILDI” 


e Moro'nun ölümü ile ilgili bütün bilgiler "yabancı güçlerin tertibi” tezini güçlendiriyor 


p DIŞ HABERLER SERVİSİ İtalyan Hıristiyan Demokrat Partisi lideri Aldo Moro'nun 


kaçırılmasından bir yıl sonra, Fransa radyosu 16 Mart 1979 tarihli yayınında (TSİ. 15.00) "Le Monde" gazetesinin Roma muhabiri Robert Sole ile "Moro olayı" üzerine bir röportaj 


yaptı. 


Soru Moro'nun kaçırılması ve öldürülmesi yabancı güçlerin yönlendirdiği bir tertip sonucunda mı gerçekleşti? 


KR. Sole— ivet, elimizdeki bütün bilgiler böyle bir tertip tezini güçlendiriyor. 


Moro, Italyan politikasının “kilit adamı" idi. Moro, komünistleri iktidara ortak etmeye hazırlanıyordu. Böylece onun öldürülmesi ile İtalya'da, bir istikrarsızlık ortamı yaratılmaya çalısıldı. 


İtalya'nın iki önemli özelliği vardır: Birincisi; Batı Avrupa" nın en büyük Komünist Partisi İtalya'dadır. İkincisi; İtalya,Batı hloku ile Sovyet bloku. arasında bir sınır ülke durumundadır. 


Ancak, yabancı güçlerin yönlendirdiği tertip' tezi konusunda benim iki şüphem var. 


*Aradan bir yıl geçmesine rağmen bu konuda hâlâ bir kanıt ele geçmedi. 


*Kızıl Tugaylar Italya'ya has koşullardan kaynaklaranak doğdu. Bu örgüt İtalya'da kuruldu. 
Bunlar tek başlarına hedef seçip, amaçlarına ulaşmış olabilirler. 
Belki de Kızıl Tugayların haberi bile olmadan bazı yabancı güçler onlara yardım etti. Kızıl Tugaylar da işlerini bitirdikten sonra Ag içine karışıp kaybolduar! 


Ben "yabancı güçlerin tertibi" tezini inkar etmiyorum. Ancak, bir de İtalya'da şiddetin ortaya çıkmasına neden olan faktörleri görmeliyiz. Yani dev- 


şından bu yana süren toplumsal bunalım, nereye tutunacağını bilmeyen gençlik. . vs... 


Soru— Peri, tertibin kim tarafından gerçekleştirildiği konusunu bir yana bırakalım. Moro'- nun öldürülmesi İtalya'nın siyasi çehresini değiştirdi mi?Bir yıl içinde güç dengesinde ne gibi değişiklikler oldu? 


K. Sole Moro'nun ölümü İtalya'da büyük bir boşluk yarattı Çünkü Hıristiyan Demokratlar (DC) artık lidersiz kalmıştı. 


s5 
Enrico Berlinguer ve Aldo Moro. 


çalışıyor. 


Bu büyük partinin 


rüyük siyasetini, stratejisini çizen de Moro idi. 


, Sonra Italyan Komünist Partisi (İKP) de en imtiyazlı muhatabını yitirdi. (İKP) en çok Moro ile anlaşabiliyordu. 


Soru Yani, şimdi "tarihi uzlaşma"' suya mı düştü? 


R. Sole— Evet, İKP'nin taktiği artık tutmuyor. Ama İKP ile DC arasındaki bağların kopması sadece Moro'nun ölümüyle açıklanamaz. Berlinguer ile Moro'nun yolu bir gün mutlaka ayrılacaktı. Moro olsa idi, bu ayrılığı geciktirebilirdi o kadar. 


Benim görüşüme göre, Moro'- nun ölümü beklenilen siyasi etkiyi yapmadı. Ne iç savaş çıktı, ne de sıkıyönetim ilan edildi. Siyasi partiler içinde bir parçalanma olmadı. Siyasi gelenekler de eskisi gibi sürüyor. 
Bazılarının isteğine rağmen İtalyan devleti (o güçlenditilmedi. 
Reform da yapılmadı. Devlet ile vatandaşlar arasındaki uçurum hep aynı. 


Aslında İtalya oldukça "es nek" bir ülke. İtalyanlar Moro' nun ölümüne artık alıştılar. Benim korkum, İtalyanların tedhişçiliğe alışması. . . 


Soru— "Tedhişçi Meydan Okuyor" adlı kitabınızın alt başlığını "Avrupa İçin İtalyan Dersleri"' koymuşsunuz. Diğer Avrupa ülkelerinin Moro olayından ders çıkarması gerektiğini mi' söylüyorsunuz? 


e iKP artık Tarihi 
Uzlaşma taktiğini sürdüremiyor 


"Tarihi uzlaşmanın" resmıaır. 


Tedhişçiler Moro'yu katletti. Berlinguer ise hâlâ iktidar olmaya 


R.Sole— Evet. Çıkarılması gereken çok ders vardır. Bir kere, tabi bu çok söylendi ama ben yine tekrar edeyim, teknik olarak, devlet adamlarının korunması gerekliliği ortaya çıktı. 
İkincisi, basın Moro olayından 
çok ders çıkarmalı. Çünkü 54 
gün boyunca, basın-yayın organları aracılığı ile tam bir sinir savaşı cereyan etti. 


İtalya'da radyolar ve televizyon saatlerce, gazeteler kolon kolon Moro olayına yer ayırınca, bu dramatik olay artık basitleşmeye, adileşmeye yüz tuttu, Bu durum da tedhişçiliğe karşı yükselmesi gereken tepkiyi engelledi. 


İtalya Kızıl Tugayların oyununa gelmemek için benzeri durumlarda soğukkanlılığını korumak gerektiğini öğrendi. 


Moro olayı, tedhişçiliğe karşı geleneksel, hatta özel polis anlayışı ile mücadele edilemeyeceğini, kanıtladı. Gizli istihbarat servislerinin önemini ortaya koydu. Dahası ancak geniş kitle- nin, yani halkın seferberliği ile tedhişçiliğe karşı konabileceği görüldü. 


Tabi bütün bu saydıklarım arasında alınması gereken en önemli ders de, kötülüğün kay. 
nağına inilmedikçe, tedhişe kar. 
şı mücadele edilemeyeceğidir 


—Teşekkür 
Sole! 


ederim Roberi 


yaptıkları görüşmelerden sonra hâlâ tam bir fikirbirliğine varamadılar. 

Mısır Savunma Bakanı Hasan Ali, Washigton' 
da basına yaptığı bir açıklamada, ülkesinin büyük ölçüde Amerikan yardımına ihtiyacı olduğunu söyledi. Sovyetler Birliği'nin Libya, Güney Yemen ve Etyopya' 
yı geliştirilmiş silahlarla donattığını hatırlatan 
Hasan Ali, ABD'nin de Mısır'a 300 adet F-16 savaş uçağı, savaş gemileri ve denizaltıları vermesi gerektiğini belirtti. 

Hasan Ali, Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinin şimdiye kadar Mısır'a sağladığı yardımları kesmesi tehlikesi yü- 


zünden ilerde ABD'nin yapacağı yardımların artırılması (o gerekeceğini 


de sözlerine ekledi. 

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Ezer Weizman ABD Savunma Bakanı Harold Brown ile yaptığı görüşmeden sonra gazelecilere son gelişmelerle ilgili bilgiler verdi. Weizman, ABD'nin İsrail'e vereceği yardım konusunda anlaştıklarını ancak Sina' dan geri çekilme konusunda Mısırlı temsilci. ile henüz anlaşamadığını söyledi 

Bu arada, Washigton' 
da bulunan Mısır ve İsrail heyetlerine yakın çevreler, Barış anlaşmasının 26 Mart Pazartesi günü imzalanacağını belirtiyorlar Anlaşma- nın Begin, Sedat ye Carter'in hazir bulunduğu bir toplantıda Washigton' 
da imzalanması beklenivor 

AET 
ARAP ÜLKELERİNİ 
YATIŞTIRMAYA 
ÇALIŞIYOR 

Brüksel'deki AET merkezinden sızan haherlere göre Ortak Pazar ülkeleri temsilcileri yeni bir gizli diplomasi savaşına başladılar. Özellikle Fransa İngiltere, ve Batı Almanya'nın temsilcileri Mısır-İsrail anlaşmasına karşı çıkan Arap ülkelerini ikna etmeye çalışıyorlar. 

Bu çabaların, ABD, 
Dışişleri Bakan Yardımcisı Warren Christopher” 
in Batı Avrupa Başkentlerinde yaptığı geziden sonra yoğunlaştığı gelen haberler arasında ycr alı- 


= 1ABD.. 
savaş gemisi 
Aden Körfezi açıklarında seyrediyor 


WASHİNGTON(AA) 

ABD Savunma Bakanlığı, ABD'nin Güney 
Yemen acıklarına büyük bir denizgücü gönderdiğini ve söz konusu gemiler arasında ünlü uçak gemisi o Constellatıon'un da bulunduğunu doğruladı. 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan /.BD Savunma Bakanlığı sözcüsü, üzerinde 80 kadar savaş uçağı bulunan Cons-Lellatton'un , Filipinler den hareketinden on gün sonra Aden Körfezine vardığını ve Güney Yemen açıklarında demirlediğini söyledi 

Constellation uçak gemisine bir füze krovazörü ve üç de muhrip eşlik ediyor. Sözcü, bunun Basra Körfezine son yıllarda gönderilen en güçlü ABD deniz filosu olduğunu söyledi, Savunma Bakanlığı sözcüsü, bu arada iki muhribin Kızıldeniz bölgesinde, bir muhribin de Basra Körfezi açıklarında seyrettiğini, üç ikmal gemisinin ise bölgede hazır beklediğini sözlerine ekledi. 

Öte yandan ABD Dişişleri Bakanlığı, Güney yemen birliklerinin çekilmesine rağmen, Kuzey Yemen'e geniş çaplı askeri yardım yapılması ka rarının uygulamaya koyacağını acıkladı 


bir yıl sonra 
İtalya Reha Akbay 


Bugün sayfamızda Fransa radyosunun Le Monde gazetesinin Roma muhabiri Robert Sole ile yaptığı bir röportaj yer alıyor. 

Röportajın konusu "Moro olayı". Ve Fransa radyosunun ünlü İtalyan siyaset adamının öldürülüşünün birinci yıldönümünde röportaj yapmak için Robert Sole'yi seçmiş olması da bir rastlantı değil. 

Sole, yıllarca Roma siyasi çevreleri ile te-' masta bulunmuş ve daha önemlisi bu siyasi çevrelerdeki gelişmeleri iyi gözlemiş bir gazeteci. Aynı zamanda yazar: Aldo Moro olayından yola çıkarak, tedhişçiliğe karşı mücadele konusunda öneriler getirdiği bir de kitabı var. 

Fransiz gazeteci, konuşmasında, Aldo Moro'nun öldürülmesi olayının "yabancı güçler" tarafından hazırlanmış bir tertip olduğuna deginiyor ve bu tertibin altında yatan siyasi gelişmeleri, çatışmaları hatırlatıyor. Ve söz- 


lerini, tedhişçiliğe karşı mücadele konusunda bazı öneriler getirerek tamamlıyor. 
Ama Sole'nin Fransa radyosu ile yaptığı rö- 


portaj sanki yarıda kesilmiş. 

Robert Sole, anarşiye karşı bir dizi önlem sıralıyor ve sonunda diyor ki, "kötülüğün kay,- nağına inilmedikçe, tedhişe karşı mücadele edilmez." 

İyi, güzel ama , bütün mesele de burada degil mi? 

Üstelik, Sole, bu "kötülüğün kaynakları" konusunda önemli ipuçları da yakalamış: kitabında, Kızıl Tugayların KGB ve Çek Gizli Servisi ile ilişkileri olabileceğinden söz ediyor. 
Batı Avrupalı bir tedhişçinin Bulgaristan plajlarında yakalandığına işaret ediyor. (Le Defi Terroriste. S.139-140) 

Şimdi, aradan bir yıl geçtikten sonra, İtalya'ya bir kere daha dönüp bakalım: Değişen nedir? Tedhiş devam ediyor. Berlinguer'in İtalyan "Komünist" Partisi ise,- yeter bunca muhalefette kaldığım, hükümete artık benim bakanlarım da katılmalıdır " diyor. 

İKP, sosyal bunalım, işsizlik ve tedhiş karşısında kendisinden başka seçenek olmadığı izlenimini yaratmaya çalışıyor. 

Oysa, Kızıl Tugaylar ve Berlinguer'in Partisi, bir madalyonun iki yüzü gibi: Madalyonun bir yüzünde Berlinguer'in “mütebessim” çehresi ve "tarihi uzlaşma" formülü "istikrar ve güven telkin eden"'bir tablo sunuyor. Öteki yüzünde ise, Kızıl Tugayların yarattığı dinmek durulmak bilmeyen tedhiş var. k 

Pekiyi, madalyon kimin elinde? Bunu da, İtalya'daki buhranda kimin çıkarı varsa ona sormalı... 


Irak-Suriye birliği ay sonunda açıklanıyor 


KUVEYT(AFP—AA) 


Kuveyt'te yayınlanan "El Kabe " gazetesi geçen 


günkü sayısında, "İsrail ile Mısır arasındaki barış anlaşmasına karşılık olarak"', Suriye ve Irak'ın arasındaki “Tam birliğin'' Mart ayı sonunda ilan edileceğini bildirdi. 


Arap diplomatik kaynaklarına dayanılarak verilen haberde, "Tam birliğin"' iki devlet başkanları arasında yapılacak olan bir zirve görüşmesinden sonra kamuoyuna açıklanacağını yazdi. 


DEE ASIN 


BAKIRKÖY 1.NCİ İCRA MEMURLUĞUNDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 1977/403 T. 


Bir borçtan dolayı hacizli bulunan Bakırköy, Zeytinlik Mahatlesi, Cumhuriyetçi sokağında kain 16 pafta, 105 ada, 19 parsel sayılı 348,43 M2 miktarındaki gayrimenkulden 4/16, hissesi Bakırköy Inci İcra dairesindeaçık artırma suretiyle satılacaktır. 


İmar durumu: İstanbu! Belediye başkanlığı imar 7/1977 tarih 3715 saysi ar durumu : Bina yüksekliği 15.50 
M, bina derinligi, Ön bahçe, yan bahçe, arka bahçe mesafeleri kroki gibi ve İnşaat nizamı bitişik şekilde inşaata müsade edildiği bildirilmiştir. 


d 


Gayrimenkulün evsaf ve değeri: Satışa arz edilen gayrimenkul, Bakırköy, Zeytinlik Mahallesi, Cumhuriyetçi Sokağında ve şimdiki askerlik şübesinin bulunduğu köşe başındaki binadan sağ sapıldıkta ve sağ taraftaki 14 Noslur. apartımanla 18 No:lu apartı» manın arasındaki 16 pafta, 105 ada, 19 parsel sayılı ve 348.43 M2 miktarındaki arsa olup, dahilinde dikili veya ekili hiç birşey mevcut değildir. Bakırköyün tam merkezinde sayılan bu mevkii bugün için oldukça kıymetlidir. Civarı tamamile meskun bulunmakta, elektrik ve su mevcuttur. Gayrimenkulün mevkii, imar durumu, cephesinin oldukça geniş olması, kiymete müessir bütün hususlar gözönünde bulundurularak bugünkü emsal alim satım rayicine göre arsanın M2. sine 7.000.00 lira, Oo tamamına (2.436.000.00) TL. ve borçlunun 4/16 hissesine de (609.000.00) TL. değer takdir edilmiştir. 


Satış şartları: 1— Satış 24/4/1979 Salı günü saat 14.00'den 14.30'a kadar Bakırköy 1'nci İcra dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ençok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 4/5/1979 Cuma günü saat 14.00'den 14,30'a kadar Bakırköy Inci İcra dairesinde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur. 


2— Artırmaya İştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin 9410'u nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 
20 gi vü geçmemek uzere mehil verilebilir. Dellaliye 
resmı, ihale damga pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir, Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 


3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (=) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 
gün icinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç tutulacaklarıdır. 


4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İ,İ, K,nun 133. maddesi gereğince ihale fesh edilir, iki ihale arasındak! farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsıl edilecektir. 


5 Şartname, ilan tarihinden tınaren herkesin 
aörebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde istiyen alıcıva bir örneği gönderilebilir, 


6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmuş ve munderecaatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1977/403 T. sayılı dosya nuımarasiyle memurluğumuza ımuracaatları ilan Olunur, 16/3/1979 (+) ilgiler tabirine irtifak hakkı sahipieri dedahildir, 


(Basın: 2092 - 298) 


Bakırköy 1, uci İcra Memur M. 
Mustafa Çetin 


Petkim-İş 
Genel Başkanı 
Mehmet Kılınç, hükümetin tutumunu 


Soda A 4 
işvereni, ithalattan vurgun vurduğu için, üretimi engelliyor” 


© Kılınç, işverene karşı çıkan müdür ve şeflerin atıldığını belirtti 


5 ANKARA(ÖZEL) 
Petkim-Iş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Kıhôç, hükümetin Mersin Soda grevini erteleyerek antidemokratik bir uygulama yaptığını, 6 ay süren grevin halk sağlığı gibi asılsız bir nedenle ertelenemiyeceğini söyledi. 

Kılınç, sendika Genel Merkezinde dün düzenlediği basın toplantısında, Şişe Cam Holding yöneticilerinin sendikalarına bağlı işçileri bölüp, sendikayı güçsüz düşürmek içinoyunlar tezgahladığını, bunun üzerine grev ilan ettiklerini belirtti. 

Kılınç yaptığı açıklamada, grevin birinci haftasında hükümetin Şişe Cam Holdinge ithal izni vererek bir yandan işçilerin grevini kırdığını bir yandan da vurgun düzenine yol açtığını söyledi. 

Grevin durdurulması kararından sonra da çalişma yapılmadığı yolunda ihbar yapıldığınibelirten Kılınç, işverenin işyerinde üretimi gerçekleştirecek olan işveren vekili durumundaki 4 müdür ve 8 şefi işten attığını, genel müdürü de istifa ettirdiğini söyledi. 

Petkim-İş Genel Başkanı konuşmasında işverenin kasıtlı olarak üretimi engellediğini, ithal etmenin daha çok işine geldiğini, milyarca lirayı vurgun vurduklarını sözlerine ekledi. 

Kılınç şöyle dedi: 

"İşveren gazetelere çarşaf çarşaf ilan veriyor, 
17 bin lira ücret verdiklerini, bizim kabul etmediğimizi söylüyor. Biz işverenden birinci yıl için 130, ikinci yıl için 140 lira zam istedik. Bunu bile vermediler. Kaldı ki istediğimiz ücretler bugünün koşullarında çok gülünç bir rakamdır.. İşveren toplusözleşme için anlaşmaya değil, işçileri bölmeye uğraşıyor. Fabrika içinde çeşitli oyunlar tezgahladı. İşveren vekili durumunda olan müdür ve şefler buna deyanamayarak işverene bu gibi işleri yapamayacaklarını belirten bir mektup verdiler, iki gün sonra da işten atıldılar. Gerçekler bunlardır!" 


BAKIRKÖY 1'NCİ İCRA MEMURLUĞUNDAN 
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 


977/2867 Tal. 

Bir borçtan dolayı hacizli bulunan Bakırköy 

- Küçükçekmece köyünün Yeni Mahalle mevkiinde kain 26 pafta, 6036 parsel sayılı 605 m2 miktarlı arsa üzerinde inşa edilmekte olan kargir apartmanın 5'ci kat 29 No.lu meskenin kat irtifakına terik. ve tahsis edilmiş bulunan 190/4412 arsa Kyani borçluya âit nisif arsa payı olan 95/4412 payıyla birlikte açık artırma suretiyle Bakirköy İ.ci İcra Memurluğunda açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. 
İmar Durumu: K.Çekmece Belediye Başkan: uğ Fen İşleri Müdürlüğünün 11.10.977 gün ve 
3 3 
a 


7 sayılı imar durumu hakkındaki yazıların- 
: K.Çekmece, Cennet Mahallesi, Hürriyet Caddesi üzerinde 26 pafta, 6036 parsel sayılı p rimenkul: yollardan 5.00, m., komşulardan .00 m., çekmek suretiyle 18,50 m., irtifakında inşaat yapılabileceği bildirilmiştir. 
Gayrimenkulün Evsaf ve Kiymeti: Bahis konusu satılacak gayrimenkul: Bakırköy - K.Çekmece, Hürriyet Caddesinde kâin 26 pafta, 6036 
arsel sayılı ve 605 m2 miktarlı arsa üzerine beonarme karkas olarak inşa suuni, bodrum dahil yedikatlı ve (limanoğlu) isimli bir apartmandır. Apartmanın bodrum katı kalorifer dairesiy- 


le bir daire, zemin katında üç dükkan ve bir daire, normal katlarda dörder daireden 23 mesken bulunmaktadır. Borçlunun dairesi son kat- ta (29) No.lu dairenin yarı hissesidir. 

29 No.lu dairede: Girişte bir antre bir hol 
bir mutfak, alaturka bir tuvalet, üç oda cə bir 
banyodan ibaret olup, nafi sahası takriben 65 
m2 civarında bulunmaktadır. Apartmanın cephesi betonite sıvalı, kullanılan bütün malzeme ve işçilik 1'ci sınıftır. Dairenin banyo, tuvalet ve mutfak zeminleri karomozayik ve diğer bilumum zeminler marley döşelidir. Apartmanda asansör, kalorifer, elektrik ve su mevcuttur, Taşınmazın mevkii, imar durumu, kullanılan malzemenin cins ve işçiliği, tarzı, inşası ve kıyme- te müessir bütün hususlar nazara alınarak bugünkü emsal alım, satım rayicine göre apartmanın arsasıyla birlikte tamamina (16.410.000.00.-) lira, 190/4412 arsa paylı 29 No.lu bağımsız bölümün borçluya ait 95/4412 hissesine ise bilirkişi tarafından (355.343.00.—) lira kıymet takdir edilmiştir. 

Satış Şartları: 

1— Birinci satış 27.4.1979 Cuma günü Saat 15.00—15.30 arasında Bakırköy 1'nci İcra Memurluğunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. 
Bu artırmada da tahmin edilen Kiye ir % 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartiyle ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 7.5.1979 Pazartesi günü aynı yer ve saat 15.00-15.30 arasında ikinci açık artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur. 

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin © 10'u nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. 
ellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (x) ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgelerle en geç 
15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi halde hakları tapu sicilinden sabit olmadıkça paylaşmadan hariç birakılacaklardır. 

4— Satış bedeli hemen veya verilen müddet içinde ödenmezse İİK'nun 133.cı maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 

5— Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde (10 TL. posta pulu gönderildiğinde) isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
; 6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 977/2867 T sayılı dosya numarasıyle Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 12.3.1979 


(x) irtifak hakkı sahipleri terimi ilgililer tabirini içerir. 


Bakırköy i. İcra Memur Mv Enver Karmış 


(Basın: 2114 / 297) 


Tekstil Çukobirlik Şubesi başkan adayı Fethi Gürer'in gazetemize özel demeci: 


"IGD'iler zorbalık uygulayarak, işçilerin seçime katılmasını 


önlemeye çalışıyorlar” 


© Gürer, İGD-TİP ittifakına karşı seçimi kazandığı takdirde, işçilerin birliğini pekiştirmek için mücadele edeceğini açıkladı 


ADANA (ÖZEL) 
25 Martta yapılacak 
olan Tekstil Sendikası 


Çukobirlik şube kongresinden önce şube seçiminde başkanlığa adaylığını koyan CHP'li ömer 
Fethi Gürer gazetemize özel bir demeç verdi. 
Bir süre önce fabrikada İCD'lilerin saldırısına uğrayan Ömer Fethi Gürer, demecinde İGD-TİP ittifakına rağmen işçilerin birliğine güvendiğini ve seçildiği takdirde bu birliği güçlendirmek için çalışacağını açıkladı. 


Ömer Fethi Gürer açıklamasında şu görüşlere yer verdi: 


"Biz Demokratik-Solcu işçiler olarak kişilerin beyinlerindeki fikirleri baskı ile çürütmek için değil, işçilerin ekonomik ve sosyal istemlerini karşılamak için seçimlere giriyoruz. Bugüne kadar çeşitli saldırılara uğramamıza rağmen işçi arkadaşlarımız bizleri sendika yönetimine getirdiği tak 


dirde işçilerin birliği doğrultusunda mücadele vereceğiz." 


"CHP maskeli bazı bürokratların tanıdığı olanaklarla işyerine giren ve sayıları parmakla sayılacak kadar az olan bu grupçuğun bugüne kadar fabrikamızda yürüttüğü işçi menfaatine ters ve saldırgan tutumlarını işçi kitlesi teşhir etmesini bilmiştir. 

"İGD-TİP ittifakının tepeden inme geçici yönetime gelmesi hem de başkanlığa, fabrikaya daha 15 gün önce giren bir İGD'linin getirilmesi bu groug iggy değil de tavandaki ürokratlara dayandığını, onlara: hizmet ettiğini gösteren iyi bir örnektir. 

Adana'daki genel seçimlerde bir oy alamayan bu kişileri 1500 kişinin çalıştığı fabrikada sendika yönetimine atamak ancak işçiyle alay etmek isteyenlere yaraşır bir tutumdur. 

“Kendisine devrimcivim diyen bir başka gruptan kişilerde kendilerini kurtarmak için seçimlere giriyorlar. Bu kişiler seçimlere işçi sınıfına hizmet etmek için değil, iş garantilerini kurtarmak için giriyorlar. Bu grubun başını çeken kişi daha kendi hakkını arayıp kendine iş bile aremamıştır, Bu kişi nasıl olacak da işçi sınıfının hakkını arayacak? İşçi arkadaşlarımın bu gruba itibar etmeyeceğine, oyunu vermeyeceğine inanıyorum. 

“Bu durumda işçi kitlesinin desteğini kazanmak ve seçimlerde varlık gösterebilmek için bu kişilerin: önünde tek yol vardır. O da işçi sınıfına zorbalık uygulamaktır. 
Bugün bunu uygulayarak işçi kitlesinin gözünü yıldırmak, seçimlere ka- 


Böhler Elektrod'da 
T işçi işten atıldı 


İSTANBUWÖZEL) 


Kartal'da kurulu 
BÖHLER Elektrod Fabrikasından 7 işçi işveren 


tarafından hammadde yokluğu gerekçesi ile işten atıldı. 

Uzun süreden beri 


sendikalaşma mücadelesi veren BÖHLER işçileri önce Maden-İş Sendika sında örgütlenmek istemişler, ancak bu sendika işyerinin kücük olduğu bahanesi ile burada örgütlenmeye girmemiştir. Daha sonra işçiler Otomobil-İş Sendikasında örgütlenmeyi (o başarmışlardı Atılan işçilerden Ali Armutlu da bu mücadeleye önderlik edenlerden birisiydi. Ali Armutlu daha önce de bir kez işten atılmış ancak işçilerin direnişe geçmesi üzerine yeniden işe alınmıştı. 

BÖHLER işçileri Fabrika Müdürü ve personel Şefinin işçilerin hiç bir sorunu ile ilgilenmediğini sadece işçi atmakla uğraştığını söylüyorlar. İşçiler atılan arkadaşlarının geri alınması için mücadele edeceklerini belirtivortar. 


tılmasını önlemek istiyorlar. Ama yanılıyorlar, İşçi arkadaşlar 25 Martta yapılacak olan seçimlere katılacak ve kendi hakkını arayacak, hakkını arayanlarla birlikte hareket 


Çerkezköy 


edeceklerdir. Buna inancım sonsuzdur. 

"Son olarak kişisel meseleleri için seçimlere giren arkadaşlar, kişisel meselenizi bir tarafa atın, emirlerle hareket edip iş- 


çi sınıfını bölmeyin, onları kendinize alet etmeyin, birlik olalım, İGD- 
TİP ittifakına gereken cevabı verelim. Tek bir yumruk olalım, işçi sınıfına en iyi hakları alalım" 


işçi sendika 


Esaş'ta temsilci seçimleri sonuçlandı 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Kartal'da Otomobil- 
İş'e bağlı ESAŞ Fabrikasında temsilci seçimleri yapıldı. Bu fabrikada 
1978 yaz aylarındaki uzun süreli bir grevden sonra Ekim 1978 temsilci seçimi yapılmış, ancak baştemsilciliği kaybeden İrfan Ander'in itirazı sonucu seçimlerin yenilenmesine gidilmişti. 

Yapılan seçimler sonunda baştemsilciliğe 
Yunus Lazoğlu seçildi. 
Diğer temsilciliklere ise sırası ile Halit Barçın, Mehmet Aslan, Nurettin 
S.rt, Yakup Esen ve İrfan Ander seçildiler. 


Geçen hafta işyerinde direniş yapılmıştı 


Maden-İş” in verdiği listelerle 


Profilo” dan 


100” den fazla işçi atıldı 


ÇERKEZKÖY (ÖZEL) 


Çerkezköy Profilo Fabrikasında geçtiğimiz hafta içinde yapılan direniş nedeniyle 100'ü aşkın işçinin işine son verildiği bildiriliyor. Öte yandan direniş sırasında gözaltına alınan 187 işçi, sorguları tamamlandıktan sonra ser- 


best bırakıldılar. 


Çerkezköy Profilo-Peg Fabrikasında çalışan 1800 işçi 
14 Mart Çarşamba günü akşam saat 21.00'de, direnişe 
geçmişlerdi. Personel Müdürünün fabrikanın gövde hazırlama bantlarını sonuna kadar hızlandırması üzerine, bu 


bölümde çalışan 30 işçi işi 


bırakarak direnişe geçmişti. 


Personel Müdürünün 30 işçinin sicil numarasını alarak işten akmak-.istemesi üzerine direniş bütün fabrikaya yayıl- 


mışti 


Aynı günün gece yarısı fabrika yönetimiyje anlaşmas ya varılmasına rağmen ertesi günü, patronun 20 işçinin * işine son verdiği duyuldu. 20 işçinin isim listesinin Maden-İş tarafından patrona bildirildiğini belirten işçi- 


ler, sendikanın Çerkezköy Şubesini 


bastılar ve Maden- 


İş yönetimini protesto ettiler. s 
20 işçinin işe alınmasını isteyen işçiler Perşembe 


—ğ— —— e e A a o a ar m a a a a a a a 


MSP 
İstanbul 
İşçi 


Komiteleri 


Başkanı 


Recep 
Umut: 


“Vergi Kanunu değiştirilerek,bütün çalışanların asgari ücretleri vergi dışı kalmalıdır” i 


İSTANBUL (ÖZEL) 


MSP İstanbul İşçi Komiteleri İdare Heyeti geç- 


tiğimiz gün toplanarak çeşitli işçi 


sorunlarıyla 


hükümetin son açıkladığı tedbirler paketi ve hayat pahalılığı gibi konularda görüşmelerde bulundu. 
Toplantıda konuşan MSP İstanbul İşçi Komiteleri Başkanı Recep Umut, son asgari ücret de dahil bugün uygulanan işçi yararına birçok kanun değişikliğinin MSP'li Çalışma Bakanı zamanında gerçek- 


leştirildiğini söyledi. 


Recep Umut devamla şöyle dedi: 


“Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesinin değiştirilmesiyle işçi, köylü, memur, esnaf ve her 


türlü çalışanlardan maaş 


ve ücretlerinden asgari üc- 


ret miklarına kadarki kısmından vergi kesilmeme- 


SÜTÇÜLER DEVLET ORMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


Bölgesi Deposu 


Parti 
Adeti 


Emvalin 
Cins ve Nev'i 


© işçiler, artık biz Maden-iş”i tanımıyoruz” 


diyorlar 


günü akşamı yeniden direnişe geçtiler. Patronla birlikte direniş yerine gelen Maden-İş yöneticileri ve İGD'li temişe önderlik eden işçilere, "Salılmış köpekorsunuz. Gayeniz Maden-İş'i buradan atırdılar. Bu sırada fabrikanın etrafını Çevirmiş olan çok sayıda asker, direnişçi işçilerden 187'sini servis arabalarına doldurarak, Çerkezköy yeni karako- 


silciler, di ler. İşçiyi 


luna götürdüler. 


3 gün gözalında tutulan 187 
dıklan sonra Pazar günü sabaha karşı serbest bırakıl 


dılar. 


Pazartesi günü sabah vardiyasına gelen işçilerden 50- 
60 kadarının işe alınmadığı görüldü. Öğleden sonra saat 
16.00 vardiyasına da bir o kadar işçi alınmadı. İşe ahnmayan işçi sayısının 100'ü aştığı belirtiliyor. 

Bilindiği gibi Profilo-Peg işçileri bir süre önce işyerinde yetkili Türk Metal Sendikasından istifa ederek Madenİş'e geçmişlerdi. Son direniş sırasında patronla iş- birliği eden ve işten atılacak işçilerin isim listelerini veren Maden-İş için işçiler,- "Aruk biz bu sendikayı tanı- 


mıyoruz " diyorlar. 


sini İstiyoruz. 


Teklifimizin özelliği belli bir rakamın değil, asgari ücret prensibinin esas alınmasıdır. Böylelikle asgari ücretler yükseldikçe asgari geçim indirimi miktarı da otomatikman 

MSP İşçi Komiteleri Başkanı Recep Umut daha sonra Meelis Komisyonunda engellenen teklifleri hakkında bilgi verdi. Umut, işçi kıdem tazminatlarından kesilen gelir vergisinin kaldırılması, sosyal maksatlı fon ve kredilerden faiz alınmaması, Emekli Sandığı Kanununun 32. maddesinin değiştirilmesiyle ve MEYAK'la ilgili tekliflerinin engellenen teklifler içinde bulunduğunu anlattı. 

Recep Umut sözkonusu tekliflerin komisyon- da reddedilerek engellenmesinin CHP'li üyelerin oylarıyla gerçekleştiğini de sözlerine ekledi. 


MİKTARI 
Adet M3.Dsm. 


© Gözaltına alınana 187 işçi, Pazar sabahı serbest bırakıldı 


Muh. Bedeli 


, Sorguları yapıl- 


yükselmiş olacaktır." 


% 7,5 Teminatı 


Çandır K.Başı 


Söğütdağı Göztaşı 
Sipahiler Menteşe 


3.S.N.B.Çz.Tomruk 6 
3.S.K.B.Çz.Tomruk 14 
Çz.Sanayi Odun 1 
Maden direk 2 
3.S.N.B.Çz.Tomruk 19 
3.S.K.B.Çz.Tomruk 5 
3.S.N.B.Çk.Tomruk 13 
3.S.K.B.Çk.Tomruk 
Çk.Sanayi odun 


1331 
2449 
431 
2104 
5390 
829 
1419 
533 
813 


297.849 
489.010 
36.962 
65.337 
1484.767 
- 32.779 
471.869 
139.697 
154.407 


UMUM YEKÜN 


1— Yukarıda mü fradatı 


Bölge Şefliklerinde görülebilir. 


4— Taliplilerin teminat mektupları ile birlikte satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 


yazılı satış partileri en az 36. M3. En 1.4.1979 Çarşamba günü saat 14.00 de Sütçüler İ 
%50. Mal bedeli vergi ve resimleri peşin bakiye 7 
teminat mektubu karşılığında açık artırma suretiy! 

2— Alıcılar %7,5. Teminatları ile ihale ceklerin teminat mektuplarında işletme adı satı 

3— Satışa ait ilan ve şarlname Orman G 


S zenel Müdürlüğünde, man Rölge Başmüdürlüğüde ve civar İşletme Müdürlükleri ile 


15299 3302.676 


2300.— 
1700.— 
1200.— 
1500.— 
2200.— 
1600.— 
2800.— 
2300.— 
1200. — 


çok 1484.M3 olan 67.Parti orman emvali şletmesinde 15/C modeli satış şartnamesine göre ve 
50. mal bedeli 180. gün vadeli mütdetsiz ve limitli banka le satılacaktır. 
günü saat 12.00'ye kadar yatırılmasını ve teminat mektubu vere $ tarihi ve parti numaralarını belirtmeleri şartdır. 

İlan ve Şartname parti ebat listesi Isparta Or-Konya, Söğütdağı, Çandır ve Sipahiler orman 


51379 — 
62348.— 
3326 — 
7350.— 
244986.— 
19533.— 
99092.— 
24097. — 
13896.— 


526007.— 


Basın12727 - 300) 


[Aydınlık E] 


DİSK'ten ihraç edilen 3 sendika, yeni konfederasyon kurmayacaklarımı açıkladılar 


İSTANBUL (ÖZEL) 


DİSK Onur Kurulu tarafından DİSK üyeliğin- den ihraç edilen Maden- 
İş, Bank-Sen ve Baysen- 
İş Sendikaları dün İstanbul Tabipler Odasında düzenledikleri basın toplantısında, yeni bir konfederasyon kurmayacaklarını açıkladılar, Öte yandan ihraç edilen 
3 sendikanın önümüzdeki 
günlerde temsilciler meclislerini toplayarak, kararı üyelerine açıklayacakları bildiriliyor. 

İstanbul Tabipler Odasmda yapılan toplantıya Maden-İş Genel Başkanı Kemal Türkler, 
Bank-Sen Genel Başkanı Metin Denizmen ve Baysen-İş Genel Başkanı Cevat Özhasırcı katıldılar. İhraç edilen 3 sendika adına ortak açıklamayı Kemal Türkler yaptı. Türkler açıklamasında, ihraç edilen sendikalar olarak yeni bir konfederasyon caklarını belirterek, DİSK i- 


çinde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Fakat ihraç edilen sendikaların önümüzdeki günlerde temsilciler meclislerini toplayarak kararı üyelerine açıklayacaklarını belirtti. 

Kemal Türkler açıklamasında, DİSK Onur Kurulunun ihraç kararı- nın, DİSK'in "Ekonomik önlemler paketinin" altına imza atmasıyla eş Zamanlı olduğunu iddia ederek, bunun bir raslantı olmadığını öne sürdü ve "DİSK'in bazı yöneticilerinin tekelci işveren örgütleriyle, Sabancılarla, Narinlerle birlikte toplumsal uzlaşmaya katılması ile DİSK'in kararı arasındaki bağı görmemeye olanak yoktur" dedi. 

DİSK'e bağlı Lastik- 
İş, Tekstil ve Hürcam-İş Sendikalarının da ihraçlara karşı olduğunu söyleyen Türkler, bir soru üzerine, "DİSK Yürütme Kurulunun bizleri 1 Mayıs'a almamaya gücü yet- 


DİSK'in ihtar... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
tar Eylemi 1. Yıldönümü değerlendirme toplantısı" yapılacağı belirtilmişti. 
Dün sabah DİSK Genel Merkezinin bulunduğu merter semtine gelen çok sayıda asker ve polis çevrede geniş arama yaptı. 


Yağlara da... 


(Baştarafı 1. sayfada) kuruş, cam şişe ambalajlıların litresi de 29 lira olarak açıklandı. 

Teneke ambalajlı pa- 


muk yağlarının litresi 
36.25 TI. şişe ambalajuların litresi 29.25 TI. 
teneke ambalajlı mısırözü yağlarının litresi 
37.50 TL. cam şişe ambalajlı mısırözü yağları- 


nın litresi ise 30.550 TL olarak açıklandı. 

Sükan yaptığı açıklamada yağ üreten 20 ilin valileri ile konuşarak stok tespiti yaptıklarını belirterek haksız kazançın önleneceğini de öne sürdü. 

İLLERDE DÜN 
YAPILAN ZAMLAR 
AÇIKLANDI 

İzmir'de kahvehane pastane ve büfelerin tarifelerine yeni zamlar yapıldı. Taksi, dolmuş, sinema, pide, gevrek ve sandviç tarifeleri ise daha sonra saptanacak. İzmir" 
de et fiyatları da yükseltildi. Yeni perakende fiyatlar 120-140 lira arasında değişiyor. 

Ankara'da dolmuş ve taksi fiyatlarnna yapılan zamlar açıklandı. Buna göre dolmuşla en kısa mesafe 5lira, taksi ileen kısa mesafe ise 50 lira oluyor. 

Trabzon'da İl Koordinasyon Kurulu 650 gram ekmeğin 5 lira olmasını Trabzon Belediye'sine önerdi. Tnabzon Belediye Başkanı Fuat Eyüboğlu kendi kararlarını daha sonra vereceklerini açıkladı. 

Trabzon'da şehiriçi dolmuş ve taksi ücretlerine ise yüzde 50 ile yüzde 100 oranında zam yapıldığı öğrenildi. 


Öte yandan Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği Genel Sekreter Vekili Cahit Asilsoy, "paketler halinde gelen tedbirlerin çiftçileri ezdiğini"' söyledi. 


Türkiye Şoförler ve Otomobilciler o Federasyonu Genel Başkanı Hüsamettin Tiyanşan ise, bir açıklama yaparak akaryakıta yapılah zamdan sonra açıklanan taksi ve minibüs taşıma zam oranlarının yetersiz oldugunu öne sürdü ve "Talep ettiğimiz makul tari- 


. feler verilinceye kadar ül- 


ke çapında taşıma işleri durdurulacaktır"' dedi. 


İşçi-turist... 


(Baştarafı 1. sayfada) üzerinden işlem görecek. 
Maliye Bakanlığı çevrelerine göre bu uygulama bir taraftan işçi dövizlerinin Avrupa banka piyasasında rezerv edilmesini önlerken, bir taraftan da turist döviz girdisini artırmak ve turizm konusunda Türkiye'yi 
"cazip" bir ülke durumuna getirmeyi amaçlamaktadır. . 


Bu arada DİSK binasıiın etrafının kordon altına alındığı görüldü. Emniyet yetkilileri DİSK yöneticilerine toplantının yasaklandığını bildirdiler. 

Toplantının yasaklanması üzerine bir açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk, sıkıyönetimekarşı olduklarını belirterek, DİSK'in 
1973 ve 1977 seçimlerin- 
de CHP'yi desteklediğini, fakat bugünkü CHP ağırlıklı hükümetin 15 aydır izlediği politikayı gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. 

20 Mart'ı aşan eylemleri örgütlemenin kaçınılmaz olduğunu belirten Baştürk. o açıklamasında ayrıca bugün "birçok demokratik kitle örgütü, iç sorunlarından başını kaldıramaz hale getirilmeye çalışılıyor. Burjuvazi tüm olanaklarını bu sorunları derinleştirmek, demokratik örgütleri etkisiz hale getirmek için seferber etmiş durumda" dedi. 


meyecektir. İhraç edilen sendika üyeleri, yönetimi ve tabanı 1 Mayıs'a katılacaktır. Ancak şu anda 1 Mayıs'ın nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı belli değildir. Ya; pılıp yapılmayacağı dahi sözkonusudur. Eğer 
1 Mayıs'ı DİSK yapmaz- 
sa, ihraç edilen sendikalar ve 'diğer sendikalar mutlaka yapacaktır." dedi. 


Tekin: “Halkın... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


borsa satış yaparak halkımızı sıkıntıya ve darlıga düşüren bu kanun ve ahlak dışı tutum ve davranış gösteren kimselerle, ciddi bir mücadele kararında ve azmindeyiz. 
Halkımızın kesesine, ailelerin bütçesine uzanan bu uzun ellerin sahiplerinin silahlı gasplardan daha da az zararlı olmadıklarına şüphe yoktur. 

"Tespit ve kontrol ekiplerimiz göreve başlamışlardır. Hergünkü icraatları tarafımdan alınacak ve ona göre de gerekli düzenleme ve talimatlar verilerek ve geliştirilerek, bu faaliyetler sürdürülecektir. Halkımızın mutfağına ve kesesine uzanan eller kırılacak, aslında var olan bir malın yokluğu hissettirilmeyecektir." 

Bu arada Tekin, tek ve çift sayılı plaka taşıyan özel âraçların ayrı günlerde trafiğe çıkması yolundaki uygulamanın yoğun bir gırış çıkış trafiği olan İstanbul'da sonuç vermeyezeğini söyledi. 

Önemli sayıda ailenin birden fazla özel otomobili bulunduğunu, dolayısıyla bu uygulamanın bu aileler açısından önem taşımadığını belirten Tekin şöyle devam etti: 
"Yine tek otomobili olan orta halli ve az gelirli yurttaşlarımız bu uygulama kapsamına girecek, birden fazla otomobili olan varlıklı aileler ise yine her gün trafiğe çıkma hakkına sahip olabileceklerdir." 


SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
YAPI İŞLERİ İLANI 


1— Eksiltmeye konulan iş 


SİNOP ŞUBE 


MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI inşaatı olup, ilk keşif 


bedeli 1978 yılı 


Bayındırlık Bakanlığı rayiç ve 


birim fiatlarına göre 23 500 000 liradır. 


Mezkur inşaat Mütehavvil birim fiat esasıyla (Her sene yapılan imalâtın O yılki Bayındırlık Bakanlığı rayiç ve birim fiatlarına göre tediyesi) yapılacaktır. 

2— Eksiltme, 30/3/1979 tarihine rastlayan CUMA günü saat 16'da Ankara Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü 1. nolu Satınalma Komisyonunda birim fiat esası üzerinden kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3— İsteklilerin, bu işe ait eksiltme evrakıni ve eklerini Ankara'da Dr. Mediha Eldem Sokak No: 30 da Genel Müdürlük Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Keşif ve İhale Fen Heyeti Müdürlüğünde mesai saatleri dahilinde incelemeleri mümkündür. 

4— Eksiltmeye girebilmek için istekliler, 

a) 1979 yılına ait Ticaret Odası belgesini, 

b) Usulü dairesinde 718.750 liralık muvakkat teminatını, 1 

c) Bu işe ait iştirak belgesini, 

Kapalı zarflarına koyacaklardır. 

5— Bu işe ait iştirak belgesi alınma şekli 

İsteklilerin en geç 26/3/1979 PAZARTESİ günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta Umumi evrak kayıdı tarihi muteberdir. Telgrafla müracaat kabul olunmaz) ve dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış, keşif bedeli kadar (B) gru- bundan müteahhitlik karnesi aslı veya noter tasdikli suretiyle plân teçhisat taahhüt ve teknik personel beyannameleri ile bu işin şantiye şefliğini ve fenni mesuliyetini deruhte edeceğine dair bir mimar veya inşaat mühendisinden alacakları noter tasdikli taahhüt beyannamesini ve ihale evrakını tetkik ettiklerini gë sterir Kurum Keşif ve İhale Fen Heyeti Müdürlüğünden bu iş için alınmış belgeyi eklemeleri lâzımdır. Daha önce Kurumumuz ihalelerine katılan müteahhit - lere yeterlik belgesi verilmiş olması hiç bir zaman bu ihaleyi bağlamıyacağı gibi bu evraklar- dan birisinin eksik olması halinde yeterlik belgesi verilmez. 

6— İstekliler gerçek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 

7— İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat 15'e kadar makbuz mukabilinde S.S.K, Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No7 Sıhhiye/ ANKARA'DA 
1 nolu Satınalma Komisyonu Başkanlığına vermeleri veya bu saatte Komisyon Başkanlığında bulunacak şekilde iadeli taahhütlü olarak postalamaları lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

8— 5337 Sayılı Kanunun 21. maddesinin 4. 
fıkrası mucibince Belediyelerce istenilecek ilân resmi ve yardımlarla bil'umum harçlar müteahhide aittir (FİNANSMAN KANUNU GERE-ĞİNCE ÖDENMESİ GEREKEN İNŞAAT VE EMLAK ALIM VERGİLERİ BİNA İNŞAAT VERGİSİ İDAREYE AİTTİR.) 

9— Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 


(Basın 12561/296) 


Sm L İYİ 


Sıkıyönetim Komutanlığı yakalanan 14 sanığın karıştıkları olayları bir bildiriyle açıkladı 


Â kişiyi öldürmekten sanık Dev-Yolcularla, 
ÖÜGD liler yakalandı 


, Halkın 

“Kurtuluşunun son Sayısı toplatıldı 


İZMİR(AA; 
İzmir'de yayınlanan haftalık “Halkın Kurtuluşu ' adlı derginin 151, sayısı savcılığın isteği üzerine toplatıldı. 

Gerekçe olarak dergide, "halkı sıkıyönetime karşı gelmeye zorlayan"' yazılara rastlandığı gösterildi ve kararın 
67 il yöneticilerine 
bildirildiği açıklandı. 


TYS Genel Sekreteri Özyalçıner, basın için ivedi bir affın çıkarılmasını istedi 


İSTANBUL (AA) 
Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Sekreteri 
Adnan Özyalçıner, ileri, uygar, çağdaş bir toplum olabilmek için herşeyden önce düşüncenin suç sayılmaktan kurtarılması gerektiğini belirterek “bâsın ve düşünce suçundan hapse konulanların en kısa sürede salıverilmeleri için ivedi bir affın çıkarılmasına olanaklar hazırlanmalıdır" dedi. 

"Anayasanın özünden aldığı güçle düşünce özgürdür. Zaten düşünce özgürlüğüne getirilecek en küçük kısıtlama en hafif yasaklama insan haklarınm elde edilmesinin, demokratik hak ve özgürlüklerin kazanılmasının da engellenmesi demektir " diye görüşlerini sürdüren Özyalçıner, ceza yasasındaki düşünce ve örgütlenme özgürlüklerini kısıtlayan maddelerin derhal kaldırılmasını istedi. 

Düşünce suç olmaktan kurtarılana dek savcı ve yargıçların bu tür davalara bakmadan Anayasaya 


aykırılığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurmaları gerektiğini 


belirten Adnan Özyalçıner yazıişleri! müdürlerinin de hapse atılmasına karşı çıktı. 


Üstündağ: 
“Sorunlar arken seçimle 


çözülemez” 


ANKARA (THA) 

CHP Genel Sekreteri 
Mustafa Üstündağ "Türkiye'nin sorunlarının erken seçimle çözümleneceğine inanmıyorum" dedi. 

THA muhabirinin bu konudaki sorularını cevaplayan Üstündağ şöyle "dedi: 


"Türkiye bugün içte ve dışta çok ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. İçinde bulunulan bu sorunlar iktidarıyla, muhalefetiyle tüm siyasal partilerin ulusal çıkarlar doğrultusunda ve sorumluluk duygusu ile hareket etmelerini gerektirmektedir." 


CHP ve AP grupları bugün toplanıyor 


ANKARA(AA) 


CHP ve AP Grupları bugün sabah ayrı ayrı toplanıyorlar, 


CHP Ortak Grubunun bugünkü toplantısında üyelerin Meclislere devamı konusunda genel görüşme açılacak. Grupta ayrıca Cumhurbaşkanı tarafından Meclislere iade edilen Belediye Gelirleri Yasa Önerisi üzerinde görüşme yapılacak. 


AP Ortak Grubunun yapacağı toplantıda ise 
APTI parlamenterlerin yurttaşlarla yaptıkları görüşmeler değerlendirilecek. Ortak Grupta Süley - man Demirel'in de bir konuşma yapacağı bildirildi, 


ADANA(ÖZEL) 


Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Urfa illeri Sıkıyönetim Komutanlığı Adana'da dört kişinin öldürülmesi olayından sanık olarak on Dev-Yolcu ile dört ülkücüyü yakalayarak gözaltına aldı. 


Sıkıyönetim Komutanlığı bir bildiri ile yakalanan sanıkların isimlerini ve karıştıkları olayları açıkladı. Komutan - lığın bu konudaki bildirisi şöyle: 


“Adana, Kahramanmaraş, G.Antep ve Urfa illeri sıkıyönetim komutanhğı yetki ve sorumluluk saatiiçinde sıkıyöneti min ilanına sebep olayların delillendirilmesi ve sanıkların yakalanması amacıyla girişilen operasyonlarda Sıkıyönetim Adana Güvenlik Kuvvetle- 


Gemi bulunamamasından 
Romanya’ ya zeytin ihracı yapamıyoruz 


BURSA(THA) 
Marmara Zeytin Tarm Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Mustafa Can Romanya'ya 15 Mart' 
ta yapılması gereken 1 milyon 100 
bin kiloluk zeytin ihracaatının ahcı firmanın gemi bulamamasından henüz gerçekleşmediğini açıkladı. 
Mustafa Can, teneke kutular içinde yapılan zeytin ihracaatı için teneke bulmakta güçlük çektiklerini tehlikenin giderilmesi için girişimde bulunduklarını bildirdi. 


rince yakalanan sanıklar: 


"1. Adana'da siyasal cinayet işlemek, mutemet soymak ve ceşitli anarşik «eylemlere karışmaktan sanık THKP-C, Dev-Genç ve Devrimci 
Yol taraftarlarına mensup olan Adana'da silahlarıyla yakalanan 


“a) Abdurrahman 
Köktaş,20 Şubat 79 günü Berber Hasan Ilıkova' 
yı dükkanında tabanca ile ateş ederek öldürmek, Mühendis İbrahim Bozsoy'un öldürülmesi olayına iştirak etmek, Sami Bozkurt ve Cumali Sönmez'i silahla yaralamak, 


'b) Ali Yavuz,1 Şubat 1979 günü Hürriyet Lisesi mutemedininsoyulması ve Mühendis İbrahim Bozsoy'un öldürülmesi olaylarına iştirak etmek, 


"e) İsmail Şahin anılan mutemedin soyulması olayına katılmak, Izmir" 
de Oktay Yeşilyurt'u yaralamak. 


"'d) Mahmut Hızlı 
Adana'da örgüt yöneticisi olarak “eylem düzenlemek, bu arada Hürriyet Lisesi mutemedinin soygununa katılmak, örgüt mensuplarına silah, para ve yer sağlamak ve Nezihi Uygun takma adlı örgüt üyesinin Adana Numune hastanesinden kaçırılmasına yardım etmek. 


"e) Zeki Düşerbayılmaz, 1962 Urfa doğumlu İsmail Yücel ile birlikte örgüte silah: sağlamak ve örgüt faaliyetlerine katılmak. 


“£) İbrahim Yücel 
Hürriyet Lisesi mutemedinin soyulmasından elde edilen paraları sağlamak ve örgüt üyeleri arasında irtibat sağlamak. 


'g) Ali Özkan örgütsel faaliyetlerde bulunmak. 

"h) Ali Erkan Gayri, çeşitli örgütsel faaliyetlere iştirak edip aynısoy gundan İ Yücel ile birlikte paraları saklamak. 


") Haldun Çelik, Örgüt faaliyetleri düzenlemek ve örgüte maddi olanaklar sağlamak. 


"i) Nuray Telli, Borsa Lisesinin işgalini fiilen idare etmek, örgütün öğrenci kesiminde çalışmalar yapmak. 


“2. Adana'daki çeşitli siyasal cinayet ve yaralama suçlarının sanıklarından aranan Ülkücü Gençliğe mensup ve gizli örgüt üyesi olan Adana Emniyet Kuvvetlerinden gelen bir tim tarafından Konya'da silahlar ve boğma zinciri ile yakalanan; 


va) İsmail Arıcı: Adana Baraj yolunda, Güven Bilgili ve Osman Beydilli adlı öğrencilerin, ayrıca Tarım Sevinç ve Fethi Ap aydını isimli şahısların öldürülmesi olaylarına katılmak. 

'b) Ruhi Överim: Örgüt faaliyetlerine katılmak ve örgüte silah sağla - mak. 

"'c) Şahin (o Hürgenç: 
1953 Erzurum doğumlu, 
Hakem Zorba ile aynı örgüt mensubu olarak eylemlere katılmak, 

“d) Ali Özaydın 21 
Mayıs 1978 tarihinde sol görüşlü Burhan Tekin adl öğrenciyi bıçakla yaralamak, Adana Erkek ve 
Konya Gazi Liselerinde meydana gelen olaylara katılmak, 

“Birinci ve ikinci maddelerde isimleri ve eylemleri belirtilen sanıkiar hakkında adli kovuşturma devam etmektedir." 


‘yüzde 29 ile yüzde 35 arasında zam 


İSTANBUL(AA) 

İstanbul'da yeni dolmuş fiyatları açıklandı. 

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zanı- dan sonra İstanbul Belediye Encümeni dün toplanarak dolmuş ve taksilerde uygulanacak yeni tarifeyi belirledi. Belediye Encümeninden yapılan 
açıklamaya göre, en düşük ücret 3 
liradan 4 liraya çıkarıldı. Ücretlere 


kuruş, 


Şişli 


yapıldı. 


Taksilerde, taksimetreler ilk açılışında 30 lira ile başlayacak ve kilometre başına 9 lira yazacak. 

Bazı semtlerde yeni dolmuş ücretleri şöyle: 


“CHP Ankara delege seçimleriyle ilgili anlaşmazlık sürüyor 


Dolmuş ücretlerine 


yapılan zam açıklandı 


© En kısa mesafe dolmuşlarda 4 lira, taksilerde de 30 lira oldu Dolmuş ücretlerine yüzde 29 ile 35 arasında zam yapıldı 


Eminönü kuruş, Edirnekapı - Eyüp 450 kuruş, Edirnekapı - Bakırköy 1200 kuruş, - Cağaloğlu 1100 kuruş, Taksim - Tarabya 2400 kuruş, Şişhane - Halıcıoğlu 650 kuruş, Şişli - Kåğıthane 650 kuruş, Hürriyet Mey-Kağıthane 650 kuruş, Hüriyet Meydanı - Bakırköy 1500 kuruş, Hürriyet Meydanı - Zeytinburnu 1100 kuruş, Yeşilköy - Sirkeci 2250 kuruş, Sirkeci - Florya 2500 kuruş, Kadıköy - Taksim 3000 kuruş, Bostancı - Taksim 3750 kuruş, Taksim - Fatih 650 


ANKARA (ÖZEL) 

CHP Ankara delege seçimleriyle ilgili anlaşmazlıklar sürüyor. Belediyeciler 30'dan fazla yerde usulsüz - lük yapıldığını belirterek İlçe Merkezine başvurdular. feen itirazı reddetmesi üzerine Belediyeciler bu kez de İl'e itiraz ettiler. İl, itirazla ilgili kararını henüz vermedi. 

Belediyeciler, 36 mahallede ee seçimlerinin hiç yapılmadığını belirttiler. Çankaya İlçesinde seçilmesi gereken 600 delegenin yalnızca 300'ünün seçilmiş sayılabileceğini, bunların 160'ını kendilerinin, 70'ini ise Genel Merkezcilerin kazandığını söylediler. 40 kadar delegeliği önder Sav grubunun, 20 kadarını ise Rauf Kandemir'in aldığı öğrenildi. Murat Belovacıklı grubu ise 15 delegelik kazandı. Bu arada Belediyeciler grubunun önde gelen isimlerinden Neriman Elgin, Hasan Mani, Zeki Alçın, eski İl Başkanı Mehmet Kapusuz ve Öncül Kökden delegeliğe seçilemediler 


Yenimanalle İlçesinde ise Genel Merkez delegeliklerin büyük çoğunluunu kazandı, Ancak bu 
Içede 40 mahallenin seçimlerinin yapılmadığı bildirildi. 

Merkez İlçede delegelikler . Belediyeciler ile Merkezciler arasında yan yarıya paylaşıldı. önder Sav, Rauf Kandemir ve 
Murat Belovacıklı grupları hiç bir varlık gösteremediler. 


Bu arada 20 Noterle ilgili meselede ise taraflar mahkemelik oldular. 
Savcılık İl Başkanı Ümit Gürtuna'nın delege seçimlerinde yasaya aykırı 


Beşiktaş 750 


kuruş, Aksaray - Halıcıoğlu 450 ku- davrandığı gerekçesiyle ruş, Aksaray - Topkapı 1000 kuruş, Noter hakkında dava Karaköy - Aksaray 600 kuruş, Kara- açılması isteğini kabul köy - Kasımpaşa 450 kuruş, Eminö- etmedi. Ancak Noter'in 


Üsküdar-Kadıköy 600 kuruş, Kadıköy - Maltepe 1350 kuruş, Kadıköy - Kartal 1750 kuruş, Kadıköy - Pendik 2000 kuruş, Beşiktaş - Levent 600 kuruş, Beşiktaş - Şişli 650 
kuruş, Beşiktaş - Aksaray 850 kuruş! Karaköy - Taksim 600 kuruş, 


Aksaray 
Karaköy - Hürriyet Meydanı 650 


nü - Eyüp 850 kuruş, Eminönü - Nişantaşı 1100 kuruş, Eminönü - Dolapdere 850 kuruş, Unkapanı - Balat 
450 kuruş, Unkapanı - Kasımpaşa 
450 kuruş, Balat - Karaköy 750 ku- 


Saraçhane - Taksim 650 kuruş. 


şikayetini kabul etti ve 
İl Başkanı hakkında tahkikat açtı. 


Noter'in ayrıca Milli- 


et gazetesi yazarların - ruş, Fener S Tepebaşı 750 kuruş, Aa San Öymen hakae A a S kmda 1 milyon liralık 


tazminat davası açacağı da öğrenildi. 


© 30 yerde usulsüzlük yapıldığını söyleyen 


Belediyeciler, İl Merkezine itıraz etti 


© Belediyeciler, Çankaya İlçesinde 300 
delegenin 160” ını kendilerinin aldığını söylüyor. 


@ Neriman Elgin ve Zeki Alçın delege seçilemedi 


Millet Meclisi 
Genel Kurulu bugün toplanıyor 


Millet Meclisi Genel 
Kurulu, 15 günlük ara tatilinden sonra bugün saat 15.00'te toplanacak. 
Millet Meclisinin bugünkü birleşiminde muhalefete mensup üyelerce hükümet ve bazı bakanlar hakkında verilen gensoru önergelerinin gündeme alınıp alınmaması görüşmeleri yapılacak. Gündemde ayrıca çeşitli konulara ilişkin o- 


larak verilmiş bulunan meclis araştırmaları ve genel görüşme öneriler 


yeralıyor. 

Millet Meclisinin gün deminde 62 yasa tasarısı ve Önerisi bulunuyor. 
Gündemde yer alan bazı tasarı ve öneriler şöyle: 


Bazı vergi yasalarında değişiklik o yapılmasına ilişkin tasarı , çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve yargılama usulleri hakkındaki tasarı, 
Türk Ceza Kanununda değişiklik öngören yasa önerileri, gelir vergisinde özel ve genel indirimin 


Avrupa Türkiye Halk Birlikleri 


Federasyonu 


© Kongrede Avrupa’ daki Türkiyeli işçi, öğrenci ve aydınların MHP” ye ve TKP” ye karşı en geniş bir cephede birleştirilmesi yolundaki çalışmaların geliştirilmesi kararı alındı 


BAHA TARGÜN KÖLN'DEN Bildiriyor 

25 Şubat 1978 tarihinde kurulan Av 
rupa Türkiye Halk Birlikleri Federasyonu (HBF)'nin birinci kongresi Almanya'nın Köln şehrinde 17 Mart 1979 Cumartesi günü yapıldı. 

Federasyon Başkanı Yıldırım Dağyeli' nin açış konuşmasıyla başlayan kongrede Avrupa'daki Türkiyeli işçi, öğrenci ve aydınların MHP'ye ve sahte TKP'ye karşı en geniş bir cephede birleştirilmesi için yapılan çalışmaların daha da geliştirilmesi yönünde karar alındı 

Türkiye'de verilen bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde ve MHP'nin Maraş katliamında şehit düşen yurttaşlarımız için yapılan saygı duruşundan sonra divan heyetinin seçimine geçildi. Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden toplanan kırk delege divan başkanlığına öğretmen Sadık Yıl maz'ı ve yardımcılıklarına da işçi Yusuf Sertaşar ile öğrenci Turgut Karabulut'u seçti. 

Gündemin görüşülüp oylanmasından sonra raporların okunmasına başlandı. İlk olarak, Federasyon Başkanı Yıldırım Dağyeli Federasyonun bir yıllık faaliyet raporunu okudu. Sık sık "yaşasın HBF" ve "Katiller Bulunsun Hesap Sorulsun" slo- 


Birinci Kongresini yaptı 


Kongrenin yapıldığı salondan bir görünüş 


ganlarıyla kesilen konuşmasında Başkan, Türkiye'de MHP'nin tecrit edilmesine pa- 


ralel olarak HBE'nin Avrupa"'da yürüttü- 


ğü mücadeleyi anlattı. 

Yıldırım Dağyeli konuşmasına şöyle devam etti: "Bundan sonra mücadelemizde, güçlerimizi üç-beş sahte solcuya karşı değil, büyük güçlere ve özellikle sahte TKP'ye ve MHP'ye karşı seferber edeceğiz. Yurdumuzda anarşinin kaynakları bunlardır. Avrupa'da da halkımız arasında bölücülük yapan ve anarşiyi kışkırtan bunlardır. Sahte TKP'ye ve MHP'ye karşı kararlı bir mücadele vermeden arar- 


ms: iN 


HBF'nin Birinci Kongresinde Stuttgart Halk Birliği Aydınlık Korosu da marşlar ; söyledi. 


şinin yurldışına sıçraması önlenemez." 

Dağyeli, konuşmasına devamla, anarşiye karşı olan bütün yurtseverleri birleştirmenin önemini vurguladı ve sahte TKP' ye, MHP'ye ve anarşiye karşı olan bütün yurttaşlarımızı HBF çatısı altında toplanmaya çağırdı. 

Başkanın konuşmasından sonra kürsü- ye gelen Sekreter Halil Özak da Fedorâsyonun bir yıllık çalışması içinde ortaya çıkan hata ve zaaflarını saydı ve bunların giderilmesi için alınması gereken önlemleri belirtti. 

Federasyonun mali raporunun Sayman Hasan Değirmenci tarafından okunmasın- dan sonra da denetim kurulu raporu sunuldu ve delegeler eski yönetimi oybirliğiyle akladılar. 

Üye derneklerin teker teker yıllık faaliyet raporlarını okumalarından sonra kürsüye gelen on yaşlarında bir kız çocuğu Gani Bozarslan'ın "Martılar" şiirini okudu ve uzun uzun alkışlandı. Bundan sonra devrimci marşlar söylemek üzere sahneye çıkan Stuttgart Halk Birliği AYDINLIK Korosu büyük tezahüratla karşılandı. 

Faaliyet raporlarının eliştirilmesi bölümünde Federasyonun bir yıl içindeki çalışmaları sırasında ortaya çıkan hata ve eksiklikler eleştirildi ve bunların tekrarlanmaması için ne gibi önlemler alınması gerektiği belirtildi. 

Daha sonra yeni yönetim kurulunun seçimine geçildi. Eski yönetim kurulunun ve delegelerin birlikte hazırladıkları aday liste oy birliği ile seçildi. Yeni yönetim kurulu şu kişilerden oluşuyor: Ali Kılıç, Halil Özak, Hasan Değirmenci, Nail Mungan, Müfit Tütüncübaşı, Erdal Tabel, Halit Ayaroğlu, Süleyman Dönmez, Meryem Aslan, Turgut Karabulut, Akif Yüce. 

Yeni yönetim kurulu yapacağı ilk toplantıda Başkanı seçecek ve görev bölümü yapacak. 


yeniden düzenlenmesine ilişkin yasa önerisi, imar affı yasa önerisi basın affı hakkındaki yasa önerisi, Avukatlık Yasasında de-Zişiklik öngören yasa önerileri Hukuk Usulü Muhekkemeleri Yasasında değişiklik öngören ve Senato'da reddedilen yasa önerisi hapisane ve tevkifhanelerin idaresi hakkındaki yasada değişiklik öngören yasa önerisi. , 

Öte yandan Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonu bugün saat 1 4:00'te toplanarak seçim yasalarında değişiklik yapılmasına ilişkin yasa önerisin! 
görüşecek. 

Bu arada Cumhurbaşkanı tarafından Meclislere iade edilen Belediye Gelirleri Yasa önerisi de bugün Millet Meclisi Plan Komisyonu'na gönderilecek. Yasa önerisinin bu hafta sonuna dek komisyonda görüşülmesinin tamamlanması bekleniyor. 


AP istanbul il Divanı: 
«AP meşru zeminlerin dışına çıkılmasını önlemeye büyük gayret göstermiştir» 


İSTANBUL (THA) 

AP İstanbul İl Divanı, bir tebliğ yayınlayarak, hükümetin meclis içinde en kısa sürede düşürülmesi gerektiğini söyledi. "AP Teşkilatı bugüne kadar meşru zeminlerin dışına çıkılmasını önlemeye büyük gayret göstermiştir" denilen tebliğde, şöyle deniyor: 


"AP İstanbul İl Divanı Türkiye'nin 14 ay içinde sürüklendiği ekonomik ve politik çıkmazdan memleketin kurtulması için bütün parlamenter üyelerimizin yeminlerine sadakat göstermelerini beklemektedir. Türkiye" 
nin içine düştüğü ekonomik ve politik çıkmazın en önemli kaynağı olan bugünkü hükümetin meclis içinde en kısa sürede düşürülmesi demokratik rejimin geleceği yönünden son derece önemli hale gelmiştir." 


AP'li AK: 
"Döviz darlığına rağmen, 

140 milyon liralık 
viski ithal edildi” 


ANKARA(THA) 
İçel AP Milletvekili 
Ali Ak, Başbakan Bülent Ecevit'e çektiği telgrafta “Döviz darlığına rağmen 
140 milyon liralık viski 
ithal edildiğini" öne sürdü ve "Bu durum ne ezen ne ezilen hakça bir düzen dediğinizin mi icabı dır?" 
dedi. 


Ak , Ecevit'in "duvarın ötesi" sözü ile ilgili olarak "Yoksa bu hareketinizle zaman zaman öbür yüzüne gecebileceğinden bahsettiğiniz mahut duvarın arkasını bu millete son umut olarak mı gös- 


termek istiyorsunuz? " 
dedi. 
Ali Ak, Türkiye'de 


başta akaryakıt olmak üzere en hayati maddelerin yoklara karıştığını, vatandaşın yokluk ve çaresizlikten eli böğründe, hayat pahalılığ! karsısın- da şaşırmış durumda olduğunu söyledi. 


Kendi kalesine gol 


atmak 


Ikinci gol de halkın kalesine girdi. 


sina, televizyona, elektrik süpürgesine, yer döşemeyine , aküye, cama, deterjana, sabuna, ampule zam. 

Paket ayaklar arasında dolaşmaya devam ediyor. Açıldıkça da içinden zamdan başka şey çıkmıyor. 

Bir tekme DPT'den, bir tekme şu bakandan, bir tekme bu bakandan. 

Ama top hep bizim Kaleye doğru geliyor 

Sorumluluk bir ara Sanayi Bakanının üstüne yıkılmaya çalışılıyor. 

Bir tekme de ondan; 


met içinde işveren çevrelerinin a yaptığım doğru değildir. Ben tabandan geldim, daima halktan yana kararlar alınmasını savundum. 

Zaten herkes halktan yana, Ama ne hikmetse çileyi çeken de hep halk. 

Timurlenk vergileri biraz artırmış. sonra da adamlarına “gidin bakın bakayım, halk ne yapıyor" demiş. 

Gitmiş bakmışlar. "Birşey yok, herkes işin- de gücünde" demişler. 

Onun üzerine Timur vergiyi biraz daha artırmış, Yine sormuş, "Gidin bakın bakalım halk ne yapıyor? " diye, Gitmişler, gelmişler, birşey' olduğu yok, ortalık sakin, demişler bir kere daha. 

Vergileri iyice artırmış, Timur, gene gidip 


tadını çıkarıyor. Isınma turları atıyor. 
Bu satırların yazıldığı sırada paketin tamami- nın açılması bekleniyor. Paketten "önlemler" 


sizlik ve şaşkınlık çıkacak , denge siyaseti çıkacak, şantaj yapıp kredi bulma çıkacak. 

Pandorra'nın kutusu gibi bir paket. İçinden 


Demire, çeliğe buzdolabına, çamaşır makina- j 


Ben daha fazla zam okun demedim. Hükü- 


bakın demiş, Adamları gitmişler, gelmişler, bu fv kez döndükten sonm "Halk sokaklara dökülkır şıkır oynuyor''demişler. il mam" demiş o zaman Timur, "Bu kadar $” sveter „artik vergileri artırmayalım" 1“ Timur'un vergileri gibi zam üstüne zam gel- P? 
dikçe, halkın durumu büyük gazetelerde manşete çıkıyor: m 
Şaşkına döndük! f 
Nasıl şaşkına dönülmesin, hükümet sokağa ğ > boyun eğmiş, fiyatlar önce sokakta belirleniyor, sonra da zam olarak resmi gazetede ilan ediliyor. L 
Bakanlar “Tek mi çift mi” oynamaya devam (“© ediyor. Hi 
Birgün tek plakalı arabalar trafige çıkacak- di mış, ertesi gün çift plakalı arabalar. Öyle olun- $ * ca da'benzinden tasarruf sağlanacak mış! d Artık halkla alay etmenin en yeni biçimleri $p 
icat edilmiş, Demirel hayatında hiç zam yapma- $ 4 
mış gibi geçmiş kenara halkın çektiği eziyetin $ n 


kötülükten başka birşey çıktığı yok. Oysa halkım beklediği pakette neler var: 


“Ekonomik istikrar sağlansın, üretim artırılsın, lüks tüketim yerine halkın gerçek ihtiyaçlarına yönelinsin, ömür boyu dış yardıma muhtaç olmaktan kurtulalım, süper devletlere boyun eğmekten vazgeçelim, gerçek tehlikeleri görelim, anarşiyi önleyelim. Cesaret... Siyaset.: 

Efendim bozukluk sistemde, bozuk ekonomik düzende ,böyle bir düzende kim olsa zam yapar. Yaşasın zamlar. 

-Peki siz değil miydiniz, "Düzeni değiştireceğiz, halka zulmedenlerden hesap soracağız diyen” 

-. . Malta antrenörü Türkiye'den ayrılırken , biz size Malta'da üç çekeriz demiş. 

Yani siz nasıl olsa kendi kalenize üç gol atarsınız demek istemiş. 


durmadan kendi kalesine gol attığını gördükten sonra, bundan başka ne denir ki. 

ANKARA (ÖZEL) 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 

yönetmeliğinin 53. maddesinde yapılan değisikliğe göre sınıfta kalan öğrencinin kredisi 


i 

i 

| 

| 

į 

Kredi ve Yurtlar Kurum Yönetmeliklerindeki yönetmeliğinde yapılan değişiklikler dün Resmi İki yıl üst üste kalan öğrenciler ise ÇAĞRI 
ODTÜ'lü arkadaş 

Okulumuzda kışkırıma ve çatışmalara son 


kesiliyor 


Hükümetin ekonomiyi kurtarıyorum diye değişiklik yürürlüğe girdi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kredi kredi alma hakkından tamamen yoksun bıra- 


kılıyor. Ancak sıhhi nedenlerle okula devam edemeyen veya sınıfta kalan öğrenciler sağlık raporu aldıkları takdirde kredi almaya da devam edecekler, Kesin hükümle muhkum olan, bağlı bulunduğu öğrenim kurumunda üç ay veya daha fazla uzaklaştırma cezası alan yurtlardan çıkarılması kesinleşen öğrencilerin kredileri de kesiliyor 

Yönetmeliğin, "Yurtların olağanüstü kapa-Ulması"” bölümünde ise yurtta kalan öğrencilerin huzur ya da güvenliği sarsıcı ya da yok edici olaylar çıkması, yurdun yönetmeliklere aykırı amaçlarla ya da yöneticilerinin izni olmayan faaliyetler için kullanılması, uyarılara rağmen yurt öğrencisi olmayan kişilerin bu tutumlarına devam etmesi, yurdun genel düzeninin bozulması, yetkili mercilerin emirlerini dinlemeyerek yurdun işgal edilmesi, toplu halde direnişe geçilmesi hallerinde yurtların süresiz kapatılması öngörülüyor. 


vermek. 

Huzur içinde eğitim yapmak için... . 

Zorbalığa son vermek 

Fikir özgürlüğünü sağlamak için... 

ODTÜ'nün savaş alanı değil 

Barışve dostluk alanı olması için. 

ODTü'yü demokrasi yuvası haline getirmek 

için... 

Seçimlere katılalım ve Gençliğin 

adaylarını destekleyelim. > b GENÇLİĞİN BİRLİĞİ 


Birliği 


21 Mart 1979 


Güçlü Rüzgar Kardeş ve bu fırtına içinde 


titreyen, savrulan insan. . . 


RASIN'in Italya'da yayınlanan 


albümü üzerine 


Fatmagül Berktay 


Rasin'in 13 yağlıboya tablosu, 1978 sonunda İtalya'nın Assisi kentinde bir aydan uzun bir süre sergilendi. Büyük ilgi gören bu sergiden sonra, Assisi'li Aziz Françesko'nun tarikatı bu resimleri özenle hazırlanmış bir albümde topladı. Yakında ikinci baskısının yapılacağını öğrendiğimiz albümde Rasin, İtalyan Azizi ile bizim Yunus Emre'miz arasında belli bir özdeşlik bularak ve Aziz 


Françesko'nun, İtalyancanın ilk metinlerinden biri olan ün. 


lü “"Yaratılanlara övgü" (Cantico Delle Creature") adlı şiirinden esinlenerek yaratmıs, Albüm de aynı adı taşıyor. 


Neden Aziz Françesko? 


Albümün kapağında, yanan bir mumun ardında Azız Françesko'nun resmedildiği tablo yer alıyor Ateş kardeş ya da başka bir deyişle;'çilenin ateşi ve gerçek içsel inancın yakıcılığı1" 

Rasin'in resimlerinin esin kaynağı olan Assisi'li Françesko, “Yaratılanlara Övgü"' adh şiirinde, bütün yaratıkların kendi kardeşı olduğunu söyler. Güneş, ay, yıldızlar, rüzgar, su ve hatta ölüm bile onun "kardeşidir". Çünkü bütün doğayı tanrının aynası ve ona ulaşmanın adımları olarak görür. Herşeyin ötesinde de, "'insan kardeşlerine" duyduğu sevgi gelir; Françesko'ya göre, "İsa'nın uğrunda can verdiği insânları sevmeyen, İsa'nın dostu olamaz." 
12. yüzyıl sonları ile 13. yüzyılda yaşamış olan bu Aziz oldukça varlıklı bir tüccar ailesinin oğludur ve önceleri dinle pek ilgisi olmaz. Daha sonra katıldığı bir savaştan dönerken gördüğü bir rüya “zerine bütün dünya nimetlerinden elini eteğini çeker ve ailesiyle de tüm bağlarını koparır. Böylece, Kazancakis'in "Allah'ın Fukavasi ' dediği Françesko'nun yoksulluk ve çilelerle dolu hayatı başlamış olur. Assisi'li Aziz, ilkel Hıristiyanlığın eşitlikçi özlemlerini esintilerini taşıyan düşüncesini yayarak gezen bir vaiz haline gelir. İsa'nın, havarilerine verdiği öğüdü büyük bir bağlılıkla uygulamakta ve yaymaktadır: "Ne altınınız, ne gümüşünüz ne de cebinizde bir kuruş paranız olsun!" 

Rasin'in, Aziz Françesko ile aralarında benzerlikler bulduğu Yunus Emre de varlığın birliğine inanır, kendini ve bütün evreni “anrı'nınnesnel görüntülerinden ibaret sayar, Kimi zaman ay olur Yunus, kimi zaman yıldız; kimi zaman da güneş, derya ya da yağmur. “Ben alnımı ay bilirim, bu gözlerimi yıldız." Bir bakarsı nız. yüce dağların başında salkım salkım olan bulut''a seslenir kendi kızkardeşiymiş gibi, "saçın çözüp benim için yaşın yaşın aylar mısın” diye. Ve Yunus'a göre de, "Hakkı gerçek sevenlere cümle alem kardeş gelür," 


Kurulu düzene karşı çıkmak ya da çıkmamak 


İşte Rasin resimlerini yaparken, biri Anadolu diğeri de İtalya toprağında yaşamış iki düşünür arasındaki böylesi benzerlikler- den yola çıkmış. Gerçekten de Aziz Françesko ile Yunus Emre arasında kişilik ve duygu yönünden benzerlik bulmak mümkün, Ne var ki aralarında çok büyük bir ayrılık var ve bence esas olan da bu, Fransisken tarikatı, kurulduğu andan itibaren feodalite- nin esas ideolojik dayanağı olan Katolik Kilisesi tarafından onaylanmıstır. Kilise, kendisine karşı herhangi bir müce deleyi içermediği sürece, emekçi halkın "cebinde bir kuruş vara bulunmamasının" bir erdem olduğunu yayan bir tarikatın yaygınlaşmasına hiç de karşı değildir. Kilise büyüklerinin de bir parçasını oluşturduğu feodal egemen sınıfların halkı iliğine dek sömürdüğü bir dönemde, yoksulluğun kişiyi tanrıya yaklaştıran bir şey olduğunu vazctmek halkın kaderine boyun eğmesini kolaylaştıran bir et- kendi. Kilisenin, bir tür ilkel Hıristiyanlık propagandasını yalnızca emekçi halk içinde yayan Fransisken tarikatının kurulması nı ve yaygınlaşmasını hoşgörüyle karşılamasının nedeni de buydu 


Buna karşılık Yunus Emre, kökleri Ahmet Yesevi'ye dek uzanan bir halk tarikatının mensubuydu. Feodallerin resmi ideolojisi tarafından onavlanmak şöyle dursun, ölümünden yüzlerce yıl 


m» Yunus Emre'nin izleyicileri için Osmanlı kadıları, "katil- 
»ir diye fetva veriyorlardı. Gerçi Yunus'ta da, gerek ideolojisinin dinsel niteliğinin kaçınılmaz sonucu olarak, gerek- 


EDEBİYAT DERGİLERİMİZ 


beş günlük gazete, yaşantımıza 


MAY dta Hiristi 


se yaşadığı çağın halk ayaklanmalarının kanla bastırıldığı bir dönem olmasının etkisiyle,yer yer uzlaşmacı ve boyun eğen tutumların varlığı izlenir. Ama o, ''yedikleri yoksul eti, içtikleri kan olan beylere"! karşı emekçi halkın duygularını dile getirir, toplumu değiştirme mücadelesine katılır ve çeşitli söylentilere göre de, bu yüzden asılarak idam edilir. (Cahit Öztelli, Yunus Emre, Önsöz s. XLIV) 


Doğa karşısında insan 


İlhamını Yunus Emre'den çok Aziz Françesko'dan alan Rasin, albümdeki resimlerinin hemen tümünde üstün doğa güçleri karşısında insanın zayıflığını, umarsızlığını işliyor. Örneğin turuncu ve 


kahverengi tonların egemen olduğu bir tabloda kocaman, hare- 


ketli, egemen güneş ve "'inanılmaz yücelik" karşısında ona tapınan küçücük bir insan Sonra daha koyu renklerin çeşitliliği içinde gizemli ışıklarını saçan "Ay Kızkardeş"' ve ona sevgiyle kollarını uzatan ama gene zayıf, umarsız bir insan Tüm evreni sarsan güçlü "'Rüzgar Kardeş"' ve bu fırtına içinde titreyen, savrulan, insan. Aziz Françesko'nun saf ve duru olarak nitelendirdiği "Su Kızkardeş ve akıp giden bu güzellik karşısında hayran olmaktan başka yapılacak bir şeyi olmayan insan. "'Acıdaki Işık" adlı tabloda ise kötürüm bir insan figürünün simgelediği, çile çeken ama inancın ışığını gören insan var, ancak ışık öylesine uzak ve insan da öylesine zavallı ki! Bence albümdeki en güzel tablolardan biri olan "Toprak, Çiçekler, Meyvalar"' adlı tabloda ve diğerlerin- de de Aziz Françesko'nun doğaya karşı duyduğu ateşli sevgi işleniyor: 

"Seni överim Tanrım, kız kardeşimiz anamız toprak adına 

bize hayat verir o, bizi yönetir; 

meyvalar, rengarenk çiçekler ve otlarla donanır." 


Nitekim, resim alanında Fransisken anlayışının yaygınlaşması, doğanın yeniden keşfedilişinde önemli bir rol oynamıştır. Ancak Françesko'nun doğa sevgisi, insanın doğa karşısında etkin bir tutum almasını içermez, tersine doğaya edilgin bir biçimde karışmayı, onun bir parçası olmayı yansıtır. Bu, doğaya egemen olma değil, ona boyun eğme tutumudur. Rasin'in resimlerinde de ayni anlayışla karşılaşıyoruz; doğa büyük bir canlılık ve hareketlilik içinde işlenirken insan duragan, yalnızca doğanın bir parçası. 
“Sen Benim Tanrımsın, Ben Kimim" adlı tabloda ise, benzer bir yorumla, "'gerçeği arayıp da bulamayan insanın dramı" yansıtılıyor. 

Ben bu yoruma katılmıyorum ; bütün insanlık tarihi, aslında in- 


sanın EM egemen olma mücadelesinin tarihi değil midir? Hat- 


mesi bile bu sürecinbir parçası değil mi? İnsan binlerce yıldan bu yanâ doğayı, toplumu ve dolayısıyla kendini ‘değiştirme mücadelesinin içinde. Bu mücadele içinde zayıf olan, yenik düşen taraf insan mı? Tam tersine, insan her geçen gün doğaya daha Fazla egemen olarak kendi kaderinin gerçek efendisi haline geliyor ve her geçen gün, "zorunluluklar dünyasından özgürlükler dünyasına'' biraz daha yaklaşıyor. Bütün mucizeleri yaratan, çölde çiçekler açtırıp sarp kayalıkları doğurgan tarlalara dönüştüren o dedil mi? Yunus Emre de, 

"Ben Ay'ımı yerde gördüm, ne isterim gökyüzünde 

Benim yüzüm yerde gerek, bana rahmet yerden yağar" 

derken, doğayı değiştirme mücadelesi içindeki insanın bilincini dile getiriyordu. 

Aslolan, "'gerçeği arayıp da bulamayan insanın dramı" değil, gerçeğe her gün biraz daha yaklaşan insanın gönenci. İnsanlığın önünde aydınlık bir gelecek uzanıyor. Tüm insanların kardeşliğini müjdeleyen bu geleceği günümüzün insanı mücadele ile yaratiyor. Gerçek insan sevgisi, bu geleceğe ve bu geleceği yaratma mücadelesi veren sınıfa inanmak, onun inanılmaz gibi görünen görkemli mücadelesini yansıtmak. Rasin, uluslararası alanda ilgi gören usta bir ressam; resimleri kişiyi kavrayıveriyor. Ben de, o nun insanlara ve doğaya karşı engin bir sevgiyle dolu resimlerine dalıp gitmişken bunları düşündüm. "Bu dünya bir gelindir, yeşilkızıl donanmış /Kişi yeni geline bakıbanı doyamaz"' diyor Yunus. 
Bu güzelim dünyayı sevmek, onu değiştirmekten geçiyor ve bu sevgi hiç de öyle umarsız değil! 


Necati Güngör 


hızlandırmaktadır. 


ien mesini 


Sanat ve l'oplum. Bir de her 


an düşüncesinin kendisi, ya da tek Tanrı fiktiñiti geliş- ° 


Bu ay üçüncü sayısına ulaşan YUSUFÇUK, ozan Ali Püsküllüoğlu'nun yönetiminde, Ankara'da yayınlanıyor. Yusufçuk, küçük boyutlu, ama yogun bir şiir dergisi. Bundan önceki iki sayısını Cahit Külebi ile Behcet Necatigil'e ayırmıştı. Bu ayki sayısında, böyle agırlıklı bir içerikten vazgeçmiş görünüyor... Oysa Yusufçuk'un içeriğini zenginleştirecek, onu daha da özellikli kılacak bir yöntemdi, her sayıda usta bir ozana ağırlık verme-Eg 
Yusufçuk'ta bu ay dikkati çeken yazılardan biri, "Şiire Yer Yok" başlığını taşıyor. 
Yazıya imzasını atmayan yazar, (Ali Püsküllü olmalı), sanat sayfası düzenleyen gazetelerde şiire yer verilmeyişinden —hakl olarak— yakınıyor. Ve diyor- ki: "Aydınlık'ın sanat sayfasını sürekli izleme olanağını bulamıyorum. Ama gördüğüm kadariyla şiire onda da yer yok." 

bu yargının, Aydınlık sanat sayfası Kahkında bir yanılgı taşıdığını hemen söyleyelim. . . 
Edebiyatımızın, değeri yadsınmaz tüm ozanlarına açıktır sahat sayfamız. Ozaylarımızın şiilerini Aydınlık okurlarına taulmayı, ulaştırmayı  savsaklanmaz bir görev olarak görüyoruz çünkü, 

Yusufçuk'un, genç yefenekler için bir "şiir okulu" olması umud Sk, 


"Edebiyat Cephesi" adlı on 


yeni katıldı. Düzenli olarak sürdürülürse, edebiyat dünyasına belli bir ağırlık getireceğe benzeyen "Edebiyat cephesi"'ni Demirtaş Ceyhun yönetiyor. 


Edebiyat Cephesi'nin bu ilk sayısında ilgi çeken iki yazı var: Biri, Mehmet Kemal'in bundan birkaç hafta önce yitirdiğimiz kırk kuşağı ozanlarından Ni yazi Akıncıoğlu'nu anlatan yazısı... Mehmet Kemal, Akıncıoğlu'nun kişiliğini, şiir alanına çıkışını, görmezlikten gelmelere küsüp kendi kabuğuna çekilişini, sonra bir kasaba avukatı olarak dünyamızdan ayırlışını anlatıyor. "Yaşamı bu kadarmıs. Bundan sonra tarih içinde edebiyatımızdaki yerini alacak, bu yer kendine yetkinliğince verilecektir. Geç ka'mış olsa da bu yerin verilmemesine kimse- nin gücü yetmez." 

Gazetedeki ilgiye değer ikinci yazı, Demirtaş Ceyhun'dan. 
Sözkonusu yazıda Ceyhun, böyle bir gazetenin çıkış gerekçesi üzerinde durarak şöyle diyor: "'Böylesi bir toplumsal çözüşümün doğal sonucu ise, her türlü terörün ve anarşinin artmasıdır. Yani sözün Kısası, faşist lerörlere ve anarşiye karşı savaşım, yalnızca demokratlaşma girişimlerini değil, demokratlaşma girişimlerini sağlkl kültürel zeminlere oturtmayı da zorunlu kılar. (...) 
Unutulmamalıdır ki, sanat ve edebiyat çalışmalarını küçümseyerek başlatılan demokratlaşma girişimleri, olsa olsa faşizmin ve anarşizmin işine yarayacak "'değer yargısız" kaosal ortamların oluşmasını ve güç- 


(...) İşte bu düşünceyledir ki, gazetemizin küçük bir grup gazetesi olmamasına özen gösteriyoruz. (.. .) Bütün ilerici ve de- 


mokrat o yazarlara sesleniyoruz... Çanlar çalıyor!.. Ama, kimin için..." 

Böyle diyor Ceyhun, çıkış gerekçesi olarak. 

Gerçekten, bir toplumu demokratlaştırma girişimleri, sa; natı ve edebiyatı hor görerek hedefe ulaştırılamaz. Sanatçıların, yazarların içinde yer almadığı, hatta öncülük etmediği bir demokrasi mücadelesi gösterilebilir mi yeryüzünde? Bu nedenle "Robenson adacıklarına"' bölünme hatasına düşmeden, yurtsever, demokrat nitelikli tüm sanatçıların, sanatı ve edebiyatı hor görme alışkanlığında olanlara karşı savaşması gerekir... Hepsi iyi, güzel de, sanatla, edebiyatla yakın ilişkisi olmayan bir takım yazı adamlarına "yazar" etiketi yapıştırarak mı, sanatçılar arasındaki birliği sağlayacağız? Ortak bir mücadele platformunda, gerçekten sanatçı kimliğine sahip kişilerin yer alması gerekmez mi? Edebiyat Cephesi'ndeki kimi imzalar, bu soruları da akla getiriyor. 


Sanat ve Toplum 


Sanat ve Toplum dergisini, ozan Tekin Sönmez yönetiyor. 
Üç aydan üç aya yayımlanan bir dergi bu. Edebiyat ve kültür sorunlarına eğilmeyi, edebiyat ürünleri içinde özellikle masal türüne öncelik tanımayı ilke edinmiş bir görünümle çıkıyor 


"yor 


sayısında, kimi yazarlara özel bölümler ayırmayı o sürdürüyor... Bu sayıda, (4. sayı), Sanat ve Toplum'un özel bölümü Fakir Baykurt'a ayrılmış. Başarılı bir çalışma olduğu söylenebilir. Burada Baykurt'un yazarın zaman sorununa parmak basan bir de denemesi yer alıyor. Uzun yaşam deneylerin- den sonra yazılabilecek yetkinlikte bir deneme bu. Yazarın, yeniyetmelik dönemindeki yanlışlarıyla, eksiklikleriyle hesaplaşması. Başarılardan sonra okur kitlesine malolan yazarın, gün gün çoğalan okur sayısına bölünerek tükenisi. . . 


"Yazarlık aruk bir kamu görevidir. Sabahın köründe kalkıp yolcu taşımaya başlayan otobüs şöförü gibi başka insanların hizmetinde bir insandır yazar. 
Yolcuları taşıdığı otobüste kèndisi de taşınır, ama asıl taşınar: ötekilerdir."(...) 

. “Yeniyetmeliğin 'cahil'liğin- den gelen 'cesur'luğu olgunluk- ta sökmez. Bir daha bir daha bakmak, kılı kırka yarmak gerek."(...) 


“Yazar, imgelemi geniş adamdır, yaratıcı insandır, şu bu... Hayır, yeterli ayrıntı olmadan, sadece imgeleme roman, öykü yazılamaz. Doğru olmayan ayrıntılara da bugünkü okurlar çok şükür yüz vermez." 

Yazarlık yaşamının otuz dördüncü yılında bunları söy lü-Fakir Baykurt, Sanat ve Toplum dergisinde. Edebiyatçı olmaya heves duyanlara, ip uçları veriyor, bunca yıllık deneyimlerinin sırtına basarak... 


başvuruluyor ” 


r3 


için kapanmıştır” 


ANKARA 

Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekili Ergün Aymergen, Gençlik ve Spor Akademisi mezunlarının görev yerlerinin belirlenmesi için yapılan kura çekimine katılmamalarının üzücü olduğunu söyledi. 

Aymergen konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi. Genel Müdürlük olarak sınavları kazanan Akademi Mezunlarını ihtiyaç olan bölgelere kura çekmek suretiyle göndermeyi kararlaştırdık. Arkadaşlarımız bunu protesto ederek kura çekimine katılmadılar. Biz yapacağımızı yaptık, kendilerini davet ettik. Ama onlar bu şanslarını kaybettiler. Türkiye'de iki milyon işsiz bulunurken Akademi Mezunları bunu gereğince değerlendiremediler, 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kura çekimine katılmayan Akademi Mezunlarına gelecek yıla kadar iş vermek sözkonusu olamaz. Olay bizim açımızdan kapanmıştır." 

Öte yandan Gençlik ve Spor Akademilerinin bağlı olduğu Eğitim Genel Müdürlüğünün Başyardımcısı İbra him Özsoy konuyla ilgili olarak şunları söyledi: 

"Olayı yeni öğredim. Genel Müdürümüz Sayın Öner Özmen yıllık iznini kullanıyor. Bu konuda yetkili değilim. Durumu bakana ileteceğim. Bir açıklama yapmam doğru de- 

DEN 
3 Bu arada olayla ilgili olarak görüşü 
alınmak istenen Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Orhan Çaplı basın 


mensupları ile görüşmek istemedi Ayrıca ‘Gençlik ve Spor Akademisi Mezunları Derneği Genel Baş- 


kanı Zeki Sarp şu açıklamayı yaptı: 

“Kişilerin ihtisasına bakılmaksızın kura yöntemine başvurulması ve söz gelişi atletizm ihtisası yapmış bir kişi- 


"BTGM Vekili Aymergen: "Biz yapacağımızı yaptık. Olay bizim 


nin belki de hi, atletizm yapılmayan bir yere gönderil.nek zorunda bırakılması Türkiye'de tutarlı bir spor politikasının olmadığını gösteriyor. Ülke izin yetişmiş spor adamına büyük ihtiyaç duyduğu bir zamanda Türkiye nin her köşesinde spor adamına ihtiyaç var bahanesinin arkasına gizlenerek insan gücünün israf edilmesi maskeleniyor. Bizleri nerede çalıştıracaklar ne iş yaptıracaklar nasıl yararlanacaklar? Sorun 49 kişiye iş bulmak degil bilimsel eğitim geçmiş spor adamlarından en iyi biçimde yararlanmaktır. 
Bölge müdürlüklerinde masa memuru olarak bizleri çalıştıracaklarsa, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çaycı, ocakçı, isportacı, şoför, muavin, amele olarak çalışır spora daha çok katkıda bulunuruz. Uygulanmak istenen yöntem masa başında oturup maaş gününü beklemeye bizi mahkum edecektir. Bu nedenle kura çekimine katılmadık.' 


ÇAKMUR, BAKANLIĞI İLE İLGİLİ OLARAK ÇIKTIĞI DOĞU KARADENİZ GEZİSİNİ TAMAMLADI 


RİZE THA 


Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur, Bakanlığı ile ilgili olarak Çıktığı » Doğu Karadeniz gezisini tamamlayarak Rize'den ayrıldı. 


Çakmur, gezisi ile ilgili olarak vaptığı açıkla- 


mada şunları söyledi: “Çıkarılan yeni Spor 
Yasası ile Türk sporu ile riye dönük ilk adımını at- o iki mıştır. Karanlık artık ge ride kalmıştır, Doğu Karadeniz Bölgesinde yapılacak olan tesisler 24 saat amatör sporcuların hizmetinde olacaktır. Rize, Artvin ve Trabzon İl ve 


İlçelerinde 750'şer kişilik 5 Kapalı Spor Salonu 2000'er kişilik stadyum, model yüzme havuzu ile 4'er adet voleybol ve baskelbol sahalarının tesislerine başlanmış bulunmaktadır. Daha önce yarım kalan tesislerin yapımına da en kısa zamanda baslanacaktır.” 


Cemal Saltık: "Milli Takımda bazı hareketler, 


şımarıklık düzeyindeydi” 


Sabri Kiraz: "Orta sahada Engin gibi bir futbolcuya ihtiyaç var” 


Futbol Federasyonu Başkanı Cemal Saltık,Malta maçı ile ilgili olarak görüşlerini açıkladı. Saltık "galibiyet galibiyettir, futbolda kesin yargılı olmamak lazımdır" diyerek şunları söyledi: 

“Futbolcularımız Cezayir maçından daha iyi oynadılar. Ancak, kendilerinde bir eziklik oldu kanısındayım, Bazı hareketler laubaliğe » varacak düzeye ulaşıyor. Takımda aksıyan yerlerin olduğunu hepimiz gördük. Sanırım Başantrenör Sabri Kiraz bu konuda gerekli değişiklikleri yapacaktır. Bu konuda tam yetkilidir. B. Almanya maçı için özellikle ileri uç ve orta sahaya bazı takviyeler yapacağını bana söyledi. 

Malta galibiyeti için Federasyonumuz futbolculara 12.500'er lira prim' verilmesini kararlaştırmış, bu Pazartesi başlayacak B. Almanya maçı kampin- da dağıtılacak. 

Şu anda Milli Takımın tam yelkilisi Başantrenör Sayın Kiraz'dır. Kendisi herhalde neler yapılacağını ve neler gerektiğini bilmektedir." 


Milli Takımlar Başantrenörü Sabri Kiraz B. Almanya karşılaşması için hazırlıkların daha yoğun bir biçimde sürdürüleceğini belirterek,bu hafta oynanacak lig maçlarında ikisi ileri üçlüde biri orta sahada görev yapacak üç yeni elemanın izleneceğini açıkladı. 
Ve şunları söyledi: 

“Milli Takımda santrafor görevi yapacak elemana büyük görev düşüyor. Galler maçında Sedat'agörev 


verdik ' eleştirildi. Daha önce Feno bahçeli Raşit denendi, eleştuddi Da ha önce belirttiğim gibi Bahlıyın Malta maçında heyecanını yenemedi Balı Almanya. karşısında daha başarı lı olacağına inanıyorum. 

Orta sahada Engin gibi bir ful bolcuya ihtiyacımız var ancak hu o yuncumuz Milli Takımdan af edilme sini kendisi istedi. Yeniden Milli Takı ma Çağrılmasına Federasyon karar ve recektir." 


Samsun'da bir beden eğitimi öğretmeninin okulundan sürülmesi tepkiyle karşılandı 


Samsun 19 Mayıs Lisesi Beden Egitimi Öğretmeni Metin Sungur Samsun Valıligince dayanaksız bir 


gerekçe ile Ladik lisesine sürüldü, 

Ögretmen arkadaşları ve ögrenci velileriyle kurduğu Olumlu ilişkilerle taninan Beden Eğitimi Ögretmenı Metin Sungur Beden Eğitimi Oğretmenleri Dernegi üyesi bulunuyor. 

Başarılı çalışmalarıyla çevresinde sevilen ve Sayılan öğretmenin gorevden alınması Samsun çevresinde tepkiyle karşılandı. 


Ote yandan surgun haberi üzerine 19 Mayıs Lisesi, Devrim Lisesı, Ticaret Lisesinin tüm öğrencile- 


ri olayı kınamak ıçın iki gün derslerine girmediler, Ayrıca adı geçen liseler, Burdur'daki Turkıye yıldız- 


erkek vë kiz basketbol birinciliklerine katılmama Kararı aldılar. 


Spor akademisi mezunları: «Kişilerin ihtisasına bakmadan, kura yöntemine 


Gül Yenici 


Uzmanlığa dayanmayan görev ve Aymergen 


19 Mayıs Spor Akademisi mezunları görev 
yerlerini belirlemek amacıyla yapılacak kura çekimini protesto ederek kura çekimine katılmadılar, ; 

Spor Akademileri mezunları protesto eylemlerine, ihtisas alanlarına göre çalışma alanları tespit edilmemesini gerekçe gösteriyorlar. 

Spor Akademilerinin kuruluşlarıyla ilgili sakatlıklar bir kezde bu olayla birlikte ortaya çıkmış oldu. 

Spor Akademileri ne için kuruldu? Burada okuyan öğrenciler daha sonra nerede çalışacaklar, nasıl çalışacaklar? Hangi alanlarda bu insanlardan yararlanılacak? Bütün bunlar Spor Akademileri kurulurken en doğru ve en açık bir şekilde ortaya konmalı ve hükme bağlanmalıydı. Bütün bunlar yapılmadığı için bir çok Spor Akademisi mezunu kahvecilik: yapıyor, şoförlük yapıyor, amelelik yapıyor, isportacılık yapıyor. 
Yani „ördükleri eğitim boşa gitmiş oluyor, 

Mezunların, rastgele görevlendirmeye karşı çıkmaları ve uzmanlık alanlarına göre görev istemeleri bizce doğal haklarıdır . 

Düşünün bir kere,'bu öğrenciler sekiz yari tvillik bir eğitimden geçiyorlar. 5. yarı yıldan itibaren de esas olarak uzmanlık dallarıy''a ilgili eğitime başlıyorlar, 

Yetkililer, sonra tutuyorlar uzmanlık dallarıyla ilgili eğitim gören bu insanları uzmanlık esasına dayanmayan bir «yöntemle: görevlendirmeye çalışıyorlar. Eğer öğrenciler oraya buraya rastgele bir biçimde dağıtılacaklarsa o zaman niye uzmanlık eğitimi görüyorlar, O kadar yıla ve sarf edilen o kadar parayayazık olmuyor mu? 

Bütün bunlara karşılık Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekili Aymergen "Biz yapacağımızı yaptık" diyor, Bizce Ergun Aymergen bu konus; da hatalı düşünüyor, Yapılması gereken, uz manlık esasına dayanan bir eğitim gören mezunları uzmanlık alanlarına göre görevlendirmedi. Bu yapıldı mı? Hayır, Tam aksine, görevlendirme işlemi uzmanlık esasına göre değil rastgele bir şekilde yapıldı. 


Ayrıca "Akademi mezunlarına gelecek yıla kadar iş vermeksöz konusu olamaz" diyen Aymergen "Olay bizim için kapanmıştır" dedi. 

Neden iş vermek söz konusu olmaz ki? Türkiye'nin dört bir yanında spor adamı eksikliği olduğu her zaman söylenen bir gerçek değil mi? 
Ayrıca kura çekimine katılmadılar diye öğrencileri cezalandırmak doğru bir şey mi? 

Bu kadar insanın birer yıllarının boş geçmesi en azından ülke sporu açısından zararlıdır. 
Ayrıca olay, Beden Terbiyesi Genel Müdür Ve - kilinin söylediği gibi hiç de kapanmış değildir. 
Spor Akademileri olduğu sürece bu sorunlarda olacak. Spor Akademileri her yıl mezun verecek, bu mezunlarda her yıl, uzmanlık dallarıyla ilgili bir görev isteyecekler. Olayın kapanması için bu sorunun çözülmesi gerekir. Yoksa olay devam ederken "her şey tamamdır" diyerek o olay sona ermez. 

Bu nedenle Ergun Aymergen'in ve Gençlik ve Spor Bakanlığının "Bu işi en iyi ve en doğru bir biçimde nasıl çözümleriz" şeklinde kafa yormaları gerekir, Beden Terbiyesi Genel Müdürü ve Çakmur'un sorunu çözmesi için Spor Akademileri Mezunlarından, Spor Akademileri Öğretim üyelerinden, Beden Eğitimi öğretmenlerinden ve gerekli yerlerden fikir alması gereklidir, Eminiz böyle bir yöntemle sorunları daha iyi bir şekilde çözümleyebilirler, Yeterki Çakmur ve Aymergen bu insanlardan öğrenmesini 


öğrensinler., 


Yaşlılar ligi statüsü belirlendi 


ANKARA (THA) 


halinde oynanacak. 30- Uygulamasına pilot “5 yaş arasında bir, 35- 
bölge seçilen Ankara'da |) yaş arasında da 2 
başlanacak Yaşlılar Ligi /utbolcu oynayabilecek. 
ile ilgili statüsü yapılan [iger oyuncular 40 ve toplantı ile belirlendi. 
Yaşlılar liginin belirlenen statüsü şöyle: 
Yaşlılar Ligi maçları 
20'şer dakikalık üç devre 


BTGM, bayrak yasasına uyulmasını isteyecek 


bunun uzerinde yaşa sahip olacak. Oyuncular sadece devre aralarında degiştirilebilecek ve maçlarda 9 yedek bulundurulabilecek, hepsi oynayabilecekler. 


MENKUL 
NI 


MEMURLUĞUNDAN 
978/475 T. 


Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen 1 adet 180.000 lira kıymetin- de O.m. prealpıma torna tezgahı satışa çıkarılmışılır. 

Birinci açık artırması 4/4/1979 günü suat 12.13'de Beykoz Selvi 
Burnu no 7'de yapılacaktır mezkür günde mahcuza teklif edilen bedel muhammen kıymetinin %7 i bul madığı veya müşteri zu- 


Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün, önümüzdeki günlerde tüm Federasyon ve Kulüplere bir genelge göndererek Bayrak Yasasına uyulması konusunda titizlik göste- 


lilmesini isteyeceği bil- | hur etmediği taktirde dirildi. 5/4/1979 günü ayni saat ve ayni yerde ikin- 

Beden Terbiyesi Genel ci açık "artırmada en-Müdürlüğünce bir süre çok fiyat verene ihale önce yapılan açıklama- | edilecektir. Belediye da 1 Ocak 1979 tari- telalliyesi ve damga pu- 


hinden başlayarak Milli Takım formlarındaki Ay-Yıldız'lara karşıdan ba- 


lu alıcıya aittir taliplerin mahallin vazifeli memurumuza müracaat- 


kıldığında ay'ın açık ları ilan olunur. 
kısmının sağ tarafa dö- 15/3/979 nük olması gerektiğini (Basın:2094 - 299) belirtti. 


21 Mart 1979 


a m a mm m m m ğa m hk ii kkk m e Elazığ’ da beş yere patlayıcı madde atıldı ... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


ye Başkan Yardımcısı Ali Bayram'ın ,Elazığ'a gelmesiyle aynı saatlere rastlaması dikkati çekti. 

Patlayıcı maddelerin atıldığı bütün yerlerin MHP'lilere ait olması ve patlayıcı madde atılan yerlerin sahiplerinin pat-İamaları olağan karşılamaları ise ayrı bir şüphe uyandırdı. Patlayıcı madde atılan yerler şunlar: Saat 20.30'da Mustafapa- 

. şa Mahallesinde MHP Elazığ milletvekili Tahir Şaşmaz'ın evi, aynı ma- 
“halle 
Mustafa Demirpolat'ın evi, saat 20.35 sıralarında Dayıbey mahallesi Akın «sokakta bulunan Dayıbey Kültür Derneği aynı saatte Yenimahalle Zarfan 
1 Caddesi no: 62'de Remzi 
Kocar'ın evi. Son olarak saat 20.45 sıralarında Belediyenin altında bulunan MİSK'e bağlı Belediye İşçileri Sendikası Bes-İş'in lokaline tahrip gücü yüksek patlayıcı madde atıldı. Patlayıcı maddenin saatli bomba olduğu zanne- 
'diliyor. Özellikle buraya atılan bomba hasara yol açtı. Çevrede bulunan İş Bankası, kebap salonu, Belediye binası ve bazı işyerlerinin camları kırıldı. 

Öte yandan Bingöl'de yaralanarak Elazığ'a kaldırılan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bayram, askeri hastanede tedavi altına alındı. 

Olaylardan sonra harekete geçen sıkıyönetim kuvvetleri birçok yerde arama yaptı. Aramanın sonuçları ve gözaltına alınan kişiler hakkında bir açıklama yapılmadı. 


TİKP'NİN 
AÇIKLAMASI 

Elazığ'da meydana gelen patlama ile ilgili olarak Elazığ TİKP şu açıklamayı yaptı: 

"19 Mart günü 21.30- 
22.00 sularında şehrimizin çeşitli yerlerinde patlamalar olmuştur. Şehrimizde bir süredir süren sessizlik bozulmak isteniyor. Atılan bombalar bunun yeni işaretidir. Atılan bombaların MİSK, 
MHP Milletvekili Tahir Şaşmaz'ın ve MHP'li 
Mustafa (o Demirpolat'ın evlerine atılması dikkat çekicidir Yapılmak is- 


18.30 HABERLER 
18.35 ARI MAYA 


meslekler tanıtılıyor. 


cak. 
20.30 HABERLER" 


lar sunuluyor seyirciye. 


KARŞILAŞMASI 
24.00 HABERLER 


TRT! 


05.00 Açılış 

06.02 Günaydın 
07.30 HABERLER 
10.01 Arkası Yarın 
11.05 Okul Radyosu 
12.10 öğle Üzeri 
13.00 HABERLER 
13.15 Hafif Müzik 
15.01 Şarkılar 

15.40 Türküler Geçidi 
16.05 Okul Radyosu 
17.02 Akşama Doğru 


TRT2 


08.00 Açılış 
09.00 Olayların İçinden 10.30 Uluslar ve Biz 
11.25 Hafif Müzik 
12.00 Küçük Konser 
12.20 Şarkılar 

13.30 Olayların İ çinden 16.00 Türküler 
16.20 Arkası Yarın 
7.00 Büyük Eserler 


TRT3 


07.00 Açılış 

08.00 Sabah Konseri 
09.00 Barok Müzik 
10.00 Senfonik Müzik 
11.00 Öğleye Doğru 
13.00 Konser Saati 
15.00 Günün Konseri 


Aydınlık 


BAYAŞ 


Basın-Yayın A.X. aaına sahibi FERİT İLSEVER 


Albayrak sokakta * 


TELEVİZYON 


19.00 ÇOCUKLARLA BAŞBAŞA: Okul öncesi çocuklara dişçilik, mimarlık, yazarlık gibi 


19.25 TÜRK HALK MÜZİĞİ, BİR SOLİST: İsmet Akyol türküler söyleyecek. 


19.45 BİR KONU BİR KONUK: Jülide Gülizar’ ın sunduğu programda Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarından Halis Özkan'la savurganlığın önlenmesi üzerine yapılan bir söyleşi yer ala- 


21.15 MİNİK KONSER 
21.20 CARŞAMBA GECESİ 


Uğur Dündar ilgiyle izlenen program dizisinde halkın sorunlarını, hayatın ilginç yönlerini ele alıyor. Bir yandan bunları yansıtırken, öte yandan eleştirel bir tutum almasını da biliyor. Sonuçta hem eğlendirici hem de öğretici program- 


22.15 AVRUPA KUPALARI ÇEYREK FİNAL 


tenen, anarşi ve kargaşa yaratarak yeni bir çatış- 


manın zeminini hazırlamaktır. 
“Partimiz yapılmak 


İstenenprovakasyonlar ve çıkartılmak istenen ça- 


tışmalara karşı kamuoyunu uyarır ve hükümeti denge siyasetini bırakıp, şehrimizde anarşi yaratan MHP ve sahte sol üzerine yürümeye çağırriz." 


Metin Toker... 


(Baştarafı 1. sayfada} 
rak, "Ne Türkiye Şili ye benzemektedir, ne de Ecevit Allende ile ilgisi vardır" dedi. Aynı konuda bir demeç veren 
CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu ise, "Çeşitli kuruluşlarda bu ara da Devlet Planlama Teşkilatında aşırı solun etkinlik kazanması, aşırı sol klişelerine ve gerçek dışı hayallere bel bağlanması, bunalımı koyulaştırmaktadır"' şeklinde konuştu. > 

TOKER'İN SÖZLERİ 


Waldheim”in... 


(Baştarafı 1. sayfada) toplumlararası görüşmeler konusunda daha önce hazırladığı önerilerde değişiklik yapmış ve yeni önerilerin taraflara sunulması için Pohl'u görevlendirmişti. 

Kıbrıs Rum kaynakları, Waldheim'ın yeni önerilerinde Maraş sorununun görüşmelerde ele alınmasını önerdiğini bildiriyor. Waldheim geçen yıl sonunda sunduğu gündem önerisinde toplumlararası görüşmelerin başlamasıyla birlikte Maraş kentinin sivil yerleşime açılması ve kentin geleceği ile ilgili olarak ayrı görüşmeler yapılması ilkesini getirmişti. 

RUM ULUSAL 
DANIŞMA KONSEYİ 
VE BAKANLAR 
KURULU ORTAK 
TOPLANTIYA 
ÇAĞRILDI 

Kıbrıs Rum Ulusal Danışma Konseyi ve Bakanlar Kurulu, Waldheim'in yeni önerilerini görüşmek üzere toplantıya çağrıldı. 
Siyasal parti liderlerinden oluşan Ulusal Danışma Konseyi Bakanlar Kuruluyla son toplantısını geçen Kasım ayında yapmış ve Kipriyanu "çok önemli gelişmeler olmadıkça konseyin toplanmayacağını"' açıklamıştı. 


18.01 Çocuk Bahçesi 
19.00 HABERLER 
20.02 Çocuklar İçin Or Dakika 
20.15 Koy Dagarcıgı 
21.02 Konuların İçinden 21.45 Türküler 
23.00 HABERLER 
23.35 Türküler Geçidi 
00.02 Unutulmayanlar 01.00-05.00 Gece Yarısı 


18.00 Yurttan Sesler 
18.30 Anıların Getirdikleri 19.30 Hafif Müzik 

20.00 Karma Fasıl 

20.30 Türk Hafif Müzigi 21.00 Radyo Tiyatrosu 
22.00 Türküler Geçidi 
23.35 Çeşitli Sololar 
23.55 Kapanış 


16.00 Oda Müziği 

19.00 Bir Konser 

20.30 Caz Ustalar. 

22.00 Gecenin Getirdikleri 23.00 Çarşamba Konseri 
24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür 

5. AYDOĞAN BUYUKÖZDEN Müessese Müdürü: O, GÜRHAN ERTÜR 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst GUNTUR 
Dağıtım: GAMEDA 


Demirel'in benzetmesini, "Hayatımda bundan daha münasebetsiz bir demeç görmedim" şeklinde değerlendiren Metin Toker, şöyle dedi: "Ne Türkiye Şili'ye benzemektedir, ne de Ecevit'in Al lende ile ilgisi vardır. Hele Türk: Ordusunun Pinochet Ordusunun yaptığını yapacağını sanmak hiç bir şeyden haberdar olmamak demektir. Ecevit'in inanılmaz gafları karşısında, milleti bilmem ama, kendi kendisinin umudu haline gelmiş olan Demirel, bu coşku içinde ağzına geleni söylüyor herhalde." 

FEYZİOĞLU 

CGP Genel Başkanı 
Feyzioğlu da Şili ile Tirkiye arasında benzerlik kurmanın yanlış olduğunu söyleyerek şöyle dedi 


“Hükümetin izlediği e- 


konomik politikanın son derece hatalı olduğu meydandadır. Çeşitli kuruluşlarda bu arada DPT' 
de aşırı solun etkinlik kazanması, aşırı sol klişelerine ve gerçek dışı hayallere bel bağlanması, bunalımı koyulaştırmaktadır. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya ülkemizde tehlikelerin çok daha çabuk büyümesine ve değişik tarzda gelişmesine yol açabilir. Siyasi ve ekenomik bunalımın çözümünü parlamentoda aramalıyız. Demokratik yollardan parlamento içinde veya bir erken seçim yolu ile ülkemiz içine sürüklendiği karanlıktan kurtulabilir." 
ÜSTÜNDAĞ 

CHP Gene! Sekreteri 
Mustafa Üstündağ ise Demirel'in sözlerini eleştirerek, "Sayın Demirel bilmelidir ki, Türkiye Şili değildir. Türk halkı ve onun demokrasiye bağlı ordusu nẹ Demirel'e ne de başkasına Pinochet olma imkanını vermeyecektir" 

Demirel'in bu sözü ile uzun bir süreden beri dili- nin altında saklamaya çalıştığı baklayı ağzından kaçırdığını öne süren Üstündağ, herkesin Demirel'in gidişini, kimden yana bir politika izlediğini iyi değerlendirmesi gerektiğini savundu. 

Üstündağ, "Damirel'in yabancı bir şirketin müteahhitliğinden bir günde AP Genel Başkanlığına getirildiğini” ileri sürerek, "bu sözleri ile ne demek istemekte, kimlere işaret vermekte, halen gizli müteahhitliğini sürdürdüğü yabancı şirketler var mıdır, yok mudur bilmiyorum ama Demirel dünkü konuşmasında demokrasi anlayışını açıklıkla ortaya koymuştur" dedi. 


Aynı konuda bir açık- 


lama yapa İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın ise, Demirel'i 


Şili'de darbenin içinde 


yer alan sağın lideri Edu- 


ardo Frei'ye benzeterek, "Frei tipi politikacıları taklide özenenlerin sonu şerefsiz bir trajedi olur" dedi. 
SENDİKALAR 

DİSK Genel Başkarı 
Abdullah Baştürk, demecinde Demirel'i eleştirerek, Demirel'in bu demeciyle demokrasiye olan inancını su üstüne çıkardığını savunarak, "Akıbeti karanlık kişilerin başında Demirel görünmektedir" şeklinde konuştu. 

Türk Harb-İş Sendikası Genel Sekreleri ise, “Eğer Allende örneği faşist bir ihtilal özlemi sa yın Demirel'in kafasında var ise, bu faşist- ihtilal sonucu hiç bir kurulüş, hiç bir siyasi parti ol mâayacağı gibi, Demirel de olmayacaktır” dedi. 

Bu arada, Yol-İş Ge nel Sekreteri Muzaffer Saraç, Petrol-İş Ankara Şubesi Başkan Vekili Er gin Akon, DİSK ğ 
Basın-İş Sendikas 
Başkanı Burhan * 
TGS Ankara Şubesi Yönetim Kurulu birer açıklama yaparak, Demirel'i "faşizmi davet etmekle" suçladılar. DYF-İş Genel Sekreteri, Ağaç-İş Ankara Şubesi Başkanı ve Türk-İş'e bağlı Basın-İş Ankara Şubesi Başkanı da açıklamalarıyla Demirel'in konuşmasını eleştirdiler. 


MERKEZ 
Nuruosmaniye Cad 3/3 Cağaloğlu “ İSTANBUL 


Yazı İşleri Tel: 26 52 44 
İdare tel:26 54 47 


şeklinde konuştu. 


————— 2. 


Bakanlar zamdan başka hiç bir konuda anlaşamadı 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


koyulması ilgi çekici bir gelişme olarak nitelendirildi. 

Öte yandan, "İMF'siz 
İMF Formülü" adı yakıştırılan önlem paketinin hazırlanmasına rağmen Maliyeciler "dış yardım" konusunda oldukça karamsarlar. Devalüasyon olmadan kredi gelmeyeceği görüşündeler. OECD çevrelerinde sözkonusu "ivedi yardım' çalışmalarını yürüten Alman Başbakanı Schmidt'in de önlem paketinin ikinci bölümünü bekledikleri bildiriliyor. 


MALİYECİLER 
KARAMSAR 


Ankara'daki siyasi çev relerce “IMF'siz IMF formülü" olarak adlandırılan önlem paketinin hazırlanmasını, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ürünlerine büyük zamlar yapılmasına rağmen Maliye Bakanlığı yetkilileri dışardan alınacak yardım konusunda çok karamsarlar, 

Son görüşmeler hakkında görüşlerini açıklayan yüksek düzeydeki bir maliye yetkilisi "Acil yardım konusunda çok ümitli değiliz" şeklinde konuştu. Yetkili sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Aslında açıklanan önlem paketi IMF'nin ve diğer «Batılı: kuruluşların isteklerine uygun, ama onlar hâlâ yüksek oranh devalüasyon yapılmasın- da, kamu kredilerinin kısılmasında, KİT açıkları- nın tam olarak kapatılmasında diretiyor. Oysa bu, ekonominin daha da büyük çıkmaza girmesine yol açacak. Bu nedenle biz bu önlemlere yanaşmıyoruz. Biz buna yanaşmayınca onlar da kredi vermeye yanaşmıyorar. 


WELSS-FARGO 
SORUNU 


Öte yandan Amerikan Wells-fargo bankasına olan borcun ödenmesi için bir İsviçre bankasından alınan kredinin önceki gün gelen vadesi başka bir kaynaktan sağlanan kısa vadeli bir borçla kapatıldı. Maliye Bakanlığı yetkilileri bu borçları ödeyecek fonların bulunmadığını,'bu nedenle borçlann yeni borçlar alınarak kapatılması yoluna gittiğini ifa- de ettiler. 

Yeni alınan borcun da iki ay vadeli olduğu belirtildi. 

KIBRIS'TA ZAM 
YAĞMURU 

Türkiye'deki zamlardan sonra Kıbrıs'tada bir dizi temel ihtiyaç maddesine zam yapılıyor. Yapılacak zamlara bağlı- olarak bayilere akaryakıt sevkiyatı Cumartesi günü, 


şeker satışı ise önceki gün durduruldu. 
Kıbrıs Türk Federe 


Devleti Başbakanı Mustafa Çağatay zamlar ve diğer ekonomik önlemlerle ilgili (temaslarına başladı. Çağatay Pazartesi günü Ulusal Birlik Partisi yetkilileri ile görüştü. 
Dün de siyasal parti temsilcileriyle görüşen Çağatay bugün Bakanlar Kurulu üyeleri, Perşembe günü ise tüm sendika ve kuruluşların o temsilcileriyle görüşmelerde bulunacak. 

Kıbrıs'ta zamlar dışın- da alınacak ekonomik önlemlerin de Türkiye'de alınacak önlemlere paralel olması bekleniyor. 

DENKTAŞ 
BRÜKSEL'DE 

Kıbns Türk Federe 
Devleti Başkanı Rauf 
Denktaş AET yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere dün İstanbul üyerinden Brüksel'e gitti. 
Denktaş'ın Brüksel'deki görüşmeleri sırasında Topluluktan 1 Ocak 
1979 da yürürlüğe giren 
mali protokolden Türk toplumunun da eşit bir biçimde yararlandırılması için etkin önlemlerin alınmasını isteyeceği öğrenildi. Görüşmelerde ayrıca KTED'nin topluluğa sunduğu on altyapı tesisiyle ilgili çalışmalar ve AET ile ilişkiler gözden geçirilecek 

Denktaş , Brüksel'de 
AET Komisy onu Başkanı 
Roy Jenkinsle Perşembe günü görüşecek. Aynıgün Denktaş'ın beraberindeki velaik heyet de AET yetkilileriyle temaslar yapacak. 

Cuma günü Brüksel'de bir basın toplantısı düzenleyecek olan Denktaş daha sonra Kıbrıs'a dönecek 
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NATO ÖZEL KOMİTESİ TOPLANIYOR 


Türkiye ve Portesiz için NATO içinde kurulan özel komite ise önümüzdeki günlerde toplanacak. Hükümet NATO müttefiklerine gereksinme duyduğu silah ve cephane konusunda ayrıntı bir liste vermişti. Bu lis- 


-teye de Danimarka, Kē- 


nada ve Belçika'dan cevaplar gelmişti. Şimdi diğer ülkelerin cevap vermeleri bekleniyor. 

Bu arada Türkiye'nin başvurusu üzerine Almanya ve Hollanda F 16 
tipi uçakları servise ko* yup servisten çıkartacakları F 104 filolarının bir bölümünün Ankara'ya hibe ve satış biçiminde verilmesi için ilke anlaş- 


masına vardılar. Almanya bu yaklaşımı olumlu karşılayan tek ülke oldu. 
Şimdiki halde görüşmelerin ilk teknik ayrıntılar tamamlandı. Ardın- dan da ne şekilde ve kaçının hibe edileceği ve kaçının da kaç paraya satılacağı üzerinde tartışmalar başlayacak. Bilindiği gibi Türk Hava Kuvvetleri F 104 tipi uçaklar kullanmakta. o 1960'lardan bu yana Avrupa'daki silahlı kuvvetlerin kullandığı F 104'ler 1980'lerden itibaren yerini F 16' lara bırakacak. 


Yetkililer bu uçakların kendileri için yeterli olacağını ve modellerinin eskimesine rağmen önemli bir boşluğu kapatabileceğini belirtiyorlar. 


Ecevit: “Ücretler... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


zamların birbirleriyle bağlantılarının ve genel olarak yansımasının saptanmasındaki güçlüklere bağladı. Ecevit bu zamların ekonomide istikrar sağlayıcı ve canlılık yaratıcı önlemler olarak değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürdü. Başbakan, ücretlerin zamlarını karşıladığını söyleyerek, 
“eğer vergi yasaları engellenmeseydi zamlar bu kadar yüksek olmazdı” dedi. 

NEFESİ TÜKENMİŞ 

BİR EKONOMİ 

"Sanayide üretimi yarıyarıya düşmüş, yatırımları, ve gelişme hızı büyük ölçüde yavaşlamış, 


dış satımı gerilemiş, dövizleri erimiş, diş borçları olağanüstü bo- 


yutlara varmış bir Türkiye ekonomisi devraldıklarını" söyleyen Ecevit, “hükümetimiz kurulduğunda, Türk ekonomisinin nefesi tükenmişti" dedi. Ecevit sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Nefesi tükenmiş bu ekonomiyi geçen yıl kendi gücüyle yarattık. 
Temel mallarda her hangi bir kıthk çektirmedik. Fa kat bu yıl ekonomiyi daha çok canlandırabilmek bazı yeni önlemler alma- 


yı gerektiriyordu. Ekonomiyi güçlendirme programını bir hareket 


noktası olmak üzere, yeni temel mal fiyatları açıklanmış bulunuyor." 
ZAMLAR: 
AĞIR HASTAYA 
İLAÇ! 
"Nasıl ağır bir hasta 


ilaçsız ve ameliyatsız iyileşemezse, ekonomimizi canlandırıp, iyi- 


leştirebilmek için, ameliyat gerekiyordu, Biz gerekeni cesaretle yapıyoruz ve yapacağız" 
diyen Ecevit, 1973 yılında petrol fiyatlarındaki büyük artışla başlayan dünya ekonomik bunalımından sonra en varlıklı ülkelerin bile ekonomilerinde bazı köklü değişiklikler yaptıklarını, fakat Türkiye ekonomisin- de uzun yıllar hiç bir değişikliğe (o gidilmediğini söyledi.  Ekonomimizin hastalığının nedeninin bu olduğunu savundu. 

Ecevit, akaryakıttaki son sıkıntının, İran'daki üretimin düşmesi nedeniyle bütün dünyadaki kıtlığa bağlı olduğunu iddia etti. Ancak bu kıtlığın atlatılmış olduğunu söyleyen Ecevit, son zamların nedenlerini şöyle açıkladı: 

AKARYAKIT VE 

LİNYİT 

"Dövizimizin hemen tamamını petrole veriyoruz. Petrolün dünya fiyatlarında bir değişiklik olmazsa ve petrol tük-stimini azaltmazsak, akaryakıt dış alımına Türkiye bu yıl 2 milyar 200 milyon döviz ödemek zorunda kalacaktır. Bu yüzden hazinenin açığını giderecek bazı önlemler almamız gerekliydi. Bu yüzden akaryakıt fiyatların- da bilinen düzenleme yapılmışlır. 

"“Linyitin üretim maliyeti çok yükselmiş olmasına rağmen, linyit zammını Sınırlı tuttuk. Bu arada taş kömürünün maliyetinin de yüksek olmasına rağmen bunun açıgının devletçe üstlenilmesine devam edilmesini uy- 


gun buldu." 

Ecevit, Demiryolları denizyolları ve belediyelerin kullandıkları yakıtlar için hazineden 


vergi iadesi yapılacağını, bu nedenle otobüslerin yolcu (aşıma ücretlerine arlış olmayacağını belirtti. 
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ÇİMENTO, 
DEMİR-ÇELİK ŞEKER 

Çimentoya zammın nedeninin de maliyetlerdeki artış olduğunu savunan Ecevit, demir-çelik zammıyla da bu malın fiyatlarının dış alım fiyatlarıyla bir düzeye getirildiğini söyledi. Başbakan şekere yapılan zammın gerekçesini ise şöyle açıkladı: 

"Bir yandan işçi ücretlerindeki artış bir yandan pancar üreticilerine yönelen destekleme alım fiyatları dolayısıyla şeker maliyetlerinde büyük artış olmuştu. Ve şeker sanayinin bu yıl 15 
milyar liraya çıkması beklenen açığını hazine yükleniyordu. Yeni yapılan zamla şeker sanayinin bu açığı kapalılmamıştır. Sadece 15 milyar liradan 8 milyar liraya inmiştir. Yeni yapılan zamla vatandaşlarımız toz şekerin kilosuna 
4 lira fazla vereceklerdir. 
Ama her kilo başına devlet toz şekere ayrıca 8 
lira ödeyecektir." 

SİGARA DARLIĞI 

Geçen yıl temel maddelerden hiç birinde darlık olmadığını savunan Ecevit, bu yil sadece iki maddede, akaryakıt ve sigarada darlık görüldüğünü, akaryakıt darlığının nedeninin dünyadâki darlıkla ilgili olduğunu söyledi. 

, Ecevit sigara darlığı ile ilgili olarakda şöyle konuştu: 5, 

© “Sigara darlığının nedeni: sigara fabrikaları yapımının uzun süre, yıllar . boyunca geciktirilmiş olmasıydı. Bu yüzden Türkiye 1976'dan beri dışarda sigara yaptırmak zorunda kalmıştı. 
Tüketim arttığı için o da yetmez olmuştu, Üretimdeki düşüş nedeniyle malesef bir aksaklık oldu. 
Üretimdeki düşüşün sorumluları üzerine ilgili Bakan arkadaşımla birlikte dikkatle duruyoruz. 
Bu ay sonuna doğru ge reksinim duyulandan da fazla sigara piyasaya sunulacaktır." 

"ZAMLARIN 
SORUMLUSU 
VERGİ YASASINI ENGELLEYENLER" 

Zamlarm nedenlerini bu şekilde özetleyen Ecevit, konuşmasının sonunda sadece fiyatlarda değil gelirlerde de artış yaptıklarını söyleyerek, fiyat artışlarında vergi yasalarının mecliste engellenmesinin de katkısı oldu ğunu ileri sürdü ve şöylededi: 

"Eğer hükümetimizce hazırlanan vergi yasaları mecliste engellenmemiş olsavdı kamu kesimi açığının bir kısmı hakça vergilerle karşılanmış olacaktı. O zaman da bazı fiyatlar daha düşük tutulabilecekti. o Görülüyor ki vergi yasalarının engellenmesinin zararını. da devlet ve halk üstlenmiş olacaktı. 

ULUSAL 
SEFERBERLİK 

Ecevit Bakanlar Kurulunun toplantısının açılışında yaptığı bu konuşmayı şöyle tamamladı: 

"Türkiye'yi girdiği dar boğazdan öncelikle kendi ulusal gücümüze dayana-_ rak esenliğe çıkarabiliriz. 
Bunun için bir ulusal seferberlik başlatmak zorundayız. Bundan birkaç gün önce Türk - İş, DİSK, İşverenler Sendikalarının ve Sanayi Odalarının temsilcilerinin katılmasıyla yaplığımız toplantı bu çerçevede, böyle bir seferberliğe ve bu seferberlik için gerekli ulusal dayanışmaya ne kadar hazır olduklarını göstermiştir." 
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önlü Pakistan ve Türkiye... Gri 


(Baştarafı 1. Sayfada) Pakistan'dan belli ölçüde farklı ekonomik yapı- ya sahip üyelerin örgüte dahil edilmesiüzerinde duruldu. Bu arada Irak, Libya ve Suriye'nin üyeliği üzerindede konuşulduğu öğrenildi. 

Önceki gün kısa bir ziyaret için Türkiye'ye ge-Ankara'da 

şişleri Bakanı 
Gündüz Ökçün, daha sonra da Başbakan Bülent Ecevit'i ziyaret etti. Pakistan-Türkiye resmi görüşmeleri ise dün sabah Dışişleri Bakanlığında yapıldı. Görüşmelerde RCD'nin genişletilmesi- nin yanısıra CENTO'nun dağılmasından sonra ortaya çıkan durum, İran ve Afganistan'daki olaylar ve Orta Doğu'daki gelişmeler üzerinde duruldu. 

Pakistan (o elçiliğinde verilen öğle yemeğinden sonra Aga Şahi İstanbul üzerinden Pakistan'a hareket etti. 

CENTO'NUN 

DAĞILMASI 


Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'le CENTO" 
nun dağılması konusunda görüşmeler yapan Şahi, CENTO'dan çıkma nedenlerini söyle açıkladı: 


“Pakistan CEN'TO'nun icraalından öteden beri memnundeğildir. Özellikle geçen yıldan beri bölgedeki jsopolitik gelişmeler konusunda CENTO'nun gösterdiği yaklaşım bizi tatmin etmemiştir. CEN- 
TO bizim açımızdan eli kolu bağlı bir ittifaktı ve kanaatimizce Pakistan'ın çıkarlarına hizmet etmediği gibi Pakistan'a karşı sorun yaratır hale gelmiştir." 

CENTO'dan ayrılma kararlarında İran'ın bağlantısızbir politika izleyeceğini açıklamasının da etkili olduğunu belirten Şahi CENTO konusunda 
İran'la aynı görüşleri paylaştıklarını da- sözlerine ekledi. Şahi açıklamalarında Pakistan ve İran'ın bundan böyle kendi güvenliklerini kendilerinin sağlayacağını ve askeri ittiflaklara üye olmayacaklarını söyledi. 

RUSYA'NIN 
CENTO'YA 
TEPKİSİ 

İzvestia gazetesi CEN-TO'nun dağılmasıyla ilgili olarak yayınladığı bir yorumda "örgütün dağılmasına yolaçan nedenlerin başında son yıllarda giderek gelişen uluslararası yumuşama eğilimi olduğunu" iddia etti. 


Pakistan Afganistanin... 


(Baştarafı 1. Sayfada) Afgenistan'daki geligmeleri bu ülkenin içişleri ile ilgili meseleler olarak değerlendirdiklerini belirten Ziya Ül Hak, " Afganistan'la dostluk ilişkilerini geliştirmeye çalışıyoruz ve samyoruz ki burda başarılı olacağız" dedi. 

Afganistan'la Pakistan'ın iyi ilişkiler içinde yaşayan iki komşu ülke olmasını istediklerini be- 


lirten Pakistan yöneticisi, bugüne kadar 35 bin Afganistanlının siniri geçerek Pakistan'a sığındığını, Pakistan'ın ise bu durumu insani bir sorun olarak değerlendirerek davrandığını söyledi. 


Ziya Ül Hak, "barışı ve iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini bozmadıkları sürece mültecilere elimizden gelen yardımı yapacağız." dedi. 


TİKP, Mersin Soda... 


(Baştaralı 1. sayfada) "Mersin Soda Sanay: 
İşvereni 780 işçiyi işten atlığını gazetelere verdiği paralı ilanlarla açıkladı. 
26 Mart'ta Bakanlar Kurulu'nun 3 aydır uygula - dığı grev erteleme kararı sona erecekti ve Mersin 
Soda işçileri anayasal grev haklarını kullanacaklardı. İşveren 780 işçiyi sokağa atarak, yasg”dıği işten atma uygulamasına başvurmuştur." 
TİKP Merkez Komite- 
«si açıklamasında işten atma uygulamasından hükümetin sorumlu olduğu belirtilerek, hükümetin Sümerbank ve İş Bankası aracılığıyla bu şirketin ortakları arasında bulunduğu belirtildi. Açıklamada daha sonra şöyle denildi: “Ecevit hükümeti soda grevinin başladığı 8 Ağustos'tan hemen 5 gün sonra Bulgaristan'dan soda getirtilmesine izin vererek grev kırıcı bir tutum almıştı. Hükümet 26 
Aralık'ta grevi erteleme kararı aldığı halde soda ithalini (o kaldırmamıştır. 
Böylece yasa dışı işten atma için gerekli şartlan hazırlamıştır. Ecevit, hükümeti bir yandan soda işçilerinin grevini baltalarken, bir yandan da işçileri sokağa atan işveren 


vasıtasıyla büyük çaplı bir soda karaborsası yapılmasına fırsat vermiştir, Türkiye İşçi Köylü Partisi olarak soda sanayi işvereninin yasadışı işten almasını ve hükümetin işvereni cesaretlendiren, grev kırıcı ve karaborsayı destekleyen tutumunu protesto ediyoruz. Hükümetin ,ye işvereninin tutumu özgürlükleri tah- 


rip etmekte, yüzlerce işe" w* 


çiyi sokağa atarak kar-Kaşalık yaratmaktadır." 


TİKP açıklamasında 
Anayasaya ve yasalara aykırı işten atma uygulamasının kaldırılması, jandarma zoruyla işçilere ekmek cezası uygulama tutumunun terk edilmesi ve işçilerin yasal haklarına saygı gösterilmesi tendi. Bildirinin son bölümünde şöyle denildi: 

"Yasa dışı işten atmayı sürdürmek, Türkiye'nin birliğine, çalışma barışına ve özgürlüklere zarar verecektir. TİKP 
Soda Sanayi işçilerinin haklı mücadelesini tamamen destek! mektedir. 
Partimiz işçi sınıfımızı, bütün sendikaları, bütün basını ve kamuoyunu 
Soda işçilerinin bu hakh mücadelesini destekleme- ye çağırıyor." 


TEP Davası, Anayasa 


(Baştarafı 1. Sayfada) davası ile ilgili işlemlerin tamamlanmasına Çalışılıyor. Evrakların tamam olup olmadığı, herhang bir eksiklik bulunup bulunmadığı anlaşıldıktan sonra TEP davasına Anayasa Mehkemesinde duruşmalı olarak bakılacak. 
paer siyasi partilekapatılması davasının duruşmalı olarak yapıldığırı ve bir duruşmada katara bağlanacağını belir- 


tiyorlar. 
Bundan bir süre önce Cumhuriyet Başsavcı 


Kazım Akdoğan komünizm propagandası ve bölücülük yaptığı, Siyasi Partiler Kanununa ve Anayasa'yamuhalefet ettiği gerekçesiyle Türkiye Emekçi Partisi'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Başsavcı "komünizm propagandası veböcülük" iddiaları için 
TEP tüzüğünde bulunan bazı maddeleri gösteriyor. TEP tüzüğünün 38. 
sayfasında "'emperyalizmin özellikle Kürt halkı ile ilgili olarak oynamaya çalıştığı böl ve yönel' oyununu bozacak; nerede belirirse belirsin, gerçek yurtseverliğin karsıtı 


İSVEÇ 
Luntmakargatan 58 
11358 
Stockholm 
Tel: 30 56 39 


HOLLANDA 


Bildsir 53 
Utrecht 
Te: 31 4761 


olan şoven eğilimleri etkisiz kılacak, bütün çağdışı uygulamaları (asimilasyon ve benzeri) tasfi- ye edecektir" deniliyor. 
Başsavcı tüzükte yeralan bu maddenin "bölücülük” olduğu iddiasını öne sürürken TEP'e yakın çevreler bu madde ile bölücülük yapılmadığını, tam tersine birliğin savunulduğunu belirtiyorlar. 


ODTÜ ... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


HALKÇI DEVRİMCİ 
GENÇLİĞİN 
BİLDİRGESİ 

Halkçı Devrimci 
Gençlik dağıttığı bildiride de ODTÜ kitlesinin birliğinin sopayla, zincirle,baskıyla sağlanacağını sananların gerçekte böylesine bir birliğe en büyük zararı vereceklerini belirtti. 

Seçimlerde ODTÜ öğrencilerinin oylarının, halkı hiçe sayıcı ve demokrasiye zarar verici bazı eğilimlere karşı bir tutum olacağının belirtildiği bildiride, gerçek bir dayanışma oluşturmak gerektiği vurgulanıyor. 


ABONE ÜCRETLERİ 


İSVİÇRE Yurt içi 
Ch. des Cotes | 
1020 Renens 
ıVD.) 

Lozan 


198 TI. 
320 TI. 
645 TI. 
129 TI. 


(1 Aylik) 
(3 Aylık) 90 DM (3 Aylık) 
(6 Aylık) ‘i60 DM (6 Aylık) 
(1 Yallık) 


Ecevit'in önündeki zaman azalıyor 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Üretimdeki buhranın artık başka ihtiyaç maddelerine sıçrayacağı anlaşılıyor. Bu gidişle yoklar listesi önümüzdeki dönem daha da uzayacaktır. Döviz darboğazı, adım adım yeni sanayi dallarını da etkiliyor ve başka sanayi maddelerinin üretiminde de düşmelere yol açıyor. 

En büyük sermayedarlar "Tahtakale Merkez Bankası"' yoluyla işlerini yürütüyor ve döviz bulabiliyorlar. Resmi yollardan döviz temin ederek dışalım yapmak zorunda olan Kamu İktisadi Kuruluşları ve orta sanayiclerin durumu ise her gün daha fazla sarsılıyor. Bugünkü politika, sonuç olarak Kamu ;İktisadi Kuruluşlarını en büyük sermayedarlar yararına daha derin buhrana itiyor. Yani yürürlükte olan, gene CHP" nin devlet sırtından adam zenginleştirme politikasıdır. Ayrıca, KİT'lerin döviz sıkıntısı yüzünden düştüğü zor durum, zamanla bütün ülke ekonomisini ve en büyük sermaye sahiplerini de etkileyecektir. Bunun yanında orta büyüklükteki birçok fabrikanın düşük kapasite ile çalışmak zorunda kalması, üretimde düşüşlere yol açmakta, işsizliği artırmakta ve enflasyonu körüklemektedir.Karaborsacılara, vurgunculara, istifçilere, kapkaç çılara, büyük kaçakçı şebekelerine gerçekten de gün doğmuştur. 

"Köklü ekonomik tedbirler" iddiasıyla ortaya çıkan hükümet, tam bir şaşkınlık içindedir. 
Bu şaşkınlığı demagoji ile örtbas etmeye imkan yoktur. Hele, TRT'nin yaptığı gibi, zamların özel oto Sahiplerini ve zenginleri hedef aldığı şeklinde bir demagoji, halkla alay etmekten başka ne anlama geliyor? Eğer amaç özel otoların benzin tüketimini azaltmaksa , bunun yolu özel arabalar üzerindeki vergileri artırmak ve yainız süper benzin fiyatlarına zam yapmaktır. Öte yandan hükümetin aklına, toprak ağalarının ve çeşitli türden asalakların kıllarına dokunmak gelmiyor. 

Yoklar listesinde olmayan, lüks -tüketim maddeleridir. Zevk ve sefa hengamesi berdevam. 
Çünkü ekonomik buhran zengini daha zengin yapmakta, Türkiye ekonomisinin karnındaki uru büyütmektedir. Hiç bir üretici yanı olmayan veya yalnız küçük bir azınlığın yoz tüketimine cevap veren malların üretilmesi ve dışardan getirtilmesinde bir problem yok. Gümrükler, yalnız Almanya'dan ufak tefek eşya getiren işçileri terletiyor. Kaçakçılık şebekeleri, büyük burjuvaziyle, siyaset adamlarıyla içiçedir ve örgütlüdür. 

CHP Hükümetinin durumunun kötüye gittiğini, hükümeti destekleyen kitlelerin ve hakim sınıf çevrelerinin gittikçe daraldığını, herhalde görmeyen kalmadı. Hatta Ecevit'in çevresindeki çapsız ve yeteneksiz, en önemlisi halka sırt çevirmiş akıl hocalarının bile artık bu gerçeği görecekleri ümit edilebilir, Gidiş o derece açık ve hızlıdır. 

Bütün burlara rağmen, kanımızca Ecevit seçeneği tükenmemiştir. Fakat Ecevit'in önündeki zaman bir hayli azalmıştır. Bugünkü hükümetten umudu kesen hakim sınıf çevreleri yeni bir seçeneğin oluşmasını bekliyorlar. Demirel ise bugün hükümeti düşürmek için sonuç alıcı harekete geçmeyi,henüz erken görmekte ve indirici yumruğu vurmak için şartların biraz daha olgunlaşmasını beklemektedir. 

Parlamento aritmetiğine bakarak seçime kâdar bu hükümetin böyle gideceğini düşünenler, hele buna güvenen CHP filer yanılmaktadır. Fiyat artışları böyle giderse, döviz sıkıntısı böyle devam ederse, anarşi ve terörün sonu gelmezse, hükümet de gider, 

Hele Sovyetler Birliği'ne yaklaşmayı bir şantaj aracı olarak ikide bir gündeme getirmek ve buna bağlı olarak Moskova'nın Beşinci Kollarının devlet kuruluşlarına ve CHP içine daha fazla yuvalanmasına göz yummak. . . Bu tutum, CHPħhin hükümetten gidişini hızlandırmaktan da öte, Türkiye'nin geleceğine büyük zarar veriyor. Dahası CHP, ilerde kendisini bölmek için mutlaka harekete geçecek olan bir kuvveti bağrinda beslemiş oluyor. 

Bir süre sonra, buhranın daha da ağırlaştığı şartlarda, zorlaşan duruma boyun eğerek daha büyük Şaşkınlıklar yapmaktansa, her konuda gerçekten köklü siyasetler izlemeye zaman geçmeden karar verilmelidir. Düne kadar Ecevit ten “akgünler “ beklerken, bugün gittikçe daha ağır “önlem paketleri"ni sırtında taşımak zorunda kalan halk kitlelerinin bu oldu bittilere tahanmülünün de bir sınırı vardır. Fl 

Hükümet, şaşkınlığa son vermeli; kendi gücümüze güvenmeyi esas alan, dış kredileri Türkiye ekonomisinin kendi ayakları üzerinde doğrulmasının hizmetine sokan, Türkiye Yi dış kredilere muhtaç olmaktan kurtaracak, üretimi artırıcı, halkın hayat şartlarını gözeten, Kıbrı$' ta barış ve bağımsızlıktan yana, ülkemizin b gımsızlığını ve birliğini savunan, halka demokrasi ve özgürlük getiren cesur ve köklü :siyasetler kararlaştırmalı ve harekete geçmelidir. 
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BİLİNMEYEN 


“Eskiden ağalara yoğurt götürüyorduk; 


EMEĞİN 


BİRLİĞİ” NİN 


“BİRLEŞTİRDİK” 
DEDİĞİ KÖYLÜLER: 


şimdi Emeğin Birlikçilerine...” 


© Emeğin Birliği taraftarları silah zoruyla bazı sendika şubelerini 


ele geçirdiler 


Teslim Töre, Bul 


© Hertürlü mülkiyete düşmanlık çizgisi izleyen Emeğin Birliği taraftarları 


esnaftan haraç topluyor 


garlardan silah yardımı isteyince, 


Bulgarlar şimdilik örgütlenmeye önem vermesini ve 


Türkiye'deki üsler hakkında bilgi toplamasını söylediler 


Emeğin Birliği gruvunuu yöneticisi olduğu söylenen Teslim Töre, Türkiye'ye döndükten sonra çevresindekilere şun ları söylüyordu: 

"Filistindeyken Rusya'ya, Bulgaristan'a hatta Küba'ya ve Vietnam'a da gittim." 

Anlaşılan Teslim Töre Filistin'de kaldığı üç yıl içinde bir dünya turu yapmıştı. Rusya'ya, Küba'ya ve Vietnam'a gittiğini kimse bilmiyordu. Ancak birçok kimse Bulgaristan'a gittiğini ve oradaki yetkililerle görüştüğünü biliyordu. 


Kaçakçılıktan 
THKO liderliğine 


Teslim Töre, 1970'lerin öncesinde silah ve afyon kaçakçılığı yapan çevreyi ve Arapçayı çok iyi bilen biriydi. Okuması yazması ise kıttı. 

1970 öncesinde Malatya yöresindeki köylü mitinglerinde ortaya çıkan Teslim Töre daha sonra DEV—GENÇ çevrelerinde gözükmeye başladı. Filistin'e geçmek isteyenlerin karşıya geçirilmelerine yardım ediyordu. 

1970 sonlarında Nurhak 
dağlarında kır gerillası eylemlerini başlatma kararı alan THKO'lular Teslim Töre'yle ilişki kurdular. T.Töre, dağdaki THKO'lulara bağlantı sağlayacak yiyecek getirecekti. Ancak dağdaki grup kısa süre sonra dağıldı ve THKO'lular ardarda yakalandı. Bunun üzerine T.Töre zaten daha önce gidip geldiği Filistin'e geçti. 

Teslim Töre eski ilişkilerin- den ve iyi Arapça bilmesinden yararlanarak Filistin örgütleri içinde itibar kazandı. Değişik gruplardan Filistin'e gelenleri çevresine topladı. Burada kendisini THKO'nun ve "Türkiye devriminin lideri'' olarak ilan etti. Türkiye'de devrim durumunun çok olgunlaştığını sörrleyerek önüne kim çıkarsa ondan silah yardımı istedi 


Bulgarlarla ilişki 


T.Töre en çok Sovyetler Birliği'nden ümitliydi. Bu ne- 


Türkiye'ye son yıllarda çok sayıda silah sokulmaya başlandı. Bu silahların büyük çoğunluğu Güney Doğu sınırlarımızdan Türki e'ye giriyor. Bu akışın ardından çokkez Sovyetler'in ve Bulgarların çıktığını görüyoruz. 


denle Ruslarla ilişki kurmaya çalıştı. Ancak karşısına Ruslar değil, Bulgarlar çıktı. 

Bulgar ajanları T.Töre'yle bağlantı kurdular, T.Töre de birkaç kez Suriye'deki Bulga ristan elçiliğine gitti, Bulgarlar- dan mali yardım, silah temini ve gerilla eğitimi için üs kurmalarını istedi. Bulgarlar ise daha çok Türkiye'deki üsler hakkında verebileceği bilgilerle ilgileniyorlardı. T.Töre, daha önce Suriye İstihbaratı'na verdiği ve her nasılsa eline geçmiş olan bir planı Türkiye'deki üslerin birinin planı diye Bulgarlara verdi 

Bu temaslardan sonra, Bulgarlar pasaport çıkarlıp T.Töre'yi Bulgaristan'a gönderdiler T.Töre Bulgaristan'da yetkili lerle görüştü, Bulgaristan'ı gez di, isteklerini yetkililere tek 


rarladı. Özellikle silah yardımı üzerinde durdu. Nedense doymak bilmeyen bir silah tutkusu vardı. 

Bulgarlar T.Töre'nin isteklerini şimdilik erken bulduklarını, esas olarak örgütlenmeye önem vermesini söylediler. İlişkilerini devam ettireceklerini, Türkiye deki askeri tesisler hakkında bilgi elde edebilirse çok sevineceklerini söylediler 


Sonrası 


T.Töre Türkiye'ye döndükten sonra yine Malatya, Antep ve K.Maraş çevrelerinde faaliyetlerine devam etti. Daha önce gönderdiği ve halen sürdürdüğü ilişkilerle sağladığı bol miktarda silahı çeşitli şekiller- de kullanarak bir grup oluş turdu Bu arada Bulgarların ögü'lediği örgütlenme faali- 


yetlerini de ihmal etmedi. Silah zoruyla bazı sendika şubelerini ele geçirdi 

Emeğin Birliği görüşlerini savunan İşçi Birliği dergisi de ilk sayısında, ellerine geçen bir "Parti Program Taslağı" yayınladı. Bu programda şöyle bir madde yeralıyor 

“Türkiye'nin yakın komşularıyla, özellikle Sovyetler Birliği ve Bulgaristan gibi sosyalist daha sıkı ekonomik, siyasa!, kültürel ilişkiler ne girilerek yumuşama politikasına, silahsızlanmaya... 
katkıda bulunulması..." 

Bugün Eylem Birliği taraftarlarının giriştiği silahlı saldı rilar ve iç yıkıcılıktan Sovyet lerinson derece memnun olması yıllar önce Suriye'de Bulgarlara verilen sözlerle bağlı olsa gerek 


Emeğin Birliği grubunun lideri olduğu belirtilen Teslim Töre, Filistin" den : döndükten sonra lumpen kişilere silah dagıtarak çevresinde bir çe- te oluşturdu. Bu çeteyle Akçadağ ve Antep yöresinde bazı ağaları silah zoruyla kovdu ve burada ki köylüleri "kurtardığı" 
ni iddia etti. Emeğin Birliği dergisi, bu gelişmeler için "Yoksul köylüler, agalara karşı birleşiyor" diyordu. Oysa yöre köy lüleri aynı görüşte değildi. Onlar olup biteni şöyle açıklıyorlardı 

“Eskiden ağalara yogurt gölürüyorduk, şimdi ise Emeğin Birlikcileri- 


Ortaya çıkışı 


Nurhak dağlarında 
THKO'nun faaliyetleri- nin dağılmasından sonra Filistin'e geçen T.Töre burada bir grup topladı Ancak çevresindekiler bir süre sonra T.Töre'nin işi silah ticaretine döküp, hiç bir eylem yapmamasını ve Bulyarlarla gizli ilişkiler kurmasını eleştirerek ondan ayrıldilar 

Filistin'de yalnız kalan T.Töre önceleri bir 
Doğu Avrupa ülkesine, ya da Küba'ya» gitmeyi düşünürken daha sonra fikrini değiştirerek Türkiye'ye geldi. Bu arada Türkiye'ye bol miktarda silah getirmişti. Bu silahları dağıtarak çevresine işsiz güçsüz unsurlardan bir grup topladı ve "'Mücadelede Birlik" adlı, THKO'nun geçmiş çizgisini doğru bulan ve Moskova'nın görüşlerini savunan bir broşürü 
THKO adına dağıtmaya başladı. 


THKO'nun geçmişi 


Teslim Töre'nin 12 
Mart'tan önce THKO içinde hiçbir fonksiyonu yoktu. Hatta THKO içinde bile sayılmıyor, yardım sağlayacak bir kişi olarak görülüyordu. Ancak T.Töre, Filistin'de kendini THKO'nun lideri olarak tanıtmaya ve THKO'yu kendisinin temsil ettiğini söylemeye başladı. 

1974'lerden sonra T. 
Töre ile öteki THKO da vası sanıkları arasında birlik için görüşmeler yapıldı. Aslında her iki taraf da ilkeli olduğunu söylerken, THKO davası sanıkları T.Töre'nin imkanlarından yararlanmak istiyorlardı. T.Töre de artık lider olmuştu ve bu mevkiyi kaybetmeye niyetli değildi 

İşçi Birliği dergisi sayısında ellerine geçtiğini söylediği bir tüzük ve program taslağı yayınladı. Bu program taslağının girişinde THKO'nun geç- 


mişi ve sonraki gelişme- 


ler konusundâ şunlar belirtiliyor: 

"THKO da siyasi bir hareket olarak ortaya çıkmasının hemen aka- 


binde kendi içinde de sı-, 


nıfsal bir saflaşmaya girmiştir. Bu dönemde siyasi hareketin genelinde sınıfsal saflaşma hızlanırken, THKO içindeki sınıfsal saflaşmada bütür hızıyla moment noktası na, yol ayrımına doğru yükselmiştir. Bu ayrışma neticesinde doğan yol ayrımında, THKO içindeki küçük burjuva unsurlar genellikle Maoculuğn berimseyip, Maocule: keranına katılırken; işçi sıufinın temsilcileri de HKO/MB (Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu - Mücadele Birliği) adı altında proletaryanın örgütlü bir gücü olarak mücadeleleri- ne devam etmişlerdir." 


Aynı yazıda THKO' 
nun "devrimci harekete, şiddet politikası ve illega lite gibi iki ana ilke kayandırdığı"' belirtiliyor 

Emeğin Birliği dergisi 1971'deki eylemler icin şöyle diyor 


“1971 
bir küçük 


mücadelesi burjuva anarşizmi değildir. 1971 mücadelesi, Marksizm Uğruna savaşa alılıp, saflarda ki yoğun kücük burjuva unsurların bulunuşu se bebiyle küçük burjuvaziye özgü ağır yanılgılara düşen proleter bir müca deledir."' (Emeğin Birligi, sayı: 6) 


Faaliyetleri 


Emeğin Birliği adı ile 


k 


ADI: Emeğin Birliği 

KURULUŞU: 1974 sonrasında Filistin’ den dönen 

Teslim Töre taratından oluşturuldu 

EMEĞİN BİRLİĞİ ÇiZGİSİNDEKi KURULUŞLAR: 

Genç Emekçiler Birliği İplik-İş Sendikası 

Emekçi Kadınlar Birliği (EKB) 

GÖRÜŞLERİNİ SAVUNAN YAYINLAR: 

Emeğin Birliği İşçi Birliği GEB (Genç Emekçiler Birliğinin yayını) işçilerin Mücadele Birliği (İplik-İş Sendikasının yayını) 

SLOGANLARI: Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar, her şey emeğin olacak 


Kahrolsun sermayenin kanlı diktatörlüğü fasizm Kahrolsun emperyalizm ve işbirlikçileri Faşizme karşı omuz omuza 


Emeğin Birliği görüşlerini savunan yayınlardan bazıları... 


Emeğin Birli grubu meğin Birligi söyle di C T nun çizgisinde nelik ı yor Her türlü mülkiyet, çinde faaliyet gösteren ve “ülkemizde kapita düşmanlığı saldırgan bir tulum taki lizm, emperyalizmin gü Türkiye'de hakim üre- 


nan Gene Emekçiler Birliği adlı bir de dernek var, Bu dernek GEB adlı bir yayın çıkarıyor. Eme gin Birliği çizgisinde ay rıca İplik-İş adında bir de 


dümunde gelişerek hakim 


üretim biçimi olmuş ve sürec içinde işbirlikei te kelcilik düzeyine ulaş mistr, Kapitalizm evrim 


vi bir yoldan tarım kesi 


anılan ve T.Töre'nin yönlendirdiği belirtilen grubun faaliyetleri Malatya, K.Maraş, G.Antep ve Adana yörelerinde yoğun laşıyor. Bu grubun görüşlerini savunan Emeğin Birliği adlı dergi Kasım 1976'dan bu yana önce leri G,Antep'te, sonra İstanbul'da yayınlanıyor 
Bu dergiye, gecen Kasım ayında yayına başlayan ve yalnız İ sayı çıkan İşçi Birliği dergisi de eklendi 


sendika var 


kinliği yok 


Geçen yılın 22 Kasımında İstan bul'un Çağlayan semtinde elektrik ler birden kesiliyor ve kısa bir süre sonra silahlar karşılıklı patlıyordu Çatışma sonucu Gürsel Bakır adlı bir kişi öldü. 


Gürsel Bakır, Emeğin Birliği grubu taraftarlarındandı. Emeğin Birliği imzasıyla olaydan sonra dağıtılan bildiride, "Gürsel Bakır yoldaşımız Halkın Kurtuluşçuları'nın kiralık katillerinin namlularından şehit oldu" deniyordu 


Evet, sözkonusu olay H.Kurtuluşu taraftarları ile Emeğin Birliği taraftarları arasında cereyan etmişti ama çatışmanın nedeni de oldukça ilgin. 
ti, 

Emeğin Birliği taraftarları ve Dev-Sol taraftarları bir süredir Çağlayan'a yerleşmişlerdi. Burada esnaftan zorla para topluyor, kahveleri basarak istediklerini dövüyor, tabii bol bol da duvarlara yazılar yazıyorlardı. Semtte pek gücü olmamasına rağmen H.Kurtuluşu taraftarları da duvarlara yazılar yazıyor, gazete satışı yapıyorlardı 


” Duvar Yazısı Anlaşması” 


Ancak Çağlayan'da yazı yazacak grup çok, duvar azdı. Böyle olunca gruplar birbirlerinin yazılarını silmek 


Bu sendika nın yayını ise İşçilerin Mücadele Birliği tep'te biraz örgütlü olan bu sendikanın pek bir et 


AntiHfaşist, di 
Emeğin Birliği'nin en ilginç görüşlerinden biri 


de Türkiye'deki hakim üretim biçimiyle ilgili. E 


Emeğin Birliği ile H Kurtuluşu arasındaki “Duvar Yazısı 

Anlaşması” 

Gürsel Bakır öldürüldü 


” bozulunca 


minde de gelişerek hakim duruma gelmiş ve yine burada da tekelcilik bü yük ölçüde egemenliğini kurmuştur." 


G. An 


Emeğin Birliği, bun hareketle, devrimin, “Faşizme ve onun maddi temeli olan işbirlikçi tekelciliğe karşı gerçekleşecek olan anti ist, anti-kapitalist bir demokra tik devrim şeklinde olacağını söylemektedir." 


zorunda kalıyorlar, bu yüzden gruplar arasında sık sık çatışmalar, kavgalar çıkıyordu 

Bu çatışmaları önlemek için H Kurtuluşu ve Emeğin Birliği taraftar larının önde gelenleri biraraya geldi ler ve bir "Duvar Yazısı Anlaşması" yaptılar. Buna göre; 

Gruplardan biri önce yazılarını yazacak, bu yazılar onbeş gün süreyle duvarda kalacak. Onbeş gün sonra ö teki grup bu yazıları silerek kendi ya zılarını yazabilecekti. Bu grubun ya yıları da onbeş gün duvarlarda kalabi lecekti 

Anlaşmaya bir süre uyuldu. Ancak sonunda Halkın Kurtuluşu taraftarla rı anlaşmayı bozarak, Çağlayan son durakta "meğin Birliği taraftarlarının yazılarını sildiler ve kendi yazılarını yazdılar 


Çatışma gıkıyor 


H.Kurluluşu taraftarları yazıları silmekle kalmadılar, Ayrıca aynı yerde bir de gazete satmaya başladılar Bunun üzerine Emeğin Birliği taraftarları gazete satan H.Kurtuluşu taraftarlarının üzerine saldırdılar. Bu sı rada Çağlayan'da bütün elektrikler kesilmişti. 

Karşılıklı silahlı çatışma sırasında Emeğin Birliği taraftarlarından Gürsel Bakır öldü. 


Çağlayan'da çıkan çatışmada ölen Gürsel Bakır ve cenaze töreni... 


tim biçiminin kapitalizm olduğunu söyleyen ve “Anti-kapitalist demokratik devrim" gibi karışık bir formülasyon ortaya atarak bütün burjuvaziyi düşman sayan Emeğin Birliği grubunun taraftarları, beğenmedikleri esnaltan haraç topluyor, birçok esnafı da baskıyla etkileri altına alıyorlar. 
Bu arada bir petrol istasyonunu da soydukları söyleniyor. Emeğin Birliği'nin fikirleri de her türlü mülkiyete düşmanlık yayar nitelikte. E. Birliği milli burjuvazinin olmadığını, milli burjuvaziyle ittifakı savunmanın, işçi sınıfının burjuvaziye karşı mücadelesini baltaladığını ve bu görüşün 
Maocu  sosyal-şövenlere ait olduğunu söylüyor. 
” - 
"Goşist, Maocu, 
. pror 
CIA ve MİT'in birliği" iddiaları 
Emeğin Birliği taraftarları, önlerine geleni burjuva ilan edip haraca bağlarken sözde sendikal mücadelede yürütüyorlar. 
Bu mücadeledeki yöntemleri ise silahlı zorbalık. 1977 yılı içinde Gaziantep'te sendikalara hakim olmak için Emeğin Birliği taraftarlarıyla İG D 


‘liler arasında çatışma çıktı, çalışmada bir İGD üyesi öldürüldü, Bundan 


sonra her iki kesimde birbirine karşı şiddetli bil diriler yayınlamaya başladı 

İGD'liler, Emeğin Bir- 


liği için, "gerici-faşist güçlerin sol içerisindeki uzantısı, goşist Maocu Emeğin Birliği aslında 


CIA ve MİT'in birliği—" 
diye söz ediyordu, Eme gin Birliği de buna karşık “Bir gün gelecek 
Herkes yaptıklarının he sabını bir bir verecektir" başlığıyla yayınladığı bildiride  İGD'ye şöyle cevap verdi 

“İyice bilinmelidir ki, Emeğin Birliği'ne karşı yürütülen bu karalama ve saldırı kampanyasını planlayan ve örgütleyen ler İGD'li beslemeler değildir, ..onların ağababalarıdır 

“Emeğin Birliği başkasına benzemez, şimdiye kadar ensesine vurup ekmeğini elinden almaya çalıştığınız o diğerlerine benzemez." 


Görülduğu gibi Emeğin Birliği grubunun İGD ve onun ağababası dediği 
TKP ile arası pek iyi degil. Emeğin Birliği, TKP' 
yi Rusya'ya bile şikayet ederek, esas kendilerini desteklemesini istiyor. 
Yarın Emeğin Birliği'nin bu konudaki görüşlerine değineceğiz. 


EMEĞİN BİRLİĞİ 
"Rusva'ya evet, 
TKP'ye hayır” 

Nokta nokta Partisi 


programndan seçmeler 


